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Zondag 13 juli: liefde voor de medemens

Dit weekend begint ook in onze regio de uittocht van vakantiegangers. De
Basisscholen Regio Noord sluiten zich aan in de rij op weg naar “effe weg”
van het alledaagse om ergens onderweg weer nieuwe energie op te laden. Laat
de warme zonneschijn over je heen komen en geniet van een welverdiende

vakantie.

De kerken in onze regio houden geen vakantie. We zijn altijd open en toe-

De rode draad in de lezingen van komende zondag 13 juli betreft het hart van
de wet: de liefde voor de medemens.

Op het ‘doen’ komt het aan, zeggen de Schriftlezingen van deze zondag.
Volgens Mozes legde God de wet dichtbij, in het hart van de mens. Dus zoek

het niet te ver...

De parabel van Jezus in het Evangelie vertelt over een jood die overvallen
wordt en niet door andere joden geholpen wordt, maar door een Samaritaan.
Iemand waar joden toen geen contact mee wilden/mochten hebben! Jezus
maakt duidelijk dat men er al doende wel achter komt, wat echte naasten-
liefde betekent.

Het strakke letterlijk volgen van wetten, los van een liefdevolle verbonden-
heid, ligt niet in de lijn van denken van Jezus. In die lijn passen de woorden:
“Geef mij de moed en het lef

mijn handen uit de mouwen te steken

en gekwetste en lijJdende mensen nabij te zijn

en te blijven,

voor altijd”.

Belangrijke data:

e Zaterdag 12 juli om 10.30 uur
Huwelijksviering Tracy v/d
Watering en Bart Janssen
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Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de
website:



Hartelijk welkom as zondag om 10 uur in de Jozefkerk. Vier mee met ons, samen met het Gemengd
koor olv Inge Reijn, de mooie parabel van de Barmhartige Samaritaan en de start van de
zomervakantie (en behouden thuiskomst van terugkeerders!)

Vier je mee? Hartelijk welkom!

Pastor Ria Casalod

Huwelijksfeest Bart en Tracy

Bart en Tracy gaan trouwen!

Deze huwelijksviering zal plaats vinden in de Jozefkerk op

zaterdag 12 juli om 10:30.

Alle parochianen zijn van harte welkom.!




Lunch zondag 6 juli jl.

Na een mooie viering waarin Matthé Bruijns voorging, was het tijd voor koffie met aansluitend een

lunch, voor degene die zich hiervoor had opgegeven.

De lunch was in het kader van het Jubeljaar, Pelgrims van Hoop. Samen met de parochianen van de
Martelaren van Gorcum, hebben we kunnen genieten van een heerlijke lunch. We mochten ruim 60

gasten trakteren op een fijne middag met lekker eten.

We bedanken de parochianen van de Martelaren van Gorcum en van de Jozef parochie voor hun hulp

bij de voorbereiding van deze gezellige middag.




