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Zondag 20 juli: Gastvrij en een luisterend oor!

Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Woord- en Communie-

viering van aanstaande zondag, met samenzang en muziek op cd.
Belangrijke data:

In deze viering bieden de lezingen ons een blik op de manier waarop mensen

omgaan met het begrip gastvrijheid. Een spontane gastvrijheid waarbij men

zich inzet om het de gast of gasten naar de zin te maken. Een gulle

gastvrijheid met heerlijke spijzen!

“Alles wat je voor de vreemdeling hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan”,

komt honderden jaren later in het evangelie te staan. En het hoeft niet altijd

om ‘de vreemdeling’ te gaan.

In de eerste lezing is dit voor Abraham vanzelfsprekend, hij is goed voor
vreemdelingen. In de drie mannen die voor hem staan, zal Abraham uitein-
delijk zijn God herkennen. Hij ontvangt en bedient Hem royaal.

De Heer doet Abraham en zijn vrouw Sara een belofte: Over een jaar komen
zij terug en er zal een kind zijn geboren. De belofte voor een nageslacht, lang

geleden ook al gemaakt, zal worden ingelost.
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In het evangelieverhaal gaat het over Marta, die Jezus gastvrij onthaalt en zorgt dat het Hem aan niets
ontbreekt. Er bestaat geen mooier werk dan gastvrouw zijn.

Maar haar zus Maria doet niets en gaat alleen, zittend bij Jezus, naar Hem luisteren.

Marta is het daar niet mee eens. Maar Jezus zet de twee niet tegenover elkaar
maar maakt haar het een en ander duidelijk. Maak je niet druk en doe beiden,
bedien je gasten en neem de tijd om naar hen te luisteren.

Hoe gaan wij hiermee om? Daar zal men vast wel over van mening verschil-

len...
We zien u allen graag op zondag 20 juli om 10 uur in onze Jozefkerk, voor deze Woord- en Com-
munieviering. Het Gemengd Koor heeft deze zondag geen pianist, maar krijgt ondersteuning via
enkele cd’s, waarop de liedjes gezongen worden door het Gemengd Koor van een aantal jaar geleden.
U wordt uitgenodigd om uiteraard allemaal mee te zingen.

U bent van harte welkom!

Mieke Niekus en Ineke de Lange



