
 
 

 

 

14e zondag door het jaar  Lucas 10, 1-12. 17-20 of 10, 1-9         

‘Uw vrede zal op hen rusten.’ 

 
 

 

                                                                                                                                            NIEUWS 

Er-op-uit ... Als pelgrim van hoop 
In dit Heilig Jaar zijn we geroepen pelgrims van hoop te zijn. Misschien bent u in deze zomermaand inderdaad 
onderweg. Voor velen is het vakantietijd. ‘Vakantie’ komt van het Latijnse ‘vacare’, vrij-zijn. Wie wil er nu niet 

vrij zijn? 
Maar echt vrij zijn heeft niet alleen te maken met kunnen doen wat je wilt. 
Dat kan je zelfs onvrij maken: als je kunt doen en laten wat je wilt, geld 
genoeg hebt om te besteden, met tijd en mogelijkheden, kan dat leiden tot 
verslaving en andere ongewenste gevolgen, als je niet tegelijk de prudentie 
bezit om goed met je mogelijkheden om te gaan. Om een pelgrim van hoop 
te kunnen zijn, is er dus iets meer nodig dan louter vrijheid om te kunnen 
gaan en staan waar je wilt. In de vakantie zijn we vrij van allerlei verplich-

tingen en vrij om aandacht te kunnen schenken aan dierbare mensen om ons heen. ‘Vacare Deo’ staat op 
de Abdij van Egmond geschreven: Vrij-zijn voor God. Om God te kunnen ontmoeten heb je innerlijke vrijheid 
nodig en ruimte. Wie in beslag is genomen door zorgen en tijdelijke zaken, kan niet zo goed vrij zijn voor 
God. Maak je hoofd weer eens leeg. Dit is de uitnodiging van deze maand: richt je blik naar de hemel, naar 
de blauwe lucht, de zon, voel je vrij. Wat weegt er op je, ervaar je druk en stress? Wat voor weg zou je 
kunnen gaan om af te geven wat er op je weegt, om dat toe te vertrouwen aan je goede God? Sta het af, 
vertrouw het toe... Voel je geroepen om je zorgen niet alleen te dragen, en in de oneindige ruimte van God 
te gaan staan, innerlijk vrij. Dat kun je gewoonlijk niet ineens, het is een oefening. Als je die weg probeert te 
gaan, zal er altijd toekomst zijn en is er altijd meer dan je omkaderde bestaan; staande in de grote ruimte 
van God word je een pelgrim van hoop...  
Bekijk het filmpje hier: https://youtu.be/mfOk_sZtgfI 
 
Museum Catharijneconvent ‘In the name of Love’ 

Vanaf 12 juli schittert de liefde in Museum Catharijneconvent. In deze kleurrijke 

tentoonstelling maak je een reis langs de vele facetten van liefde in de collectie van 

het museum. Van vurige passie en naastenliefde tot spirituele toewijding en 

schaduwzijdes van liefde zoals haat en verdriet. Oude, moderne en hedendaagse 

kunstwerken komen op een verrassende wijze samen. Veel van de getoonde 

kunstwerken in de tentoonstelling zijn nooit eerder voor publiek te zien geweest. 

https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/love/ 

 

 
 

Actueel 
Informatie en Vieringen 

 
Week 28;  7 juli  t/m 13 juli ’25;  Jaargang 3 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl  
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  

 

Stolp met koperen Heilig Hart, 
Museum Catharijneconvent 
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mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl
http://www.katholiekzaanstreek.nl/


 
 

 

Internationale Mis en Bazaar in de Sint Bavo  
In de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem is er op zondag 13 juli een Internationale Mis en Bazaar. 
Je bent van harte uitgenodigd voor een bijzondere dag van gebed, ontmoeting en vreugde. Een dag 
waarop wij als gelovigen, afkomstig uit vele landen en culturen, samenkomen in geloof, dankbaarheid en 
verbondenheid.   

Het thema van deze dag is:’ In Gods liefde zijn wij verbonden’. 
De dag begint om 13.00 uur met de internationale Mis. 

 
Wat kun je verder verwachten? 
 

*   ✝ Internationale mis met migrantenkerken en internationale gemeenschappen  

*       Kinderactiviteiten: Suikerspin, grabbelton, eendjes vangen, schminken en blikgooien  

*     Optredens: Muziek en dans uit verschillende landen 

*                        Dansworkshop: Voor kinderen - leer een dans en voer deze uit op het podium 

*  🎟  Loterij: Koop loten en win fantastische prijzen 

*       *Rommelmarkt* : Unieke vondsten en tweedehands items 

*           Catering: Heerlijke hapjes en maaltijden uit diverse culturen 

Entree: € 1,-- voor de bazaar; betaling: contant, via Tikkie of QR-code. Alle opbrengsten komen ten goede 

aan het onderhoud van de kathedraal. Voor meer informatie en aanmelden: https://www.hartvoorbavo.nl 
 
 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek  7 juli – 13 juli 2025 
 

Ma.         7 09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft 

Di.          8   09.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam  

H. Odulphus, Assendelft 

Woe.      9  19.00 u Eucharistieviering – Rozenkrans  St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.        10 09.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Vr.         11 09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.        12 19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Maria Magdalena, Zaandam ‘Kalf 

Zo.        13   

 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering    

Eucharistieviering 

Viering  

Viering 

Viering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphuskerk, Assendelft  

H.H. Martelaren van Gorcum  

St. Petrus, Krommenie  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

 

https://www.hartvoorbavo.nl/

