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Maandagmorgen om 8.30 uur is er weer Kerkwerken 

 

Woensdagmorgen is er om 9.15 uur een eucharistieviering in de ontmoetingsruimte en 

vervolgens om 10 uur koffiedrinken en in de kerk aan het Noordeinde. 

 

De grote schoolvakantie is begonnen in ons deel van het land. 

Dat betekent dat het de komende weken op veel plaatsen wat rustiger zal zijn. 

Ook het wekelijkse Keitje gaat met zomerreces. 

Half augustus verschijnt zij weer. Katholiek Aktueel zal wel verschijnen en worden 

doorgestuurd. 

Een goede zomertijd toegewenst. 

Matthé Bruijns 

 

 

 

 

Zondag 6 juli is heel onverwacht Tilly Nota – Vink overleden. Ze werd geboren in 

Assendelft in het gezin Vink van de meubelfabriek met twee broers en twee zussen 

groeide ze op. 

Op de middelbare school leerde zij Peter Nota kennen.  

Zij trouwden elkaar in 1972 en woonden heel lang op de 

Tritonlaan in de Zuiderham.  

Ze kregen een zoon en dochter en later werden ze trotse 

oma en opa van vier kleinzonen waar ze dol op waren en 

met heel veel liefde hebben opgepast en veel met hun 

jongens ondernomen. 
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In haar jonge jaren was ze leidster bij de gidsen, vriendschappen die er ontstonden 

duurden een leven lang voort.  

Ze was een lieve en zorgzame moeder die er voor zorgde dat het thuis gezellig en goed 

was.  

Ze hielp veel op de school. Er was een warme kring van familie en vrienden waar veel 

mee ondernomen werd.  

Regelmaat en vertrouwde tradities vormden daarin een vast patroon.  

Acht jaar geleden overleed haar Peter na enkele moeilijke jaren van ziek-zijn.  

Het was heel moeilijk voor Tilly om de draad weer op te pakken ondanks vele lieve 

mensen om haar heen.  

Op 25 juni vierde ze haar 75e verjaardag en er waren plannen om te verhuizen. Maar 

opeens is alles voorbij. 

In een zeer gevulde Petruskerk waar ze haar leven lang toe heeft behoord is haar met 

mooie herinneringen aan samenkomsten,  

vakanties, en muziek uitgeleide gedaan en is haar lichaam begraven bij haar Peter 

wiens liefde zij zo heeft gemist. 

 

We lezen deze zondag uit één van de bekendste verhalen die wij van Jezus kennen 

dat van de Barmhartige Samaritaan. 

Het gaat daarin om  

Naaste worden 

Op de weg van Jeruzalem naar Jericho speelt zich het leven af. 

Er zijn hoogte- en dieptepunten. 

Het is geen gemakkelijke weg en nog een gevaarlijke ook, met veel valkuilen. 

Het is de weg van ons leven. 

Daar wordt de waarde ervan bepaald: wie we zijn in de ogen van God. 

En dat is weer afhankelijk van  onze relatie met mensen. 

God beminnen en onze naaste, dat maakt ons leven zinvol. 

Gaande op onze levensweg mogen we daaraan gestalte geven. 

God beminnen en onze naaste is een levenslang proces, 

een voortdurende worsteling. 

Soms lopen we met een grote boog om God en mensen heen. 

Op andere momenten worden we geraakt en hebben we het hart om te helpen. 

Gaandeweg komt God meer in zicht 

en worden we meer naaste voor mensen zoals wijzelf. 

Het is een groeiproces, onze levensweg 

van Jeruzalem naar Jericho, 

van geboorte naar dood. 

 

Deze week namen Hans Vrouwe en Truus Kruijver – Al na meer dan 30 jaar en 28 jaar 

afscheid als bestuurslid van de PCI.  



Vele jaren hebben zij zich dus ingezet en op de afscheidsavond hebben we veel van 

deze verhalen met elkaar gedeeld. 

Verhalen waarvan ik dacht o ja, dat is er ook gebeurd.  

Het gaat om initiatieven tot meer (oecumenische) samenwerking.  

Uiteindelijk zijn alle Parochiële Charitas Instellingen van de verschillende parochies 

gefuseerd tot één dekenale Interparochiële PCI.  

Iedere parochie heeft nog wel een werkgroep of contactpersonen. 

Veelal ziet men de leden van de PCI met Kerstmis met de aankondiging van de tweede 

collecte.  

Al jarenlang is dat een stevige bron van inkomen. 

Ook de koffieochtenden op woensdag komen voort uit een initiatief van de PCI 

en vele persoonlijke contacten met mensen die het financieel zwaar hebben. 

Dank voor de betrokkenheid van dit hele team.  

 

 


