Jozefparochie Nieuwsbrief
-vakantie editie-

Laat uw geest daarom

voortdurend paraat zijn,
wees waakzaam en vestig al

Zondag 11 augustus

uw hoop op de Genade
die u ontvangen zult wanneer
Jezus Christus zich openbaart.

Weest niet bang!

Weest niet bang, fluistert Jezus ons toe in het evangelie deze zondag.

Dat lijkt voor veel mensen een onmogelijke opdracht. Zeker in deze roerige en
onzekere tijden. Er is veel om bang voor te zijn: politieke onrust, oorlog en ai
bijvoorbeeld.

Bijna elke week, ook in deze vakantietijd, horen we wel weer verhalen

die ons angst inboezemen. En tegelijk vraagt Jezus ons om waakzaam te zijn:
de Heer des huizes kan ieder moment thuiskomen.

Staan wij klaar om hem te ontvangen?

Eigenlijk gaat het deze zondag om de vraag wie jij ten diepste bent?

Immers, waar je schat is, daar zal je hart zijn. Als alles je wordt afgenomen,
wie ben je dan? En welke stem spreekt er in je hart: die van angst of die van hoop?
Waar zoek jij jouw zekerheden?

Ik ben blij dat ik deze zondag weer een keer bij u mag zijn in de Jozefkerk:
een beetje thuiskomen! Ik hoop dat vele Jozefparochianen naar de Jozefkerk komen
om te genieten van ontmoeting, de muziek en de inspirerende woorden.

Ik zou zeggen: Tot zondag!
Diaken Jeroen Hoekstra

Bezoek aan Herenboeren Rorik [zaterdagmiddag 23 augustus]
Herenboeren Rorik is een kleinschalige boerderij in de Wijkermeerpolder

ten oosten van Beverwijk en Heemskerk op het bijzondere Landgoed Rorik.

De boerderij is eigendom van zo’n 130 huishoudens uit de omgeving.

Met een professionele boer bouwt deze codperatie een boerderij op waar nu
groenten en kruiden worden verbouwd en in de toekomst ook aardappelen, graan,
fruit, eieren, en — voor wie wil — af en toe vlees kan worden geproduceerd.



Ze werken biologisch, zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, en
zetten zich in voor natuurherstel.

In het kader van de Groene Kerk activiteiten organiseert de Kogerkerkgemeente een
bezoek aan deze boerderij.

Mensen van Herenboeren Rorik leiden ons graag rond op hun boerderij

en vertellen hoe hun cobperatie werkt.

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00- 14.15 Ontvangst bij tent met koffie en thee

14.15- 14.45 Het verhaal van de Herenboeren

14.45- 15.30 Rondleiding over land

15.30- 16.00 Gesprek over “duurzaam voedsel produceren”- Wat kan de Groene
Kerk hiermee?

16.00 Afsluiting

Bij Rorik is voldoende parkeergelegenheid aanwezig,

vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 300 m lopen naar de tent,

waar we ontvangen worden.

Aanmelden, uiterlijk zondag 17 augustus bij Pauline van Zaalen, tel. 06-36298654,
email: paulinevanzaalen@planet.nl
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