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Er zijn vele uitdrukkingen die in onze taal met deuren te maken hebben:
Voor een gesloten deur staan.

Met deuren slaan.

Met de deur in huis vallen.

Een deur definitief achter zich dicht trekken.
Bij iemand aan de deur kloppen.

lemand genadeloos buiten de deur zetten.
Geen voet meer buiten de deur durven zetten.
Een stok achter de deur hebben.

lemand de deur wijzen.

Een koude winter staat voor de deur.

Deuren dichtgooien.

Een open deur intrappen.

lemand de sleutel van je deur geven.

Heb je er wel eens bij stil gestaan hoeveel deuren je tegenkomt?

Draaideuren, zijdeuren, voordeuren, achterpoortjes, schuifdeuren, klapdeuren,
automatische deuren..

Deuren: je moet ze durven openen,

maar ook dicht durven doen.

Een deur die altijd openstaat,

is geen deur maar gewoon een gat in de muur.

Een deur die nooit open is,

is ook geen deur, maar gewoon een muur.

Welke deuren maak je open en welke heb je tot nog toe dichtgelaten?

Maar ook: welke deuren doe je dicht en welke heb je tot nog toe open gelaten?

Geloven is opengaan voor het Mysterie

en dichtdoen wat voorbij is.

Is opengaan voor het nieuwe.

Christus volgen is door zijn deur binnengaan



en de deur achter de dood en de zonde dichtslaan.

Geloven is niet de eerste zijn die alles en iedereen verslaat,
maar de laatste die niet verdergaat
voordat recht is gedaan.

De lezingen van dit weekend nodigen ons er toe uit om er over na te denken welke
weg wij willen gaan.

In protestantse kringen werd daarbij vaak deze aftbeelding gebruikt.

Het alziend oog van God staat aan de hemel.

Op de rechterzijde staat het hemelse Jeruzalem afgebeeld

aan de linkerzijde is een enorme brand.

Een brede deur met als opschrift welkom voert langs een brede weg naar de brandende
stad. Er wordt een loterij gehouden, er is een bank van lening, er wordt gevochten,
mensen worden beroofd. als je goed inzoomt dan staan er verwijzingen naar
Bijbelteksten die aangeven of jij je op de goede weg bevindt.

Er rijdt zelfs een trein met als opschrift: ‘zondag trein’.

Het moralisme druipt eraf, want op de dag des Heren ga je niet op reis.

Het bord op de voorgrond wijst naar Dood en Verdoemenis én naar De weg van de
zaligheid.

Dan moet je door de smalle deur, een landloper gaat er binnen.

Je komt een kruis tegen, maar je komt je kunt ook drinken uit de bron van het leven.
Je moet verschillende bruggen oversteken: keuzes maken.

Je komt langs het huis van de diaconie. Hulp aan hen die het nodig hebben.

geven in plaats van nemen.

Kortom er valt op onze levensweg genoeg te kiezen.
Welkom om daar zondag verder over na te denken.
Matthé Bruijns



De deur

Een aantal jaren geleden werd ergens in Engeland een schilderij onthuld.

Hierop stond Jezus afgebeeld. Hij stond voor een huis en klopte op de deur.

De mensen die het schilderij zagen, vonden het heel mooi.

Toen merkte een toeschouwer iets bijzonders op.

Hij ging naar de kunstenaar die het schilderij gemaakt had en zei:

‘Ik vind het een mooi schilderij, maar U bent iets vergeten.

De deur waarop Jezus klopt heeft geen klink. Hoe kan Jezus dan naar binnen gaan?’
De kunstenaar antwoordde: ‘Die deur is de deur van ons hart.

Ze kan alleen van binnenuit opengemaakt worden!’
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