
Zondag 31 augustus:  Startviering 

 

 

Zondag 31 augustus is alweer de laatste dag van de zomer. 

En met het beginnen van de scholen, hoewel de meesten van de kerkgangers 

daar niet zoveel meer mee te maken hebben, begint ook weer het kerkelijk 

seizoen. 

 

Deze week verschijnt ook het parochieblad met tal van activiteiten in de regio. 

En we gaan een feestelijke aftrap doen met de Startviering. 

Geen nieuw jaarthema, we gaan verder met Pelgrims van Hoop. 

Maar met dit thema zijn we vorig jaar niet begonnen, dat was pas met Kerstmis.  

en we gaan er nog even mee door, want er is nog genoeg te hopen. 

 

Zoals het een goede traditie is in onze Jozef zingen allen samen in één koor.   

En na afloop is er natuurlijk een samenzijn met extra aankleding. 

Dus u moet wel een heel goede reden hebben om zondag thuis te blijven. 

 

Welkom 

Matthé Bruijns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

  

•  Zondag 31 augustus om 10.00 uur 

Startviering 

• Woensdag 3 September om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochieblad 

• Zaterdag 13 September start tussen 9 

en 10 uur 

Fietstocht langs de Zaanse kerken (Start bij 

de Maria Magdalenakerk in ‘T Kalf 
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Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de 

website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



Zachtmoedigheid en zelfbeheersing 

 

Een verhaal over een monnik 

 

Aan een monnik, die teruggetrokken in een klooster leefde, werd door bezoekers gevraagd: 

‘Wat is de zin van uw leven hier in dit klooster, in die grote stilte en eenzaamheid?’ 

De monnik was net bezig een emmer water uit de waterput naar boven te halen. 

Daarom vroeg hij zijn bezoekers dichterbij te komen. 

‘Kijk eens in de waterput. Wat zien jullie daar?’ 

Ze keken in de diepte, maar zagen niets. 

Korte tijd later zei de monnik: ‘Kijk nu nog eens naar beneden: 

Opnieuw bogen de bezoekers zich over de rand van de waterput. 

‘Wat zien jullie nu?’, vroeg hij. 

‘Nu zien we onszelf; was het antwoord. 

Daarop zei de monnik: 

‘Omdat ik daarpas water uit de put haalde, was het wateroppervlak on-

rustig en vol golvingen, maar nu is het rustig geworden. 

Dat is wat de stilte ons doet: je wordt rustig, je wordt zacht en beheerst en je ziet jezelf. 

En als je jezelf kunt beheersen en je rustig en zacht wordt, dan zie je alles met andere ogen 

 

Vanaf maandag 1 september is er om de 14 dagen een serie avonden over de sacramenten in de  

pastorie van de Odulphusparochie.  

 

Aanvang 19.15 uur met een kopje koffie en thee en het duurt tot 20.30 uur. 

 



Goed nieuws 

Kasese, Oeganda 

 

Misschien herinnert u zich Mary Biira nog in Kasese, Oeganda?  

Ze ontwikkelde een methode om briketten te maken van organisch afval, zoals bananenschillen en 

maiskolven.  

Deze briketten zijn een goedkoper alternatief voor houtskool en sprokkelhout en ze branden 

bovendien veel schoner. Vrouwen gebruiken ze om hun dagelijkse maaltijd op te koken. 

 

We ontvingen onlangs een enthousiaste update uit Oeganda.  

Ik neem u graag mee in de belangrijkste resultaten: 

 

•  200 nieuwe vrouwen hebben een training gevolgd om briketten te maken; 

•   4 nieuwe fabriekjes zijn opgestart met nieuwe persen en verkolers; 

•   de productie is gestegen van 2,5 ton naar maar liefst 17 ton; 

•  1600 huishoudens koken nu al op briketten. 

 

 

De ervaring van Dorothy 

Dorothy is een van de vrouwen die een eigen fabriekje is begonnen.  

Ze vertelde dat ze eerst wat geld verdiende met sprokkelhout, maar dat leverde niets meer op: ie-

dereen was overgestapt op briketten!  

 

Dorothy volgde een training en ze verdiende al snel meer dan met hout sprokkelen. Met een gunstige 

lening kon ze een brikettenpers kopen. Nu heeft ze grote plannen en kan ze wel vier tot zes jonge  

meiden aan het werk helpen. 

 

Het brikettenproject van RUGLI heeft een mooie vlucht genomen, Dorothy's reactive zegt alles: 

"Bedankt Vastenactie, ik heb nu zelf alle mogelijkheden in handen om genoeg geld te verdienen!" 

 

 



Het is mede dankzij uw steun dat vrouwen als Dorothy nu grote stappen kunnen zetten op weg naar 

economische zelfstandigheid. Daarvoor wil ik u heel hartelijk danken, want daar doen we het uit-

eindelijk voor: mensen een klein duwtje in de rug geven, zodat ze daarna zelf verder kunnen! 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Bollerman 

Directeur Vastenactie 

 

 

 

 

 



Fietstocht langs de Zaanse kerken zaterdag 13 september 

 

Pelgrims van hoop zijn we dit jaar. Een pelgrim is onderweg naar hoopvolle plaatsen. De een zoekt en 

vindt zo een plaats ver weg, een ander dichtbij. Onze Zaanse kerken zijn ook plaatsen waar mensen 

geloof, hoop en liefde vinden. Niet iedereen is even bekend met de andere kerken in de regio, want 

dan moet je ‘de brug over’ of ‘het spoor over’ en dan kom je terecht in een andere plaats. 

 

Op zaterdag 13 september wordt een fietstocht georganiseerd langs de Zaanse kerken. Het startpunt is 

bij de oudste kerk die als Rooms Katholieke Kerk wordt gebruikt, de Maria Magdalenakerk in    

Wormer, gebouwd in 1869. Tussen 9:00 en 10:00 kunt u bij deze kerk vertrekken voor een route die 

gaat langs de Maria Madalena, ’t Kalf, St. Jozef en Bonifatius. Vervolgens via de westzijde van de Zaan 

langs de zaal waar de gemeenschap van de Martelaren van Gorcum kerkt, de St. Petrus in Krommenie 

om te eindigen bij de St. Odulphus in Assendelft.  

 

De route is ongeveer 25 kilometer. Elke kerk is open voor bezichtiging en een kleine pauze.  

 

Praktische info 

Vertrek tussen 9:00 en 10:00 vanaf de Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 353 Wormer. Hier 

ontvangt u een routebeschrijving en stempelkaart.  

 

Einde: afhankelijk van hoe lang er bij de kerken wordt gestopt, bent u tussen 13:00 en 14:00 in As-

sendelft. Hier staat soep en brood voor u klaar. 

 

Graag tot 13 september in Wormer! 

 

 


