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De Parkdienst van zondag 14 september houden we in de Leliekerk om 10.30
uur.

De weersvooruitzichten zijn te onzeker, en de voorbereidingen te groot.

Er moet van alles verplaatst worden naar het Park.

De Leliekerk aan de Lisdoddelaan geeft een gastvrij onderdak.

De aanvangstijd blijft half elf.

Er is ook kinderwoorddienst.

Welkom

Woensdagmorgen is er om 9.15 uur een eucharistieviering in de ontmoetingsruimte en
vervolgens om 10 uur koffiedrinken en in de kerk aan het Noordeinde.

Fietstocht langs de Zaanse kerken

Pelgrims van hoop zijn we dit jaar.

Een pelgrim is onderweg naar hoopvolle plaatsen.

De een zoekt en vindt zo een plaats ver weg, een ander dichtbij.

Onze Zaanse kerken zijn

ook plaatsen waar mensen geloof, hoop en liefde vinden.

Niet iedereen is even bekend

met de andere kerken in de regio, want dan moet je ‘de brug over’ of ‘het spoor over’
en

dan kom je terecht in een andere plaats.

Zaterdag 13 september is het Open Monumentendag.

Dat is een mooie aanleiding voor een fietstocht langs de Zaanse katholieke kerken.
Ze zijn niet allemaal monumentaal in de burgerlijke zin van het woord, maar ze zijn
wel allemaal monumenten van hoop.

Het startpunt is bij de oudste kerk die als Rooms Katholieke Kerk wordt gebruikt,
de Maria Magdalenakerk in Wormer, gebouwd in 1869.


http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl

Tussen 9 en 10 uur kunt u bij deze kerk vertrekken voor een route die gaat langs de
Maria Magdalena ’t Kalf, St. Jozef en Bonifatius.

Vervolgens via de Westzijde van de Zaan langs de zaal waar de parochie van de
Martelaren van Gorcum kerkt,

de St. Petrus in Krommenie om te eindigen bij de H. Odulphus in Assendelft. De route
is ongeveer 25 kilometer.

Elke kerk is open voor bezichtiging en een kleine pauze.

Bij de start ontvangt u een routebeschrijving en een stempelkaart.

Aan het slot in Assendelft staan soep en brood voor u klaar.

Einde: tussen 13.00 en 14.00 uur, athankelijk van hoe lang er bij de kerken wordt
gestopt.

In Assendelft staan soep en brood voor u klaar.

Graag tot 13 september bij de start in Wormer!

Op zondag 14 september om 10.30 uur houden we de oecumenische dienst in de
Leliekerk.

Het thema van ons samenkomen is; ‘Niets doen is geen optie’.

Dat zijn ook de woorden die in de Vredesweek aan ons worden meegegeven.

De zorgen over vrede wereldwijd nemen toe.

De drama’s die zich overal op de wereld voltrekken bereiken dagelijks onze levens.
We zijn ooggetuigen en voelen ons er intens machteloos bij.

We bidden om vrede, maar zijn de oren van de hemel gesloten of zijn mensen doof
voor de stem van de Eeuwige.

Jezus vertelt een verhaal over een herder met zijn kudde die er 99 achterlaat om de éne
die zoek is geraakt te vinden.

De familie Wolfswinkel woont in Congo en zet zich daar in voor kinderen die op straat
leven. Ze zullen vertellen over hun werk.

Een druppel op een gloeiende plaat, maar je zal die druppel maar tegenkomen!
Welkom in de Leliekerk.

70 Jaar St. Petruskerk



Piet Krijgsman heeft deze oude foto in zijn bezit.

De kerk van St. Petrus Banden aan de Zuiderhoofdstraat op de plaats waar nu De Ster
en de Hema staan.

Het is feest. De kerk is uitbundig versierd en een pastoor of kapelaan staat op de foto.
Er staat niet vermeld bij welke gelegenheid dit is.



Een foto van de Petruskerk bij een feestelijke gelegenheid.
Ook hier is de kerk uitbundig versierd met vele bloemstukken.

Linksvoor staat het orgel.

In eerste instantie was het zangkoor voor in de kerk gesitueerd.

Het plan was mooi, de praktijk wat weerbarstiger.

De zangstemmen bleven hangen achter de gemetselde bogen.

Later heeft het koor zelf een speeltafel gekocht uit een (toen al gesloten) kerk in
Haarlem.

Het heren/dameskoor heeft daar tot 2007 gezongen tot de herinrichting van de kerk.



Uit het fotoboek van kapelaan Broersen een bezoek aan Fischbach in Duitsland.
Aan het vaandel te zien een reis van GVO dat toen ook de R.K. voetbalvereniging van
Wormerveer was, tot de oprichting van Saenden.



Uit het fotoboek van kapelaan Broersen een bezoek aan Fischbach in Duitsland.
Aan het vaandel te zien een reis van GVO dat toen ook de R.K. voetbalvereniging van
Wormerveer was, tot de oprichting van Saenden.




Op dinsdag 23 september houdt Mgr. Joris Vercammen een lezing in de oud-katholieke
schuilkerk van Krommenie over geloven in vrede in tijden van oorlog.

De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

De lezing wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft.

Joris Vercammen (1952) was van 2000 tot 2020 aartsbisschop van Utrecht van de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland.

In mei van dit jaar verscheen zijn nieuwe boek Geloof in vrede. Gedachten over geloof,
geweld en vrede (Uitgeverij Zilt, 2025).

In dit boek behandelt hij actuele en belangrijke vragen over religie, oorlog en vrede: Hoe
verhoud je je als gelovig mens tot de oorlogen in de wereld?

Wat is de relatie tussen religie en geweld?

Hoe kun je kiezen voor vrede en geweldloosheid, wanneer een ander de wapens opneemt?
Zijn er grenzen aan geweldloosheid? Hoe houden we samen de boodschap van vrede levend
in kerk en samenleving?

Volgens Vercammen wil het evangelie ons op het spoor van de vrede zetten. En hoe ziet die
vredes-spiritualiteit er dan uit?



Na de pauze is er ruimte voor gesprek.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom voor koffie en thee.

De toegang is gratis.

U vindt de oud-katholieke schuilkerk aan de achterzijde van Noorderhoofdstraat 131 te
Krommenie.

Peter Smit stuurt de volgende bijdrage voor het Keitje naar aanleiding van de
Heiligverklaring van Carlo Acutis.

KBO Magazine Noord — Zuid Holland van september 2025 — Jong en heilig

Als 1k het magazine samen met onze KBO’er in de bus krijg dan worden deze meestal
op de tafel gelegd.

Zelf ben ik nauw betrokken bij onze KBO’er, dus ik weet wat erin staat.

Af en toe, ik probeer het voor iedere uitgave, staat er iets van mijn hand, pen,
tegenwoordig computer, in deze uitgave.

Zo ook in deze versie, dat gaat over Belastingen Box 3.

Bij het nader doornemen van het Magazine kwam ik de koptekst tegen: Jong en heilig.
Een verhaal over Carlo Acutis.

Een Italiaanse jongen die binnenkort heilig verklaard wordt.

Door het overlijden van Paus Franciscus is dit uitgesteld en spreekt Paus Leo op 7
september de heiligverklaring uit.

Dit verhaal en eigenlijk alle berichten over Carlo treffen mij, want wij hebben in 2019
iets heel bijzonders meegemaakt en dat ga ik hier beschrijven.

In de maand april van 2019 waren wij met een groep van zo’n twintig mensen uit
Zaanstreek-Noord op reis naar Rome en Assisi.

In beide steden was ik al eerder geweest en sommige van de reisgenoten ook.

De wens was er om er nog een keer heen te gaan en met de hulp van Mukro,
reisbureau in Krommenie, en SRC Reizen konden we dat met elkaar organiseren.

Met de hulp van een geweldige gids hebben we prachtige dagen beleefd in Rome en
Assisi.

Op het plein voor de Sint-Pieter hebben we Paus
Franciscus op een paar meter aan ons voorbij zien
rijden in zijn pausmobiel.

Afen toe had ik zowel in Rome als in Assisi het
gevoel thuis te komen. Zo bekend en zo heerlijk
was het er.

We hebben in beide plaatsen veel gezien.

Op een bijna vrije dag in Assisi hoorden we dat er
die dag iets heel bijzonders stond te gebeuren.
Bij navraag bleek het in de Kathedraal van Sint
Rufino te gebeuren, dus waarschuwden wij onze
medereizigers en liepen naar deze mooie grote
kerk.




Daar aangekomen bleek het te gaan om de overleden Carlo Acutis.

Voor en in de kerk stonden stands en banners waar van alles over deze jonggestorven
Carlo weggegeven werd.

Dus we krijgen rozenkransen, buttons en allerlei andere zaken te weten over Carlo.
Men adviseerde ook om in de kerk plaats te nemen en dan te wachten op de dingen die
komen zouden.

Wij dus een beetje voorin de kerk plaatsen gezocht en na niet al te lang wachten kwam
er beweging van achteruit de kerk naar voren.

We wisten niet wat we zagen.

Eerst alle verenigingen en clubs uit de omgeving van Assisi kwamen in optocht de
kerk in.

Uiteraard allemaal in clubtenue en van klein naar groot.

Ontelbaar hoeveel mensen daarbij betrokken waren.

Daarna kwamen misdienaars en acolieten, ook van klein naar groot en allemaal in toog
en superplie.

Toen van laag naar hoog de geestelijken, ieder in kleding van de orde waartoe zij
behoren of in hun gebruikelijke gewaden.

Aan het einde, nou ja bijna, kwamen er meerdere bisschoppen voorbij gevolgd door de
Kardinaal van
Milaan. De plaats
waar Carlo
overleden is.

Het was zijn wens
om in Assisi
begraven te
worden en die
wens zou
ingewilligd
worden en wij
waren daar
getuigen van.

Tot slot kwam de
kist met Carlo de
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kathedraal in. Een kathedraal die inmiddels afgeladen vol was.

Gelukkig hadden wij goed zicht op het hele gebeuren. Een zeer uitgebreide
eucharistievering werd gevierd.

Het uitreiken van de Communie in zo’n volle kerk is altijd een bijzonder schouwspel.
Priesters lopen de kerk in en gaan uitdelen aan wie maar wil, op de tong of in de hand.
Wij slaagden erin om naar de Kardinaal te lopen en van hem de Communie op onze
hand te ontvangen.

Alles bij elkaar heeft zeker zo’n drie uur in beslag genomen en hongerig naar
wereldlijk voedsel kwamen wij uit de kathedraal.

Met dertien personen kwamen wij bij een klein restaurant, waar alles verschoven werd
om ons een eenvoudig maal voor te schotelen.



Met een zeer voldaan gevoel, geestelijk als lichamelijk kwamen wij vol verhalen terug
in het hotel.

Meer over de website die oorspronkelijk door Carlo gemaakt is op:
https://www.miracolieucaristici.org/en/Liste/list.html
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