HET KEITJE

28 september 2025
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Zondag houden we onze Startdienst als het feestelijke begin van het nieuwe seizoen.
Het schilderij dat Simon Goedhart als laatste van zijn vele werken heeft gemaakt staat
centraal op het liturgisch centrum.

Het gaat over Hoop, wij zijn immers ook Pelgrims van Hoop.

We staan deze zondag ook stil dat het 70 jaar geleden is dat het kerkgebouw van St.
Petrus in gebruik is genomen.

Een huis dat veel mensen heeft zien komen en gaan.

Mensen die zich geborgen weten onder Gods hoede en Gods hand.

’s Middags om 15 uur spelen we een Pubquiz met vragen over het kerkgebouw

en de 70 jaren die voorbij zijn gegaan.

We spelen het in groepjes en je hoeft geen geboren, getogen Petrusparochiaan te zijn.
Kom ook langs als u zich niet hebt opgegeven.

Er is deze zondag Kinderwoorddienst
Sanne en Julia Willigenburg die afgelopen zondag zijn gedoopt zullen op Startzondag
hun Eerste Communie doen.

Maandag 29 september tot donderdag 2 oktober GROTE SCHOONMAAK WEEK
8.30-12.00

Er is woensdag daarom GEEN eucharistieviering
MAAR wel om 10 uur koffiedrinken in de ontmoetingsruimte
en in de kerk aan het Noordeinde in Wormerveer.

Grote Kerkschoonmaak in de St Petruskerk Krommenie


http://www.st-petrusparochie.nl/
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Gezelligheid kent geen tijd,

Leuke dagen en koffie met wat lekkers!!
s’morgens 9.00 - 12.00

Ingang: achter de pastorie bij de keuken

Marie-José Mooij tel: 06-37421977 / mariej.mooij@gmail.com

Greetje Veen is weer aan het wandelen op de Camino naar Santiago de Compostella in
Noord-Spanje.

Zjj stuurde deze foto’s door. Te mooi om niet te delen in het jaar van Pelgrims van
Hoop.
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Even een berichtje uit Spanje,

Vandaag 21 september ben ik het ‘Cruz de Ferro’, een monument voor
bedevaartgangers, gepasseerd

en daar is het de gewoonte een steentje neer te leggen met een speciale intentie en mijn
gedachten waren bij jullie allemaal!

Verder heb ik het reuze naar mijn zin en ik heb al zeer veel fijne mensen ontmoet!
Het lukt tot nu toe steeds, niet meer dan 25 km te lopen en met vervoer van rugzak!
Ideaal!

Ontvang allemaal mijn hartelijke groeten, ik blijf nog even!

Greetje



Lichtjesavond Krommenie 2025 : Ik laat een lichtje branden voor jou

Soms maak je te weinig tijd om stil te staan bij het verlies van een dierbare.

Soms is de begraafplek ver weg of is er na de crematie geen plek om naar toe te gaan.
Op vrijdag 31 oktober 2025 organiseert de Raad van Kerken Krommenie-Assendelft
voor de zesde keer de Lichtjesavond in Krommenie.

Zo is er een plek om samen te komen , om stil te staan bij het verlies van een dierbare.
Op deze avond herdenken we de mensen die we missen en noemen we hun namen.
Vertrouwd

Zoals vertrouwd starten we samen op het schoolplein van de Hoeksteen aan de
Serooskerkestraat.

Naast muziek van Thomas Heikoop bieden teksten en gedichten troost.

We noemen de namen van de mensen die we missen, pas gestorven of al lang geleden
maar nog niet uit onze gedachten.

In een stille tocht lopen we dan samen naar de sfeervol aangeklede begraafplaats .
Brett en Semmy spelen akoestische muziek op de begraafplaats.

Bij de verschillende herdenkingshoekjes zijn er posters en is er plek voor het
neerzetten van kaarsen.

Kinderen

In de bijeenkomst van 17.00 uur is er een op kinderen afgestemd programma.

We vertellen een verhaal over een vlinder.

Kinderen lopen samen met iedereen in een stille lichtjestocht

en geven herinneringsvlinders een plaats op de begraafplaats om zo een overleden
familielid of huisdier te herdenken.

Reserveren



De Lichtjesavond op de begraafplaats is voor iedereen toegankelijk, ongeacht religie
of atkomst.

Het schoolplein en de begraafplaats zijn gratis en vrij toegankelijk.

Voor een goed verloop van de avond vragen we iedereen om te reserveren.

Per tijdvak zijn er 200 mensen welkom.

We starten om 17.00 uur, 18.00 uur, 19.00 uur en de laatste groep start om 20.00 uur.
Reserveren kan via de website www.rvkkrommenieassendelft.nl

U kunt ons ook volgen op Facebook (LichtjesavondKrommenie)

Vrijwilligers

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers .

Wilt u helpen deze lichtjesavond tot een succes te maken ?

Uw hulp is welkom tijdens het opbouwen in de middag of op de avond zelf bij de
begeleiding van de stille tocht.

Heeft u een uurtje of meer beschikbaar stuur dan een berichtje naar
elvira@elviradevents.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met Elvira Mollee-Drummen 06-48269444

‘Kom naar de warmte’ in de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk in
Krommenie.

Elkaar ontmoeten en elkaar behulpzaam zijn, dat zijn de trefwoorden voor het
komende seizoen van ‘Kom naar de warmte’.

Op vrijdag 3 oktober gaat de deur van de Ontmoetingsruimte om tien uur open.
Vanaf dan is er gelegenheid om binnen te lopen voor een gesprek, een korte lezing,
een kopje koffie of thee en voordat we gaan afsluiten een kom soep.

In tegenstelling tot voorgaande jaren vragen wij de bezoekers nu om zelf hun koffie of
thee bij de balie van de keuken af te halen.

Ook als u een tweede of derde kop koffie of glas thee wilt, haalt u dit op bij de balie.
U kunt daarbij mensen helpen die minder goed ter been zijn.

Wellicht is er dan ook ruimte om een andere plaats te nemen en zo in contact met
andere mensen te komen.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij sprekers uitnodigen.

Z1ij houden dan een korte lezing over verschillende onderwerpen.

Waarna er gelegenheid is om vragen te stellen of met hen afzonderlijk te praten.
Als er onderwerpen zijn waar onze bezoekers iets over willen horen, laat het ons
weten.

Van Oud Krommenie en mogelijk Oud Wormerveer zullen foto’s getoond worden.
Onze agenda komt op de publicatieborden te hangen.

‘Kom naar de warmte’ is voor iedereen vrij toegankelijk.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
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‘Kom naar de warmte’, vanaf 3 oktober tot 27 maart 2026, iedere vrijdag van 10:00 tot
13:00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Petruskerk aan de Snuiverstraat in
Krommenie.

Op een van de tafels staat een Donatie box voor vrijwillige bijdragen.

Elvira Mollee en Peter Smit
komnaardewarmte@gmail.com

In Memoriam

Op 3 september is Theo Kerssens overleden op 86-jarige leeftijd.

Hij werd geboren als oudste in een groot gezin op het Blok.

Van jong af is Theo sportief geweest. Veel voetballen bij GVO en later ging hij
tennissen bij KLTV.

Hij was actief in het onderhoud en werd erelid.

Hij deed de opleiding tot drukker en stapte later met zijn broers in het bedrijf ADO van
zijn vader aan de Noordervaartdijk.

Van magazijn, chauffeur, vertegenwoordiger kwam hij tot directeur.

Theo was altijd bezig. Ledigheid daar hield hij niet
van. Het bedrijf ging voor alles.

Hij trouwde in 1963 met Lia Klous en kregen drie
dochters.

Van de Wilgenroosstraat ging het naar de
Callistostraat.

Theo was aanwezig wanneer er geholpen of geklust
moest worden.

Theo was ook aanwezig met zijn hang naar
gezelligheid.

Ze werden grootouders en overgrootouders. Veel is
er genoten van reisjes en uitjes.

Vakanties in de Oostenrijkse bergen gaven veel
vreugde en mooie herinneringen.

Na zijn pensioen bleef hij actief met schilderen en
klussen.

Maar ook de schaduwkanten van het leven heeft hij ervaren toen hij maagkanker kreeg
en langzaam kwam ook Alzheimer in zijn leven.

Hij was zorgzaam naar zijn geliefde Lia en ze verhuisden naar nieuwbouw aan de
Heiligeweg waar Theo graag de supermarkt inliep voor een praatje.

Theo was een directe zegger: op de kaart stond: ‘ik heb van jullie genoten en nu ben 1k
pleite’.

Maar dat loslaten ging niet zo snel.

Hij heeft de ziekenzegen ontvangen en het laatste stukje was hij in Oostergouw.
Maar thuis was hij opgebaard en na de avondwake en uitvaartdienst is zijn lichaam
gecremeerd.
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Op dinsdag 7 oktober om 14 uur gaan we weer op Bedevaart naar Heiloo.



