
 
30e  zondag door het jaar C;  Lucas 18, 9-14  

‘De tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis en de Farizeeër niet.’ 

 

 
  NIEUWS 

Op 1 november vieren we Allerheiligen - een feest van heilige verbondenheid 

Elk jaar op 1 november viert de katholieke kerk Allerheiligen, een 
hoogfeest dat alle heiligen in ere houdt — niet alleen de officieel heilig 
verklaarden, maar ook de talloze onbekenden die in stilte een heilig 
leven hebben geleid. Het is een dag van universele dankbaarheid en 
herinnering, waarop de gelovigen het licht van geloof en hoop vieren 
dat door de eeuwen heen in mensen heeft geschenen. 

De oorsprong van dit feest gaat terug tot de vroege Kerk. Reeds in de 
vierde eeuw herdachten christenen de martelaren gezamenlijk; later 
breidde paus Gregorius IV in de negende eeuw de viering uit tot alle 
heiligen, en werd 1 november als vaste datum ingesteld. Zo werd 
Allerheiligen een wereldwijde viering van de gemeenschap der heiligen 
— de diepe verbondenheid tussen God, de heiligen en de gelovigen op 
aarde. 

Tijdens de mis op Allerheiligen klinkt de oproep tot heiligheid die voor ieder mens geldt. De zaligsprekingen 
uit het Evangelie laten horen dat heiligheid niet ver weg of onbereikbaar is, maar juist te vinden in 
zachtmoedigheid, barmhartigheid en zuiverheid van hart. Het feest nodigt uit tot navolging: heilig zijn betekent 
met hart en daden getuigen van Gods liefde in de wereld. 

In vele dorpen en steden volgen op Allerheiligen ook gebruiken die overgaan in Allerzielen (2 november), de 
dag waarop de gestorvenen herdacht worden. Samen vormen deze dagen een tijd van gebed, stilte en licht, 
waarin de Kerk de eeuwige verbondenheid tussen levenden en gestorvenen bezingt. 

Allerheiligen herinnert eraan dat heiligheid niet slechts iets van het verleden is, maar een levende getuigenis 
van hoop voor de toekomst. Ieder die in liefde leeft, draagt iets van dat goddelijke licht — en wordt zo deel 
van de heilige gemeenschap die dit feest viert. 

 
Caritas Vrijwilligers-Participantenbijeenkomst 

Dinsdag 14 oktober 2025 is de jaarlijkse Vrijwilligers-Participantenbijeenkomst van IPCI 
Zaanstreek in de Petruskerk te Krommenie gehouden. Naast de vele lokale Caritas vrijwilligers 
en de bestuursleden van IPCI Zaanstreek waren er ook vertegenwoordigers van Inloophuis De 
Bron Zaanstreek en Stichting MEE/Dichtbij uit Zaandam aanwezig. 

 
 

Actueel 
Informatie en Vieringen 
 
Week 44; 27 okt. t/m 2 nov. 2025; Jaargang 3 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl  
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  
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Voorzitter Gerard Schavemaker opende de avond met uitleg 
over het doel van deze avond: IPCI Zaanstreek wil graag het 
contact met beide organisaties uitbreiden en vooral 
gezamenlijk optreden om hulp te verlenen. Inloophuis De 
Bron Zaanstreek stelde zich voor met behulp van een 
presentatie waarin de vele activiteiten van De Bron 
Zaanstreek verder werden toegelicht. Daarna was het de 
beurt aan stichting MEE/Dichtbij. Zij werken in opdracht van 
gemeentes en krijgen hun cliënten o.a. via de huisarts of het 
sociaal wijkteam. Een belangrijk deel van hun werk is het 
ondersteunen van de cliënten en samen met de cliënten naar 
een oplossing zoeken. Vaak worden zij  geconfronteerd met 
het feit dat sommige regels niet altijd van toepassing zijn. Hierdoor moet er creatief naar oplossingen gezocht 
worden. IPCI Zaanstreek is een aantal keren gevraagd om te helpen bij het oplossen van problemen. Het 
was al met al een geslaagde avond, waarbij iedereen weer inspiratie en bemoediging kreeg en uiteindelijk 
weer voldaan huiswaarts ging.  

Ab de Haas / Gerard Schavemaker, IPCI Zaanstreek 
 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 27 oktober – 2 november 2025 
 

Ma.      27   09.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.        28  09.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe.    29 19.00 u Eucharistieviering – rozenkransgebed   St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.       30 09.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Vr.        31 09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering      

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.         1 10.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering - Allerheiligen 

Eucharistieviering 

H. Odulphus, Assendelft 

St.-Bonifatius, Zaandam 

Zo.         2    

 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

19.00 u 

19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering – Allerzielen – KWD   

Eucharistieviering  

Viering     

Viering    

Viering 

Eucharistieviering Allerzielen - St. Caeciliakoor   

Allerzielenviering – Oecumenisch Projectkoor  

Allerzielenviering – Rouwkoor  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

HH. Martelaren van Gorcum  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf 

H. Odulphus 

St. Petrus, Krommenie 

 

Op de agenda: 

• Alle oktober-zondagen, 16.30 uur Rozenkransgebed: Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam-centrum 
• vrijdag 31 oktober, Lichtjesavond in Krommenie. Start om 17.00 uur, 18.00 uur, 19.00 uur en de 

laatste groep om 20.00 uur. Reserveren kan via de website: www.rvkkrommenieassendelft.nl 
 

Stichting MEE/Dichtbij vertelt over haar ervaringen 
 

http://www.rvkkrommenieassendelft.nl/

