
 

HET KEITJE  

 
 2 november 2025 

Allerzielen 

 

 

 

Uitgave van de St.Petrusparochie  

www.st-petrusparochie.nl 

www.katholiekzaanstreek.nl 

e-mail: petrusvis@planet.nl 

 

LET OP Zondagmorgen is er GEEN viering, maar ’s avonds om 19 uur  ivm 

Allerzielen 

 

Op zaterdagavond 1 november vindt er in de Petruskerk een concert plaats van het 

Saens Harmonie Orkest met het popkoor Prestige Zaanstad. 

Beide verenigingen zullen een eigen programma brengen en daarbij enkele stukken 

samen. 

Aanvang is 20 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur Entree. € 12,50 incl. koffie of thee.  

 

Woensdagmorgen is er om 9.15 uur een eucharistieviering in de ontmoetingsruimte en 

vervolgens om 10 uur koffiedrinken en in de kerk aan het Noordeinde. 

 

Maandag 27 oktober is Betty Boon – Jak overleden op 92-jarige leeftijd.  

Zij woonde de laatste jaren van haar leven in de Rosariumhorst. 

Maandag 3 november om 11.30 uur is de gezongen uitvaartdienst voor haar. 

Daarna zal haar lichaam bijgezet worden in het familiegraf bij haar Piet Boon. 

 

Dinsdag 28 oktober is Nic Niek  Mak overleden op 87-jarige leeftijd.  

Hij woonde in de voormalige kerk aan de Wattstraat met zijn vrouw. 

De kerkelijke uitvaart zal plaats vinden op dinsdag 4 november om 10.30 uur in het 

crematorium van Zaandam. 

 

Dinsdag 28 oktober is ook Jan Kramer op 87-jarige leeftijd overleden.   

Hij woonde aan de Snuiverstraat/ hoek Weverstraat.  

De kerkelijke uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 6 november om 14.15 uur in het 

Zaandamse crematorium  

 

(Op de Snuiverstraat wonen 2 Jan Kramers vlak bij elkaar.  

http://www.st-petrusparochie.nl/
mailto:petrusvis@planet.nl


De overleden Jan Kramer is in zijn leven jarenlang voorzitter geweest van de 

Katholieke Bond van Ouderen  

en heeft in de jaren rond de eeuwwisseling veel betekend voor de belangen van 

Senioren in Krommenie, de Zaanstreek en Noord-Holland).  

De andere Jan Kramer is ook voorzitter maar dan van het parochiebestuur geweest en 

voorganger in diensten. Hij loopt dagelijks zijn rondje door Krommenie) 

 

 

Dat was nu echt “Kerk wij samen!” 

 

Afgelopen zondag een volle Petruskerk met heel veel mensen van dichtbij en veraf.  

Van lang geleden en nu. Afkomstig uit verschillende kerken.  

Waarom? Omdat we stilstonden bij de start ruim 50 jaar geleden van mijn pastorale 

werk in en voor de kerken.  

Achter mijn rug om hadden mijn Marian en pastor Matthé dat geregeld.  

Was ik daarvoor al niet actief? Natuurlijk wel. Al jaren als vrijwilliger.  

Maar 50 jaar geleden begon ik als professionele kracht.  

Nu kun je wel theologie studeren, maar daardoor word je nog geen pastor.  

Dat word je gaande weg met vallen en opstaan door op te trekken met mensen in 

goede en minder goede dagen.  

Door je met velen in te zetten voor samen delen, dienen, leren en vieren van de 

verschillende geloofsgemeenschappen waar je kwam en komt tot op de dag van 

vandaag.  



Geloofsgemeenschappen die met vallen en opstaan Jezus achterna willen gaan 

aangevuurd door Gods Woord dat wij lezen in de bijbel. 

 Gemeenschappen die tegen alle verdriet, honger en onrecht in blijven ijveren voor én 

zingen van Zijn Woord wil deze wereld omgekeerd!  

Pastoraal werk is geen baan die gevat kan worden in een 36-urige werkweek.  

Het vraagt veel van je gezin. Vooral toen de kinderen nog klein waren.  

Zonder Marian zou het allemaal niet zijn gelukt. Maar het is reuze zinnig werk.  

Dus hield ik er niet mee op na mijn pensionering.  

Dat zien we om ons heen: zoveel mensen die zich al vele jaren op heel verschillende 

manieren inzetten voor hun geloofsgemeenschap en daar buiten.  

Dat is nu “Kerk wij samen!” Dat wilde ik ook benadrukken in de feestelijke viering.  

Een kleinzoon zei na afloop tegen zijn moeder:  

Ik vond het echt mooi wat opa zei in zijn speech over dat je je niet meer moet voelen 

dan een ander, en dat de koffieschenker in de kerk net zo belangrijk is als de 

voorganger!  

Dat joch heeft het door en zo is het maar net!  

Dat leert Jezus ons als Hij ons voorhoudt: Noem niemand Heer en Meester, jullie zijn 

allemaal broers en zusters van elkaar en kinderen van één Vader! 

Het was zondag een prachtviering met een reuze gezellige nazit.  

Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Teveel om op te noemen.  

Dank voor de cadeaus. Veel te gek!  

Twee namen noem ik toch: mijn collega Matthé en mijn lief Marian al heel veel jaren. 

Bedankt! En nu? Weer samen aan de slag om als Kerk - wij samen! een bijdrage te 

leveren, 

in Gods Naam, aan een humanere wereld in de Zaanstreek en ver weg! 

 

Ko Schuurmans 

Peter Smit maakte een foto reportage. 

Als u op deze link klikt krijgt u een mooie indruk van deze feestelijke ochtend. 

https://myalbum.com/album/ij6N7wMPJdD3/?invite=a8dbb7b2-b83d-4bfa-a5d4-

1d223c4e3bfd 
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Allerheiligen en Allerzielen 

 

We staan op een punt van wisseling van de seizoenen. 

Ik verbaas mij er over hoe de verkleurde bladeren nog vastzitten aan de takken, 

ondanks dat de stormwind er alles aan doet om ze er van af te rukken. 

De bomen kleuren in de mooiste tinten vooral als de zon erop valt.  

Op de grond hopen de bladeren zich op en wie van door de bladeren sloffen houdt 

beleeft gouden tijden. 

Spinnenwebben krijgen de mooiste contouren als het mistig is. 

Dit jaargetijde ademt vergankelijkheid.  

 
Vroeger was het de tijd van de chrysanten die op de graven van de gestorvenen werden 

neergezet. 

Tegenwoordig zijn er bijna geen seizoen bloemen meer.  

 

We maken ons op voor de gedachtenis aan de mensen die ons zijn voorgegaan. 

Het komende weekend staan we stil en vieren we de dagen van Allerheiligen en 

Allerzielen.  

We kijken naar mensen waar veel licht door heeft gestraald  



en waarvan de geloofsgemeenschap zegt dat zij niet hoeven te wachten op de dag van 

het ‘Laatste Oordeel’, maar dat zij nu al bij God zijn. 

 

De volgende tekst gaat over de hele mensen.  

 

Heiligen 
Het zijn vaak versteende mensen uit een ver verleden. 

Met kalk en verf, met wierook en litanieën hebben we ze ongevaarlijk gemaakt. 

 

Ze tronen hoog boven ons of zijn onder het stof verdwenen: 

bovenaards of diep begraven. 

 

Toch zijn het mensen, die van harte leven en geleefd hebben. 

Mensen, bezeten van een ideaal, 

die daaraan met vallen en opstaan hebben gewerkt en nog werken. 

Met inzet van heel hun leven maken ze iets waar van Gods Rijk. 

 

Ze kennen hun zwakheden, maar bijten zich daarin niet vast. 

Ze groeien boven zichzelf uit vanuit hun hartelijke goedheid 

 

Heilig: misschien zijn we het zelf wel. 

Wij willen toch ook mensen van God zijn 

en toekomst geven aan mens en wereld. 

Als het voorbeeld van Jezus het onze is dan zijn we op de goede weg. 

 

Daarnaast kennen we al die mensen die onszelf lief zijn geworden 

en waarvan de betekenis van hun bestaan voor ons pas echt zichtbaar wordt 

als zij er niet meer zijn. 

Dan blijkt de kracht van een leven niet te zitten in grootse momenten, 

maar in de alledaagsheid van hun aanwezigheid. 

Je hebt aan drie aardappels genoeg.  

Er is niemand die zegt zal ik een kopje koffie zetten. 

Of een gesprek over wat je op televisie ziet of je hebt meegemaakt. 

Die momenten van gemis waarvan je weet, ze komt nooit mee terug.  

een verlies dat dus altijd blijft. 

 

Op de Lichtjesavond vrijdag 31 oktober en op Allerzielen staan we stil  

steken een licht aan als een gelovig teken dat we met elkaar over de dood heen 

verbonden blijven. 

 

Allerzielen 
Stil zou ik willen zijn vandaag en vertoeven en verwijlen 

bij zo velen die mij dierbaar zijn 

maar die geborgen zijn de eeuwigheid van uw liefde. 

 

Ik draag hun namen in mijn hart, 

en meer nog dan hun namen 

de herinnering aan wie ze zijn geweest… 



 

Zij hebben van mij gehouden. 

Ik hield van hen. 

Zij hebben mij gemaakt tot wie ik ben… 

Zo talrijk zijn ze reeds, lieve God: 

familie, buren, kennissen, goede vrienden… 

 

Zo velen dichtbij en veraf. 

Stil zou ik willen zijn vandaag 

en in die stilte – uw stilte – 

dankbaar toeven en verwijlen 

bij zo velen die mij dierbaar zijn 

en die rusten in uw vrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleding inzameling zaterdag 8 november van 10 tot 13 uur in de Petruskerk 

en Wormerveer bij de Lorzie op het Marktplein.  

Al bijna 60 jaar zet Stichting Sam’s Kledingactie zich in voor 

kwetsbare 

mensen in ontwikkelingslanden. Mee kunnen doen aan de 

samenleving biedt kansen voor de toekomst. Maar voor mensen 

met een handicap is dat een extra uitdagin 

Dit jaar is de opbrengst van Sam’s kledingactie bestemd voor 

het Liliane Fonds. 



Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen met een handicap een zelfstandig bestaan 

opbouwen, onderwijs volgen en aan een toekomst werken.  

Maar wat als deze middelen niet of nauwelijks beschikbaar zijn? 

Dan krijg je te maken met een nog grotere beperking, namelijk het gebrek aan een 

eerlijke kans.  

Het Liliane Fonds zet zich in voor deze kwetsbare mensen, om hun rechten 

voor een fatsoenlijk en waardig leven te bevorderen, hun toekomstkansen te 

vergroten zodat ze ertoe doen in de samenleving. 

 

Doel is om in Noord-India een goedkope 

prothesenwerkplaats opzetten,  

waar hulpmiddelen voor de helft van de 

marktprijs worden aangeboden.  

Zo komen betaalbare en kwalitatief goede 

hulpmiddelen beschikbaar. 

Ook biedt het en looptraining.  

Deze inspanning zal bijdragen aan het 

verbeteren van de levenskwaliteit 

voor mensen met een handicap, waardoor zij 

zich verder kunnen ontwikkelen, onderwijs 

kunnen volgen, kansen voor de toekomst kunnen creëren en daarmee mee kunnen 

doen in de samenleving. 

“Mee doen is geen gunst, het is een recht van ieder mens.” 

 

 

 

 
Wat mag u inleveren? 

Om onderstaande doelstelling te bereiken, mag u 

In principe enkel herdraagbare kleding en schoenen 

en in beperkte mate huishoudtextiel inleveren.  

Onder huishoudtextiel wordt verstaan beddengoed, 

lakens, theedoeken, ed.  

Dit mag ingeleverd worden, mits apart aangeleverd 

in een zak.  

We vragen sokken en schoenen gepaard aan te 

leveren, bijvoorbeeld door sokken in elkaar te rollen  

en een elastiekje om de schoenen te doen of aan 

elkaar te knopen met de veters.  

Zo blijven ze mooi bij elkaar. 

Wat zamelen we absoluut niet in? Vervuilde 

kleding. Dit is voor ons een kostenpost, omdat dit 

afgestort dient te worden. 



 

 

Gij die mij draagt. Een Nederland Requiem’ 
 

 

 

Op 2 november (Allerzielen)  wordt voor de 

eerste keer ‘Gij die mij draagt. Een Nederlands 

requiem’ uitgevoerd.  

Dit moderne requiem wil in tekst en muziek 

stem geven aan gemis en rouw als ook woorden 

aanreiken uit de christelijke traditie.  

 

Het requiem zal op 2 november twee keer ten 

gehore worden gebracht.  

’s Middags om 15.00 uur in de Protestantse 

Kerk, Noordeinde 21, Wormerveer  

en ’s avonds, als onderdeel van de viering van 

Allerzielen, om 19.00 uur in de St. 

Odulphuskerk, Dorpsstraat 572, Assendelft.  

 

Tijdens de uitvoeringen zal er ook gelegenheid zijn om geliefden te gedenken door het 

aansteken van een kaarsje:   

‘Ontsteken wij de kaarsen, het licht dat niet dooft, van leven, van liefde, van nooit 

voorbij.  

De naam die ik noem, de namen die wij noemen, in stilte, hardop, in liefde gekend.’ 

(uit: ‘Gij die mij draagt’)  

 

‘Gij die mij draagt’ werd geschreven door Bart Vijfvinkel (tekst) en Jos Martens 

(muziek).  

Het beeld bij het requiem is het houtreliëf ‘Ik raak aan’ (2011) van kunstenares Caren 

van Herwaarden.  

Bij de uitvoering in Wormerveer zal iets over dit bijzondere kunstwerk verteld 

worden. 

 



 


