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Deze zondag staan buitenlanders en buitenstaanders centraal in de schriftlezingen.
Alweer. Ja alweer.

Want op mensen die hier niet geboren zijn worden al heel lang veel problemen in
onze samenleving afgewenteld.

Met een bijbels woord ze worden tot Zondebok.

Het bijzondere van Bijbelverhalen is dat juist de vreemdeling tot voorbeeld wordt
gesteld.

We kennen het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Hij was de enige die tot naaste werd van die mens in nood.

En nu zijn er 10 mensen die van een huidziekte worden genezen.

Een huidziekte maakt zichtbaar. Je moet uit de buurt blijven, het kan besmettelijk zijn.
Er is er maar ¢één die terugkomt om de Genezer te bedanken.

Dank je wel zeggen is soms best lastig. Het maakt je athankelijk. Je staat bij iemand in
het krijt.

In onze samenleving denken velen dat ze overal rechten aan kunnen ontlenen.

De éne die terugkomt is juist de vreemdeling, weer een Samaritaan.

Jezus lijkt in Gods Naam te zeggen: die denken tot het uitverkoren volk / kerk te horen
die kunnen er nog wel eens flink naast zitten.

En dat met verkiezingen in aantocht.

Matthé Bruijns

Afgelopen dinsdag gingen we weer op Bedevaart naar Heiloo.



Het bestuur van IPCl Zaanstreek zoekt naar meer wegen om in contact te komen met
mensen die onze hulp nodig hebben.

We hebben contact met de Stichting Diaconaal Centrum De Bron

en onlangs zijn we in “aanraking” gekomen met Stichting MEE/Dichterbij.

Dit heeft ertoe geleid dat wij verder willen nadenken over hoe we meer naamsbekendheid
kunnen creéren.

Wij nodigen u dan ook graag uit om op dinsdag 14 oktober naar de ontmoetingsruimte van
de Petruskerk in Krommenie (Snuiverstraat 2) te komen.

De koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur aan het programma:

1. We heten u welkom.

2. Presentatie van De Bron.



3. Een korte pauze, ook om even te laten bezinken wat we gehoord hebben.
4. Presentatie Stichting MEE/Dichterbij

5. Wat verder ter tafel komt.

6. Sluiting en napraten met een hapje en een drankje.

We verheugen ons op uw komst.

Bestuur IPCI Zaanstreek

Ab de Haas, secretaris

Taizéviering in de Noorderkerk

Zondag 12 oktober a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en
Stilte.

Die Stilte staat centraal, net als in Taiz¢. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en
ook ruimte om God te ontmoeten.

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Zondagmiddag 12 oktober 16.30 uur Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in
de grote zaal van het bijgebouw.




