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Pastoraal Voorwoord 

Allerheiligen en Allerzielen …… Feesten van hoop en toekomst 
 

Twee dagen, één geheim 
Aan het begin van november viert de Kerk twee 
krachtige dagen: Allerheiligen (1 november) en 
Allerzielen (2 november). 
❖ Allerheiligen richt onze blik op de enorme 

menigte van mensen die vóór ons heeft 
geleefd met liefde en geloof. Heiligen, 
waarvan we de naam kennen, maar ook alle   
“verborgen heiligen” die alleen God kent.   

❖ Allerzielen is het moment waarop wij in 
liefde bidden voor onze eigen overledenen. 
We vertrouwen hen toe aan Gods 
barmhartig-heid en gedenken dat hun 
verhaal niet stopt met de dood.   

Samen laten deze dagen één geheim zien: de 
dood is niet het eindpunt. Ons leven krijgt pas 
zin en richting in God, bij wie we thuis mogen 
komen.   
 

Drie geboortes: een catechese van hoop 
Het christelijk leven kun je zien als een weg van 
drie geboortes: 
❖ Onze eerste geboorte, toen we liefdevol in 

deze wereld kwamen.   
❖ Onze wedergeboorte in het doopsel. Jezus 

noemt het “geboren worden uit water en 
Geest” (Joh. 3,5). Dat maakt ons kinderen 
van God, leden van zijn familie.   

❖ De geboorte in de dood, de overgang naar 
eeuwig leven. De heilige Cyrillus zei het al: 
“Sterven is geen einde, maar een nieuw 
begin.”   

Daarom vieren we op Allerzielen eigenlijk een 
geboorte: onze geliefden worden geboren tot 
het eeuwige leven.   
 

Gemeenschap van heiligen: verbonden over 
grenzen heen 
De Kerk leert: “Allen die van Christus zijn, 
vormen één lichaam” (Catechismus 946). Dat 
betekent dat de Kerk groter is dan alleen wij 
hier op aarde: ze omvat ook alle heiligen in de 
hemel en de zielen die onderweg zijn naar God.   
Paus Franciscus zei: heiligheid is geen luxe voor 
een paar uitzonderlijke mensen. Het is een 
roeping voor iedereen die probeert Jezus na te 
volgen in het gewone dagelijkse leven.   

De heiligen zijn dus niet ver weg, maar zoals 
oudere broers en zussen die je de weg wijzen 
en voor je bidden. Ze laten zien dat het kan: 
radicaal leven uit Gods liefde, ook in onze tijd.   
 

Allerzielen: hoop sterker dan de dood 
Als we onze dierbaren gedenken, staan we niet 
alleen stil bij het verleden . We kijken vooruit. 
Paus Johannes Paulus II schreef: “Voor de 
christen is de dood niet het laatste woord, maar 
een deur, geopend door Christus’ verrijzenis.”   
Dat verandert hoe we rouwen. Natuurlijk doet 
verlies pijn, maar in het geloof krijgen tranen 
een ander licht: we hopen op een weerzien. In 
Christus zullen we eens herenigd worden.   
 

Sterven als een persoonlijk Pasen  
Het sterven van een gelovige kun je zien als een 
persoonlijk Pasen,  een doortocht naar de liefde 
van God. Jezus zelf belooft: “Ik ben de 
verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven” (Joh. 11,25).   
Daarom is Allerzielen niet slechts een dag van 
verdriet, maar ook van vertrouwen. Onze 
geliefden zijn niet verdwenen, maar 
thuisgekomen.   
 

November: maand van hoop en perspectief 
Door Allerheiligen en Allerzielen opent God ons 
perspectief. Deze dagen zijn niet zozeer 
herinnering, maar belofte. Paus Benedictus XVI 
zei het scherp: “De hemel is geen verre plaats, 
maar een ontmoeting met de Levende, met 
God, die op ons wacht.”   
 

Voor jongeren vandaag klinkt dat als een 
uitdaging: durven wij te  geloven dat ons leven 
meer is dan alleen school, werk, feestjes, likes 
en prestaties? Durven wij ons te oriënteren op 
een bestemming die verder reikt – het eeuwige 
leven bij God?   
Als je dat inzicht meeneemt, verandert alles: je 
keuzes, je vriendschappen, je dromen. Want 
dan leef je met hoop, en weet je: liefde is 
sterker dan dood, en ons leven hier is maar het 
begin van een groter verhaal.   
 
pastoor-deken George Paimpillil Joseph 
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Vanuit het kerkbestuur 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: www.katholiekzaanstreek.nl 
 

Uit de bestuursvergadering van augustus 
 

Pastoraal 
Matthé heeft verdrietig nieuws over twee 
ernstig zieke vrijwilligers van de voormalige  
OLV-geboorte parochie.  
Zowel Pater Gerard Noom als pastor Truus 
Molenaar-Stoop gaan nog steeds voor in de 
vieringen ondanks hun hoge en kwetsbare 
leeftijd van respectievelijk 91 en 90 jaar. Ook 
dat is zorgelijk.  
In de Odulphus zijn vanaf 1 september een 
aantal bijeenkomsten over verdieping in de 7 
sacramenten van de RK kerk als voortraject 
voor de nieuwe (vervolg) Alphacursus.  
 

Integraal Plan Veiligheidszorg (IPV) - RI&E.  
Matthé heeft een artikel gemaakt over de 
Risico-Inventarisatie en Evaluatie voor het 
algemeen deel van het parochieblad De 
Verbinding. 
 

Bouwzaken 
In Wormer zijn er eind september, in 
samenwerking met COA en de Gemeente 
Wormerland, twintig Oekraïners gehuisvest 
in de pastorie van de Maria Magdalenakerk. 
De buurtbewoners zijn middels een 
informatiebijeenkomst op de hoogte 
gebracht. 
Bij Maria Magdalenakerk op ‘t Kalf is een 
funderingsonderzoek gedaan. Het 
funderingsrapport is kort geleden ontvangen. 
 

Bij de Petrusparochie is Monumentenwacht 
langs geweest met advies betreffende het 
losstaande kruis in toren. Aangezien dit 
mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden 
dient / moet e.e.a. hersteld worden. Het 
bisdom is hierover geïnformeerd. We 
wachten nog op goedkeuring van het 
herstelplan. 
 

Voor perceel Dorpsstraat 737b in Assendelft, 
wat de parochieraad van de H. Odulphus-
parochie graag wil verkopen, is de 
schoongrondverklaring binnen. 
Een makelaar zal gevraagd worden naar een 
reële waardebepaling van deze smalle strook 
grond van totaal 1100 m2. Het bisdom zal 
niet akkoord gaan met een te lage prijs.  
 

Vanuit de Jozefparochie is een plan gemaakt 
voor het verduurzamen van de kerkzaal. 
De oplevering van het gebouw aan de 
Pinasstraat ligt juridisch ingewikkeld en is nog 
steeds niet rond. 
 

Communicatie 
Mady zal met Ingrid wat oude informatie van 
de website halen. Het zou mooi zijn als er in 
elke parochie een contactpersoon is voor 
plaatsen van nieuws. Nu ontvangen we van 
een aantal parochies weinig tot niets. 
 

Samen op weg bijeenkomst 30 september 
Op 30 september kwamen de parochieraden, 
de parochieteams en het kerkbestuur van 
Katholiek Zaanstreek bijeen in de Jozefkerk 
om verder te werken aan een gezamenlijke 
toekomstvisie. Dit in vervolg op de Kick-off 
bijeenkomst Samen op Weg in februari, waar 
de Missie, Visie, en Strategie voor de 
toekomst van katholiek Zaanstreek werden 
uitgewerkt. Het visiedocument willen wij 
vooral gebruiken om: 
• Een beeld te schetsen hoe wij de 
ontwikkeling de komende 10 jaar voor ogen 
hebben. 
• Goed scherp te krijgen wat voor kerk we 
willen zijn. Voor nu maar ook voor onze 
kinderen en nieuwe parochianen. 
• Niet alleen te kijken naar bedreigingen 
maar ook oog hebben voor kansen.  
 

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
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In de Strategie gaan de mogelijkheden 
genoemd worden om die visie te bereiken.  
Tijdens de bijeenkomst presenteerden de 
werkgroepen Diaconie, Catechese, 
Parochieopbouw, Gebouwenbeheer en 
Financiën hun bevindingen. Er zijn veel 
ideeën gedeeld en concrete actiepunten 
geformuleerd, waarbij samenwerking het  
sleutelwoord was.  

Op 29 oktober volgt een bestuursvergadering 

waarin wordt beoordeeld of het 

visiedocument klaar is om uit te dragen naar 

alle parochianen en naar het bisdom.   

Het bestuur van de samenwerkende 
parochies in de Zaanstreek

 

Veiligheid 
 

In onze parochies zijn vele vrijwilligers 
werkzaam. Zij zijn onbetaalbaar voor het 
dagelijks functioneren van onze 
gemeenschappen. 
 

Ook worden er door hen veel 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.  
Onze kerkelijke gebouwen stellen door hun 
architectuur uitdagingen aan de vrijwilligers. 
Bij het vervangen van verlichting, 
schoonmaken van goten volstaat een 
huishoudtrap vaak niet.  
 

Vanuit het bisdom hebben de parochies een 
vragen- en aandachtslijst gekregen.  
Het gaat om veiligheid van gereedschap en 
ladders. De aanwezigheid van handschoenen, 

oog- en gehoorbescherming, maar ook over 
bij wie je bijvoorbeeld een losse stoeptegel of 
losliggend kleedje kunt melden.  
 

Een ander aspect van veiligheid is het 
zogenaamde ongewenst gedrag. Vanuit de 
media blijkt dit een breed verspreide manier 
van omgaan te zijn geworden.  
 

In de katholieke kerk is er een adres waar 
grensoverschrijdend gedrag kan worden 
aangemeld op www.rkmeldpunt.nl. Dit 
meldpunt staat ook op de website van 
Katholiek Zaanstreek. 
 
Kerkbestuur Katholiek Zaanstreek 

 
 

Kennismaken met stagiair Leo van Moergestel  
 

Leo is 56 jaar en is getrouwd met Irma. Ze 
wonen in Zuidoostbeemster en hebben 
samen twee dochters van 12 en 14 jaar oud. 
Leo heeft een katholieke achtergrond en met 
zijn gezin is hij aangesloten bij de HH. 
Nicolaas en Catharinakerk in Purmerend, ook 
wel de Koepelkerk genoemd. We spraken met 
hem over onder andere zijn roeping, zijn 
stage binnen Katholiek Zaanstreek, muziek en 
het betrekken van jongeren bij de Kerk. 
 
Je werkt in het bedrijfsleven, kun je daar wat 
over vertellen? 
‘Ik werk bij Timber and Building Supplies 
Holland (TABS), een holdingmaatschappij 
waar o.a. de bekende bedrijven PontMeyer 
en Jongeneel onder vallen. TABS is 

leverancier van hout, plaat- en 
bouwmaterialen. Mijn functie is credit 
controller, dat houdt o.a. in het beheren van 
debiteuren, geld incasseren en de 
kredietwaardigheid van bedrijven en klanten 
beoordelen.’ 
 
Je bent theologie gaan studeren, hoe ben je 
tot deze keuze gekomen? 
Ik heb uit pure interesse deze keuze gemaakt. 
Als kind was ik al geïnteresseerd in het 
katholieke geloof. We woonden toen in 
Monnickendam. Dat was een gemengde 
gemeenschap; katholiek en protestants. Ik 
ging naar een protestants-christelijke lagere 
school. Op 8-jarige leeftijd wilde ik al het 
verschil weten tussen het protestantse Heilig 

http://www.rkmeldpunt.nl/
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Avondmaal en de Eucharistie, ik was daar al 
echt mee bezig. Ook ben ik vanaf mijn 17e tot 
mijn 26e organist geweest in de HH. Nicolaas 
en Antoniuskerk van Monnickendam.  
Vier jaar geleden maakte mijn schoonzus, die 
in Utrecht woont, mij attent op de 
diakenopleiding in het Bisdom Utrecht; ze 
vond dat echt iets voor mij. Het was in 
coronatijd en ik had op dat moment geen 
werk. Ik ben toen naar de open dag in de 
Tiltenberg in Vogelenzang gegaan en daar is 
het begonnen. 
 
Nog hetzelfde jaar ben ik gestart met de 
opleiding theologie, de major variant aan het 
St. Bonifatius Instituut. Dat is een theologie-
opleiding met extra verdiepende vakken. De 
link die ik tussen theologie en economie 
vanuit mijn functie als credit controller ervaar 
is het sociale en het communicatieve aspect. 
 

 
 
Vervolgens ben ik daarnaast een jaar geleden 
gestart met de diakenopleiding. De opleiding 
theologie en de opleiding tot diaken zijn twee 
trajecten. Overigens is het zo dat iedere 
priester eerst tot diaken wordt gewijd, 
voordat hij de priesterwijding ontvangt.’ 
 
Wil je in de toekomst de beide functies 
blijven combineren? 
‘Ja, ik blijf vier dagen per week bij TABS  
werken en daarnaast zal ik mijn toekomstige 
functie als diaken binnen de rooms-
katholieke kerk invullen, met de kanttekening 
dat wanneer je je theologieopleiding hebt 
afgerond, de wijding tot diaken niet 
‘automatisch’ plaatsvindt. Dat gebeurt pas 
wanneer jij op Gods roeping antwoordt en de 
Kerk dit bevestigt.’

Hoe heeft je gezin gereageerd op je keuze? 
‘Ze kunnen zich hier goed in vinden en zonder 
hun steun zou ik ook niet aan de opleiding 
zijn begonnen. De kinderen worden katholiek 
opgevoed, ze hebben de Eerste Heilige 
Communie gedaan en het Vormsel ontvangen 
en gaan op zondag mee naar de kerk.’  
 
Hoe gaat je stage binnen Katholiek 
Zaanstreek eruitzien? 
‘Ik ben zondag 14 september begonnen met 
mijn stage bij Katholiek Zaanstreek. Ik heb me 
die zondag in de H. Bonifatiuskerk 
voorgesteld aan de parochianen.  
De stage duurt 2 jaar. Het eerste semester 
gaat om kennismaken en om deelnemen aan 
activiteiten in de verschillende parochies. 
Belangrijk hierin is contact te maken met 
sleutelfiguren en ervaren hoe een parochie 
functioneert. 
Het tweede semester is gericht op diaconie 
en caritas, belangrijke pijlers van de Kerk en 
van het diaconaat. 
Andere aandachtsgebieden zijn liturgie en 
catechese en de pastorale gespreksvoering. Ik 
merk dat er bij parochianen veel behoefte is 
aan een goed gesprek naast het ontvangen 
van sacramenten.’  
 
Heb je misschien ideeën om jongeren aan te 
trekken? 
‘In Purmerend is er nu voor het eerst een 
Alphacursus en we hebben gemerkt dat 
jongeren geïnteresseerd zijn. Ze zijn op zoek 
naar zingeving.  
 

Wat ik mooi vond om te horen tijdens de 
kennismaking in de H. Bonifatius in Zaandam, 
is dat jongeren die hun communie hebben 
gedaan of het vormsel hebben ontvangen, 
gevraagd wordt om een rol te vervullen 
binnen de parochie, zoals bijvoorbeeld 
misdienaar, lector of lectrice. Ze blijven 
daardoor betrokken bij de kerk en het 
katholieke geloof.’  
 

 Tot slot: Heb jij een favoriet christelijk 
muziekstuk? 
‘Muziek speelt een grote rol in mijn leven,’ 
vertelt Leo. ‘Mijn liefde voor klassieke muziek 
begon op vijfjarige leeftijd tijdens een 
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waterorgelvoorstelling in Slagharen. Daar was 
drie keer per dag een voorstelling met als 
muziek: Dichter und Bauer van Frans von 
Suppé, met rustige en onstuimige delen waar 
ik helemaal enthousiast over was. Later 
begon ik met piano en vervolgens met 
kerkorgel. Op onze trouwdag werd het motet 
Locus iste van Bruckner gezongen in de mis.’ 
 

Heb je nog een boodschap voor de 
parochianen? 
‘Ik vind het leuk om met veel mensen contact 
te maken en ook van hen te leren. Ik kan het 
niet alleen, maar alleen met Gods zegen. Het 
zou mooi zijn als u daarvoor zou willen 
bidden.’  
 

Mady en Paul Thiele 

 
 
 

Diaconie 

Missionarissen van Hoop in Myanmar 
Wereldmissiemaand 2025 
 

Oktober is het Missiemaand. Missio brengt 
dit jaar de katholieke kerk in Myanmar voor 
het voetlicht. De bevolking van dit Zuidoost-
Aziatische land gaat al vele jaren gebukt 
onder een bloedige burgeroorlog. Eind maart 
van dit jaar werd het land getroffen door een 
verwoestende aardbeving.  
 
Op de vlucht  
Na een lange tijd van militaire dictatuur 
waren er sinds 2010 hoopvolle 
democratiseringsprocessen op gang 
gekomen, die in 2021 door een nieuwe 
militaire coup teniet werden gedaan. 
Sindsdien woedt er een bloedige 
burgeroorlog tussen het regeringsleger en 
een breed verbond van gewapende 
verzetsgroepen. De humanitaire en 
economische situatie is rampzalig. Er zijn 
ongeveer drie miljoen vluchtelingen in eigen 
land. Ook vluchten duizenden mensen de 
grens over naar Thailand.  
 
Campagne  
In de campagne van Wereldmissiemaand laat 
Missio zien dat de kerk de mensen niet in de 
steek laat. Talrijke kerkelijke medewerkers 
moesten zelf vluchten uit oorlogsgebieden, 
zoals de bisschop van Loikaw, Celso Ba Shwe. 

Veel kerkelijke medewerkers zorgen in 
vluchtelingenkampen voor levensmiddelen 
en medicijnen, en voor onderwijs aan de 
kinderen en jongeren. Maar zeker zo 
belangrijk: door met de vluchtelingen te 
praten en te bidden, geven ze aan hen moed 
en hoop.  
 
MISSIO ondersteunt de Missionarissen van 
Hoop in Myanmar. Help mee!  
Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken 
stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 
66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s-
Hertogenbosch.  
Meer informatie: www.missio.nl 
 

 
In het vluchtelingenkamp net over de grens in 
Thailand. | © foto: Hartmut Schwarzbach 

  

http://www.missio.nl/
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Schoenendoosactie - helpt u mee? 
 

Kinderen in nood en zij die leven in situaties 
rondom conflicten en in armoede zijn extra 
kwetsbaar.  
Daarom doet de H. Odulphusparochie al vele 

jaren mee aan de 
Schoenendoosactie.  
Kinderen ver weg 
ontvangen een 
schoenendoos vol 
bruikbare en leuke 
spullen. Voor hen is 
dat een onbetaalbaar 

cadeau. Helpt u mee? 
Deze actie is jarenlang georganiseerd door 
Jopie Al-Beentjes en ter nagedachtenis aan 
haar willen wij deze actie een vervolg blijven 
geven.     
 
Tijdens de Schoenendoosactie versieren 
kinderen en volwassenen een schoenendoos 
en vullen die met spulletjes die ze zelf 
gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, 
verzorgingsartikelen, speelgoed en een 
knuffel. De dozen worden uitgedeeld in 
landen waar kinderen het moeilijk hebben. 
Als het toegestaan is in het land van 
bestemming, krijgen de kinderen ook een 
boekje met Bijbelse verhalen.  
In vorige jaren gingen er duizenden dozen 
naar onder meer Sierra Leone, Roemenië, 
Lesbos, Moldavië, Albanië en Togo. De 
jongens en meisjes in deze landen nemen de 

mooi versierde schoenendozen stralend in 
ontvangst. Door de doos vol spullen krijgen 
ze perspectief en voelen ze zich gezien.   
De actie is een mooie manier om thema’s 
zoals eerlijk delen, duurzaamheid en 
naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te 
maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof 
heel praktisch handen en voeten kunt geven. 
 
Uw hulp is heel welkom 
Bij de pastorie van de Odulphus, Dorpsstraat 
570 Assendelft en achter in de kerk is een 
actiefolder verkrijgbaar. Daarin staat hoe de 
actie werkt en wat er wel en niet in de doos 
mag. Voor de organisatie en het transport 
van de dozen is een bijdrage van € 5,- per 
doos nodig. We willen vragen of u die kunt 
betalen via de QR-code op de envelop die bij 
de folder zit. Maar overmaken of het geld in 
de envelop stoppen, mag ook.  
 
Waar en wanneer de dozen inleveren 
Tot en met vrijdag 28 november a.s. 
verzamelen we de mooi versierde dozen in 
de pastorie te Assendelft. Daarna brengen we 
ze  naar een inzamelpunt voor Noord-Holland 
van waaruit  de schoenendozen naar een 
centraal punt gaan voor de verdere reis naar 
kinderen in armoede en noodsituaties.     
 
Wilt u meer weten over de Schoenendoos-
actie? Kijk op www.schoenendoosactie.nl 

 
 

Nieuwe bankrekening IPCI 
 
Wij willen u informeren 
dat de IPCI, de Inter 
Parochiële Caritas 
Instelling Zaanstreek,  
vanaf heden een nieuwe 
bankrekening heeft.  
 

IBAN NL91 RABO 0147 0806 81  
t.n.v. IPCI Zaanstreek

Gelieve voor toekomstige overschrijvingen en 
bijdragen gebruik te maken van dit nieuwe 
rekeningnummer. 
 
Hartelijk dank voor uw steun en 
medewerking! 
 
IPCI Zaanstreek 

  

http://www.schoenendoosactie.nl/
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Verslagen 

Schoolkerkenpad 
 

Al vele jaren organiseert de Raad van Kerken 
in Krommenie een Kerkenpad voor de 
groepen 7 van vier basisscholen met een 
confessionele achtergrond. Elke klas bezoekt 
twee kerken: een grote, als kerk herkenbare 
katholieke Petruskerk, en een schuilkerk, de 
Doopsgezinde Vermaning. De andere 
combinatie is de grote PKN Nicolaaskerk met 
de kleine Oud-Katholieke schuilkerk.. 
 
Bijzonder is de openhartigheid waarmee 
kinderen van 10 – 11 jaar over hun religieuze 
ervaringen spreken. Ik kom zelf uit een tijd 
dat je in de klas werd neergesabeld wanneer 
je zei dat je naar de kerk ging. Laat staan dat 
je erbij vertelde dat je misdienaar was. Ik stel 
dan ook nooit de vraag wie er is gedoopt. 
Vaak beginnen kinderen te vertellen dat ze 
met opa of oma in een kerk komen of in de 
vakantie in een ver buitenland, waar de 
kerken nog open zijn, en dat ze dan wel eens 
een kaarsje opsteken. 
 
Dit jaar vertelde een meisje spontaan dat ze 
’s avonds in bed terugdacht aan wat zij die 
dag had meegemaakt en God bedankte voor 
de mooie dingen. En dat ze dan bad om 
kracht om morgen beter te doen, wat niet 
goed was gegaan Dat is toch om even stil van 
te worden. 
 
Ik begin de les altijd met foto’s te laten zien 
van ‘heilige huisjes’ uit Krommenie en 
Assendelft. Daar zitten ook twee nieuwe 
moskeeën bij. Een jongen stak zijn vinger op 
en vertelde dat hij daar les had. Een meisje in 
de klas knikte daar bevestigend op. Hij vroeg 
aan het einde of hij kort het verschil tussen 
Jezus en Mohammed mocht uitleggen. Dat 
‘kort’ gaf hij zelf aan en hij hield zich daar 
keurig aan. Hij zei dat Jezus volgens de Koran 
één van de profeten was, en dat Mohammed 
de laatste profeet was die door God naar de 
aarde is gezonden.

Kijk, dat klopt als een bus. Ja, voor christenen 
is Jezus de Zoon van God en voor moslims 
één van de profeten.  
Op de kerkbezoekdag zelf sprak ik toevallig 
ook zijn moeder (ze droeg geen hoofddoek), 
die geïnteresseerd en heel open vertelde dat 
ze heel blij was dat dit soort ontmoetingen 
worden georganiseerd, dat we kunnen 
vertellen over ons geloven, en dat dit heel 
belangrijk is om elkaar beter te begrijpen. 
Wat heeft onze samenleving dan nog veel te 
leren. 
 
Iemand anders vertelde over zijn pas 
overleden vader, van wie de as uitgestrooid 
was op een berg in de Alpen. Dat daar een 
kapel stond waar hij dan naar binnen ging. 
 
We vroegen ons af waar de hemel was. 
Iemand vertelde dat zij gedroomd had en van 
God een rondleiding in de hemel had 
gekregen en dat er iemand was in een wit 
gewaad en zij zich nu afvroeg of dat Jezus 
was. 

 
Wat een mooie verhalen klonken er. Het is 
echt een verlies dat kerk en school elkaar nog 
maar zo weinig ontmoeten. 
 
Matthé Bruijns 
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Activiteiten 

Nieuws uit het Dekenaat Zaanstreek-IJmond 
 
Regionale bijeenkomst  
Op dinsdag 28 oktober is er een regionale 
bijeenkomst voor alle pastores en leden van 
de regiobesturen. Deze vindt plaats in de 
Bonifatiusparochie aan de Oostzijde 12 te 
Zaandam om 20.00 uur.   
De beide regiobesturen uit de Zaanstreek en 
IJmond zijn gevraagd een presentatie te 
verzorgen over de bevindingen binnen de 
eigen regio. Er zal gelegenheid zijn tot vragen 
stellen en er worden drie belangrijke thema’s 
besproken:  
➢ de begeleiding van nieuwe katholieken 
➢ de toekomst van kerkgebouwen 
➢ de financiële situatie binnen de regio 

Pastoor-deken George Paimpillil hoopt alle 
betrokken pastores en regio bestuursleden te 
ontmoeten tijdens deze waardevolle avond.  
 
Uitnodiging bijeenkomst lectoren en kosters 
dekenaat Zaanstreek-IJmond 
In het kader van ontmoeting binnen ons 
dekenaat, organiseren we op donderdag 6 
november om 19.30 uur een speciale avond, 
ditmaal voor zowel de lectoren als de kosters. 
Met genoegen kunnen we melden dat we 
een inspirerende spreker hebben gevonden 
en wel pastoor George Dölle uit het bisdom 
Roermond. Pastoor Dölle is niet alleen een 
ervaren priester, maar ook docent, en hij  
heeft ruime ervaring in de begeleiding van 
lectoren en kosters binnen zijn bisdom.  
Op zijn voorstel willen we deze avond 
gezamenlijk vormgeven met de kosters en 
lectoren. Dit biedt ons de gelegenheid om 
elkaar als liturgische bedienaren te 
ontmoeten, ervaringen te delen en samen te 
verdiepen.  
 
Het thema van deze bijeenkomst is:  
  “De liturgie van Advent en Kerst” 
Dit zal als een rode draad dienen voor ons 
gesprek en onze gezamenlijke voorbereiding 
op deze bijzondere tijd in het kerkelijk jaar. 
We hopen op een inspirerende en 

verbindende avond 
waarin we samen 
mogen groeien in 
onze rol binnen de liturgie. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in de zaal van de 
Mariakerk, Spoellaan 1 in Heemskerk. Wilt u 
zich vóór 1 november aanmelden via e-mail: 
dekenaatzaanijmond@gmail.com  
Pastoor-deken George kijkt ernaar uit jullie te 
mogen verwelkomen op donderdag 6 
november om 19.30 uur! 
 
Lezing ‘Kerk in beweging’ op 4 december a.s. 
Prof. Kees Schipper, specialist Europese 
geschiedenis, is bereid gevonden voor het 
houden van een lezing "De Kerk in Beweging” 
voor alle geïnteresseerden in ons dekenaat.  
Hij neemt ons mee van de kerk van vóór de 
Reformatie naar het Nederland van nu, 
behandelt de ontwikkeling van de 
Nederlandse kerk vanaf het katholieke 
erfgoed vóór de Reformatie, via de 
kerkscheuring en het ontstaan van 
protestantisme, tot aan het herstel en de 
emancipatie van het katholicisme en de 
hedendaagse uitdagingen zoals secularisatie 
en kerkverlating. 
 
Deze bijeenkomst biedt inzicht in hoe de kerk 
zich aanpast aan veranderende tijden en hoe 
de geschiedenis verbonden is aan het heden. 
Hoe blijft de kerk in beweging en wat is haar 
betekenis voor het Nederland van morgen.  
Is uw interesse gewekt? U bent van harte 
welkom!  
Wanneer: 4 december 2025 om 19.00 uur 
Waar:        Spoellaan 1 te Heemskerk 
 
pastoor-deken George Paimpillil Joseph   
Oostzijde 12  
1502 BG Zaandam 
Telefoon 06 50 8138 62 
georgepallil@ziggo.nl  
dekenaatzaanijmond@gmail.com  
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Symposium 'Bestaanszekerheid'  
Commissie Sociale Leer van de Kerk (CSLK) op 7-11-2025 
 

Tot de huidige kernproblemen van onze 
samenleving horen klimaat, veiligheid, 
woningbouw, stikstof en bestaanszekerheid. 
Goed beschouwd komen de eerste vier in het 
laatste aspect samen. Ook de kerk denkt mee 
en spreekt zich uit over dergelijke 
maatschappelijke thema’s. Dat doet zij in de 
zogeheten sociale leer. Bijvoorbeeld in de 
rondzendbrief (encycliek) van paus Franciscus 
z.g. over het klimaat: ”Laudato Si”. Ook heeft 
hij een programma gestart voor een 
economie van de hoop voor mens en aarde 
onder de naam “Economy of Francesco”. 
 
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 
overheersten de genoemde aspecten 
prominent het politieke debat. Sindsdien zijn 
de ontwikkelingen sterk gedomineerd door 
geopolitieke wijzigingen, zoals instabiele 
handelsrelaties en meer aandacht voor 
(militaire) weerbaarheid en een schoon 
milieu, waardoor de gestructureerde aanpak 
van de bestaanszekerheid op de achtergrond 
is geraakt. Het probleem zelf is echter niet 
weg! 
 
Reden voor het Centrum voor de Sociale Leer 
van de Kerk (CSLK) om de aandacht voor 
bestaanszekerheid prominent in het licht te 
zetten. De sociale leer roept ons daartoe ook 
op. Bestaanszekerheid heeft te maken met 
een stabiel inkomen, werk en werkzekerheid, 
begrijpelijke rechten en plichten, eenvoudige 
toegang tot voorzieningen, goed onderwijs 
en dito gezondheidszorg. Hoe mooi is het 
trouwens dat de Bijbel  zich al bekommert 
om minder bedeelden. Profeten spreken 
mensen op hun verantwoordelijkheid aan, 
Jezus roept op naakten te kleden en 
hongerigen te voeden. 
 
Het symposium van 7 november 2025 wil 
eerst zicht krijgen op feit en fictie aangaande 
de sociaaleconomische dimensie van 
bestaanszekerheid waarbij zowel de praktijk 

als de wetenschap aan het woord komen. 
Daarop volgt een reflectie van de politieke 
sector op de feiten zodat er een beweging 
kan worden gemaakt  van droom richting 
daad. Daarna gaan praktijk, wetenschap, 
politiek en religie in een forumdiscussie met 
elkaar in gesprek. 
 
Prominente sprekers uit de wetenschap (dr. 
A. Siegmann, hoogleraar ´Waardevol werk en 
Christelijk Sociaal denken´ aan de VU te 
Amsterdam en stafmedewerker van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA), de 
maatschappij (drs. D. Woestenburg, dagelijks 
bestuurslid van de CNV Vakcentrale en 
voorzitter CNV Onderwijs) en een lid uit het 
parlement, als mede Mr. P. Cammaert 
(voorzitter van het CSLK en voormalig 
burgemeester van de gemeente Velsen) 
zullen hun bijdrage aan het symposium 
leveren.  
 
De bisschoppen mgr. Hendriks en mgr de 
Korte zullen ook hun visie geven op dit 
belangrijke onderwerp.  
 
Het symposium is een landelijk gebeuren en 
wordt gehouden op vrijdagmiddag  
7 november 2025 van 13:00 tot 16.30 uur;  
de locatie is het St. Janscentrum,  
Papenhulst 4, 5211 LC in Den Bosch.  
 
Een ieder kan zich vanaf heden aanmelden 
voor deelname met een bericht aan 
info@cslk.nl.  
 
Op de website www.cslk.nl staat het 
definitieve programma. U bent van harte 
welkom!  
 

        
   

mailto:info@cslk.nl
http://www.cslk.nl/
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Pelgrimstocht vanuit de stoel.  
 

‘Pelgrims van Hoop’ zijn de woorden die ons 
dit jaar begeleiden. 
Eeuwenlang zijn mensen op pelgrimstocht 
gegaan. Je laat het vertrouwde achter je en 
verlaat je op Gods hulp om op weg te gaan 
naar een heilige plaats. Dat heilig kan van 
alles zijn: een plaats waar Jezus heeft gelopen 
en gesproken, een put, het graf van iemand 
die voorbeeldig heeft geleefd. 
 
In vroegere dagen kon het geloof in een 
wonder een drijfveer zijn om op weg te gaan. 
Tegenwoordig is het onderweg zijn op zich, je 
los maken van waar je aan vast geraakt bent, 
een motivatie om te gaan. Soms is het een 
overgangsritueel na een arbeidzaam leven en 
de overgang naar het pensioen.  
 
Ontmoetingen onderweg zijn belangrijk. Je 
ontmoet reisgenoten, je ondervindt 
tegenslagen en er is veel te zien om je aan 
het denken te zetten. De natuur, architectuur 
en de kunst in kerkelijke gebouwen vertellen 
jou een heel verhaal.  
 
We gaan op de wintermiddag van dinsdag 25 
november om 10.30 uur een pelgrimage 
maken. 

           
 

We starten in de grote zaal van de 
Bonifatiusparochie in Zaandam en via foto’s 
en verhalen maken we een reis door de 
christelijke cultuur van Europa en van het 
Heilig Land. 
Goed schoeisel en warme kleding zijn niet 
nodig, voor een natje en een droogje wordt 
gezorgd.  
Wat: Pelgrimstocht vanuit de stoel 
Wanneer: dinsdag 25 november 10.30 uur 
Waar: grote zaal van de Bonifatiusparochie, 
Oostzijde Zaandam. 
 
Matthé Bruijns 

 
 

Reünie deelnemers Kerkenpad  
 

In het magische jaar 2000 ging het eerste 
Kerkenpad, naar Friesland, met één bus. 
Inmiddels is het Kerkenpad – Bedevaart – 
Dagje uitgegroeid tot een fenomeen waar 
velen uit alle Zaanse parochies aan 
deelnemen en maken we de reis drie keer.  
 
Door Corona konden we in 2020 niet weg, 
vandaar dat we in 2025 een zilveren jubileum 
te vieren hebben.  
We gaan dat doen op 
➢ dinsdagmiddag 25 november om 14.00 u.  
➢ en vrijdagavond 28 november om 19.30 u. 
in de ontmoetingsruimte van de Petrus.  

Natuurlijk beginnen we met koffie/thee en 
wat lekkers, want dat hoort bij onze traditie. 
We kijken terug op wat we hebben gedaan, 
gezien en beleefd met daarbij een kleine quiz 
om in ons geheugen te graven. En natuurlijk 
een drankje en een hapje om feestelijk stil te 
staan bij toch wel een bijzonder moment in 
de Zaanse kerkgeschiedenis. 
 
Er is één voorwaarde. 
U moet u wel opgeven anders weten wij niet 
hoeveel appeltaart we moeten bakken. 
U doet dat op zaanskerkenpad@ziggo.nl  of 
met een briefje in de brievenbus van de  

mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl
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Petruskerk, Snuiverstraat 2, 1561 HD 
Krommenie. Zet er even bij of u 
donderdagmiddag of vrijdagavond wilt 
komen. Wie is er welkom? Iedereen die ooit 
een keer mee is geweest.  
 

          
 

Wat: Reünie Kerkenpad 
Wanneer: donderdag 27 november 14.00 uur 
       of vrijdag 28 november 19.30 uur 
Waar: Ontmoetingsruimte Petruskerk  
Krommenie 
Opgeven: zaanskerkenpad@ziggo.nl   
       of een briefje naar de Petruskerk 
 
Hopelijk U te ontmoeten 
 
Matthé Bruijns en Ko Schuurmans

          

 
 

Kom naar de Kerstmarkt in de Jozefkerk 
en steun Kotor Varoš! 
 
Op zondag 14 december verandert de 
Jozefkerk weer in een sfeervolle kerstmarkt 
vol licht, gezelligheid en betekenis. De 
opbrengst gaat volledig naar onze 
partnerparochie in Kotor Varoš (Bosnië-
Herzegovina), waar armoede en kou nog 
altijd de dagelijkse realiteit zijn. 
Onze mede-gelovigen daar hebben vaak 
nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen 
zoals voedsel, medicijnen en brandhout. Met 
de opbrengst van de kerstmarkt helpen wij 
hen de winter door – met warme maaltijden, 
broodnodige medicijnen en hout om hun 
huizen te verwarmen. 
 
Zoals ieder jaar zet de Werkgroep zich vol 
enthousiasme in om u te verrassen met 
prachtige kerstartikelen die uw huis laten 
stralen. Ook de Bloemengroep draagt bij met 
liefdevol gemaakte kerststukjes – uniek en 
met zorg samengesteld.  
Zo willen wij samen het échte licht van 
Kerstmis laten schijnen: delen met wie het 
moeilijk heeft. 
Kom langs, proef de kerstsfeer en draag bij 
aan dit warme gebaar van solidariteit! 

De kerstmarkt start direct na de dienst om 
11.00 uur. 
 
Kunt u er niet bij zijn? Dan hopen wij op uw 
financiële kerstbijdrage. Uw gift maakt het 
verschil: 
IBAN:  NL91 RABO 0147 0806 81, t.n.v. IPCI 
Zaanstreek, o.v.v. KOTOR VAROŠ.  
De vermelding “Kotor Varos” is van belang 
voor de penningmeester van de I.P.C.I. 
 
Zet deze datum alvast in uw agenda en mis 
dit sfeervolle moment niet. Hoe meer 
bezoekers, hoe meer we kunnen betekenen 
voor de mensen in Kotor Varoš. Samen 
kunnen we écht het verschil maken. 
 
Alleen door onze krachten te bundelen, 
brengen we hoop en hulp aan wie dat zo hard 
nodig heeft. 
U bent van harte welkom – we kijken ernaar 
uit u te zien! 
 
Namens de Werkgroep Kotor Varoš, 
 
Tracy van de Watering 

  

mailto:zaanskerkenpad@ziggo.nl
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Jubileum pastor Schuurmans 
 

Het is een halve 
eeuw geleden 
dat Ko 
Schuurmans als 
pastor in de kerk 
ging werken. 
 
Als jongen was 
hij misdienaar in 
Assendelft. Daar 
schrijft en 
vertelt hij af en 
toe nog over. Hij 

werd en bleef actief in de parochie van de H. 
Odulphus. Er zijn er in de Zaanstreek die hem 
kennen als aardrijkskunde-, godsdienst- en 
maatschappijleerdocent aan het 
Michaelcollege.  
 
In de 70’er jaren raakt hij betrokken bij de 
Kritische Gemeente IJmond en werd daar 
pastor. In de 80’er jaren ging Ko werken als 
liturgist op het Pastoraal Centrum van het 
Bisdom Haarlem aan de Nieuwe Gracht. Je 

moet niet alleen lesgeven over liturgie, je 
moet het handwerk ook zelf beoefenen. Dus 
ging en gaat hij naast deze werktaak altijd als 
gewaardeerde pastor op vele plaatsen voor.   
 
Op zijn 65e mocht hij met pensioen als 
directeur van dit Diocesaan Pastoraal 
Centrum, maar hij is nog steeds een graag 
gehoorde en gewaardeerde voorganger in de 
regio.  
Ook neemt hij graag de pen ter hand om een 
artikel te schrijven.  
 
Op zondag 26 oktober om 10 uur zal pastor 
Ko voorgaan in de St. Petruskerk, waar we in 
dankbaarheid stil willen staan bij dit jubileum 
met wat lekkers na afloop en een drankje.  
En misschien zingen we ook wel een lied, 
want Ko heeft altijd wel een lied paraat voor 
een ander. 
 
De Kerk is dankbaar voor zijn inzet en 
opbouw van de kerk. 

 
 
 

Korenmiddag op 14 december 
met zangkoren van de parochies Katholiek Zaanstreek 
 

Nu in het jubeljaar 2025 met 
als thema Pelgrims van Hoop, 
zijn we op weg om elkaar te 
ontmoeten. 
 

De werkgroep Jubeljaar 2025 van onze regio 
Katholiek Zaanstreek overlegt en organiseert 
in dit kader gezamenlijke activiteiten. 
Nu, aan het eind van dit jubeljaar, wordt in de 
H. Maria Magdalenakerk van Wormer een 
korendag georganiseerd met koren van onze 
zeven parochies. Een gelegenheid om met 
elkaar zang en klankkleur te delen!  

Alle parochianen zijn uitgenodigd deze 
middag bij te wonen 
Het thema is de advent en de komende 
kersttijd. 
Het zal plaats vinden op de 2e zondag in 
december, 14 december middags van ca. 
13.30 – 16.30 uur.  
 
De exacte tijden en laatste informatie is te 
lezen in het volgende Zaans Parochieblad of  
de wekelijkse Nieuwsbrief. 
Het wordt een unieke middag met alle RK-
koren samen in de Zaanstreek!  
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Voor Jong en Oud(er) 
 

In deze herfsttijd zien we hoe alles vergaat. Het maakt weemoedig en soms wat somber. In de kerk 
denken we met Allerheiligen en Allerzielen aan allen die ons voorgingen. En er zijn mensen die dat 
doen door Halloween te vieren. We willen onsterfelijk zijn, maar of dat nu gelukkig maakt? 
Een verhaal om over na te denken. 
 

De koning die nooit wilde sterven  
 

Er was eens een koning, die had slechts één 
vijand en dat was de Dood. Waarom moest 
de Dood toch zijn leven bederven en waarom 
was hij er zo bang voor? De koning vroeg al 
zijn geleerden ‘waarom gaan we dood?’ ‘Al 
sla je me dood’, zei de jongste heel zacht.  
Maar de oudste geleerde zei: ‘Sire, sommige 
mensen komen per ongeluk om, maar de 
meesten sterven gewoon van ouderdom.’  
De koning zei kribbig: ‘Dat wist ik al lang, 
maar wat is de Dood, waarom ben ik zo 
bang?’  
De knapste geleerde zei: ‘Misschien moet u 
wel met de Dood leren leven.’ De koning 
sprong woedend op, en hij schreeuwde: ‘Ik 
eis een antwoord, wat is de Dood!’ Toen zei 
een andere geleerde: ‘Kijk, de Dood komt je 
halen, dus de Dood moet in levenden lijve 
bestaan. We moeten hem vangen, dan zijn 
we van hem af.’ ‘Ach, de Dood’, zei toen de 
knapste, ‘die is niet te verslaan, want als je 
hem beetpakt, ga je eraan.’ 
 
Toen kreeg de koning een schitterend idee. 
Hij zei: ‘Ik ken een stokoude, doodzieke man. 
Hij heeft, schat ik zo, nog maar een uurtje te 
leven, dus de Dood komt hem gauw halen. 
We bouwen een glazen kooi om zijn bed en 
de deur wordt uitnodigend opengezet. Is de 
Dood eenmaal binnen, dan sluiten we snel de 
deur van de kooi.’ 
 
Aldus werd besloten en de Dood werd nog 
diezelfde dag gevangen. Treurig en somber 
zat hij achter het glas alsof hij een levend 
museumstuk was. Nog nooit was het volk zo 
gelukkig. Jaren en jaren vierde men feest, 
maar op den duur ging het feesten vervelen 
en begon men gevaarlijke spelletjes te 
spelen. Men sprong van torens, in diepe 

ravijnen, men stoeide met leeuwen, en 
voerde voor de gein wat oorlog. En niemand 
ging dood, geen mens ging heen, maar er 
werden wel steeds nieuwe baby’s geboren. 
Het werd al maar drukker op de wereld. Het 
werd echt overvol.  
 
En nog honderd jaar later ging men weer 
verlangen naar de rust van het graf.  
De koning sprak: ‘Goed, ik heb geen angst 
meer voor de Dood, maar ik vind alles zo saai 
en ik regeer al zo lang.’ Opnieuw riep hij toen 
de geleerden bijeen en zei: ‘Wat een ellende, 
hoelang moet dit nog duren?’ De jongste 
geleerde, inmiddels drie eeuwen oud, zei: 
‘Bevrijd toch de Dood, want zo verandert dit 
nooit.’ Maar de knapste geleerde zei: ‘Wie 
laat hem los? Wie de deur opendoet, is als 
eerste aan de beurt.’  
 
De koning stond op en sprak: ‘Laat mij het 
maar doen, gegroet allemaal. Mijn angst voor 
de Dood is nu wel genezen, ik heb geloof ik 
meer van het eeuwige leven te vrezen.’ Hij 
liep naar de kooi en stierf in de armen van de 
gretige Dood. 
 

 
 
 ‘Leve de Dood’, riep het volk dolgelukkig en 
ze leefden nog lang en stierven gelukkig. 
 
Bewerking van een verhaal op rijm door W.J. 
Drost 
Red. de Sleutelring, verhalen voor bijzondere 
momenten in het leven. 
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Vieringen 

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 25 okt. Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

Zo 26 okt.  
30e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 1 nov. 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

10.00 uur Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Zo 2 nov. 
Allerzielen 

10.00 uur  
Eucharistie,  
tevens kinderwoorddienst 
G Paimpillil 
Koor Con Amore 

10.00 uur Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 
 
19.00 uur Eucharistie 
G. Paimpillil 
Projectkoor Zaanstreek 

 
 
19.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

Za 8 nov. 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil  
Sint Caeciliakoor 

Zo 9 nov. 
32e zondag 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 15 nov. 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 16 nov. 
34e zo dhj 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Sint Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Za 22 nov. 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

Zo 23 nov.. 
Christus 
Koning 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Opmeers Vocaal Ensemble 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 29 
november 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

Zo 30 nov. 
1e Advent 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 6 dec. 
 

Eucharistie  
N. Kerssens 

  

Zo 7 dec. 
2e Advent 

Eucharistieviering 
tevens kinderwoorddienst 
W. Blesgraaf  
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Bruggink  
Cantor A. Broerse-vH 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Za 13 dec. 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

Zo 14 dec. 
3e Advent 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 
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Vieringen 

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H.M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 25 okt. 
 

    

Zo 26 okt. 
30e zo dhj 

Naar Petruskerk Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
I. Hendriks 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd koor 

Za 1 nov. 
 
 

    

Zo 2 nov. 
Allerzielen 
 
 
 
 

Viering 
M. Bruijns 
Marbosko 

19.00 uur  
Viering  
M. Bruijns 
Rouwkoor 

Viering 
R. Casalod 
M. Magdalena koor 

Viering 
M. Niekus &  
I. de Lange 
Gemengd Koor 

Za 8 nov. 
 

    

Zo 9 nov. 
32e zondag 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Za 15 nov. 
 

    

Zo 16 nov. 
34e zo dhj 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Viering 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Viering 
R. Casalod 
Con Brio 

Za 22 nov. 
 

    

Zo 23 nov. 
Christus 
Koning 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
T. van Overbeek 
Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Za 29 nov 
 

    

Zo 30 nov. 
1e Advent 

Viering 
DOP 
Samenzang 

DOP 
Middenkoor 

Oecumene 
In De Wijngaard 
P. v. Veelen 

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Za 6 dec. 
 

    

Zo 7 dec. 
2e Advent 
 
 

Viering 
M. Bruijns 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Noom 
St. Caecilia 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Herfstkoor 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Za 13 dec. 
 

    

Zo 14 dec. 
3e Advent 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 

Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
M. Bruijns 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
26 oktober 2025 Naar Petruskerk 
Loek Zonneveld 
Jaap Room 
Olga Room-Mandjes 
Willem Brehm 
 
2 november 2025 
Jan de Jong 
Nico Jonker 
Stella van Garderen 
Dora Klitsie-Kok 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam ter Linden 
Mélanie Veltmaat-Soons 
Gerard Klitsie 
 
9 november 2025 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Coba Hooijschuur-Katee 
Aldert Johannes Hooijschuur 
Jo Beier-Glandorf 
Paul Samson 
Bram Hen 
 
16 november 2025 
Wim Miltenburg 
Bep Miltenburg-van Breemen 
Rie van Sante 
Willem Brehm 

23 november 2025 
James Baly 
Nico Hoogenhoud 
Wil Groeneveld-Metze 
Godfried Groot 
 
30 november 2025 
Joop van der Pels 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam Stok-ter Linden 
 
7 december 2025 
Joop van der Pels 
Marijke Kat-Molkenboer 
Martien Kat 
Jan Hoogenboom 
 
14 december 2025 
James Baly 
Mélanie Veltmaat-Soons 
Leonie de Jong 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Joop Verschuren 
Mia Verschuren-Wauben 
 

 

Je leeft in mij 
Ik voel: je leeft in mij 
nooit zul je sterven in mijn hart: 
je leeft er voorgoed 
 
Je hebt mij rijk gemaakt, zie ik 
terugkijkend zie ik pas hóe rijk. 
en nog stééds 
werk je in mij 
Maak je mij sterk en liefdevol 
 
Hoe groter de afstand 
tussen jou en mij 
des te meer ik ga zien 

wat je mij met jouw liefde gegeven hebt 
en wat je nog steeds mij schenkt 
 
Je leeft in mij 
en tegelijk 
leef je in de ruimte van God 
behoed en beschut 
door het licht ervan. 
 
Vandaar uit werk je 
in en áán mij 
want liefde blijft 
en is een kracht 
die nimmer sterft! 
Van een onbekende dichter 
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Van de Parochieraad 
Uit de gadering van de parochieraad van september. 
 
We kijken terug op de startviering, de 
barbecue, de fietstocht, en de 
koffieochtenden. Het waren weer fijne en 
goed georganiseerde activiteiten. 
 
Het afgelopen jaar bleven er steeds veel 
exemplaren van het blad Samen Kerk over. 
Dat is jammer want de restanten worden in 
de papierbak gedaan. Na veel bellen en nog 
eens bellen is het nu geregeld dat we niet 
meer dan dertig exemplaren krijgen, genoeg 
voor onze lezers. 
 
Een paar parochianen die slecht ter been zijn 
hebben gevraagd om zo nu en dan op zondag 
de H. Communie aan huis te ontvangen. 
Daarvoor gaan we op zoek naar een of meer 
vrijwilligers. 
 
Er zijn nog maar drie vrijwilligers die voor de 
viering koffiezetten. Dat is te weinig, daarom 
is er een oproep gedaan in de nieuwsbrief 

voor nieuwe vrijwilligers. En vlak daarna 
meldde iemand zich al. Daar zijn we erg blij 
mee. Er zijn echter meer handen nodig. Dus 
er staat in dit blad nog een oproep. 
 
Voor de Allerzielenviering op zondag 2 
november worden uitnodigingen verstuurd 
naar parochianen die het afgelopen jaar een 
dierbare zijn verloren. Daarnaast komt er een 
regio brede rouwverwerkingsgroep in de 
Zaanstreek, naar het voorbeeld van 
Krommenie. 
 
We merken geregeld dat we de inzet van Mia 
erg missen. Niet gek natuurlijk want zij deed 
achter de schermen heel veel, vooral op 
liturgiegebied. Veel taken zijn inmiddels door 
anderen opgepakt. We zijn blij met alle 
helpende handen. 
 
Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 

 

Bij de vieringen 

 
 

We gaan de laatste maanden van het jaar in. 

En in de herfstdagen ademt veel naar 

vergankelijkheid, naar voorbij gaan. In het 

kerkelijk jaar sluiten de teksten daarbij aan. 

Er zijn de dagen van Allerheiligen en 

Allerzielen waarbij we stil staan bij de 

mensen die ons zijn voorgegaan. En hoe 

ouder je wordt des te meer mensen komen 

in dat ‘lijstje’ te staan.  

 

Vanuit ons geloof zeggen we dat ze niet 

verdwenen zijn in een oneindig niets, maar 

dat er vertrouwen is dat zij verder zijn gegaan 

in de verwachting van thuis komen in licht en 

vrede. Op vele wijzen worden in deze tijd 

dierbare mensen herdacht: van op internet 

een ‘kaarsje’ voor iemand opsteken tot het 

bezoeken van een graf of het plaatsen van 
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een lichtje bij een gedachtenishoekje in jouw 

huiskamer. Op 31 oktober -terwijl de rest aan 

Halloween doet- wordt er op de 

begraafplaats van Zaandijk om 19 uur weer 

een lichtjesavond gehouden. 

Daar Allerzielen dit jaar op zondag valt is er 

om 10 uur de gedachtenis aan de overleden. 

 

Daarna gaat het snel. St. Maarten komt langs, 

Sint Nicolaas doet zijn intrede en dan komt 

de Advent al in zicht. De laatste zondagen 

van het kerkelijk jaar dat eindigt met het 

feest van Christus Koning op 23 november 

staat in het teken van de eindtijd. Er klinken 

teksten waarbij hemel en aarde schudden 

onder het geweld van het einde van de 

wereld. Voor veel mensen op deze wereld is 

dat helaas een dagelijkse realiteit. In de 

Bijbelse verhalen klinkt de boodschap door 

dat de rechtvaardige zal worden gered.  

 

En dan staat we weer aan het begin van een 

nieuw kerkelijk jaar met het begin van de 

Advent waar we uitzien naar de komst van 

een redder die de wereld zal verlossen. Maar 

ook dat loopt anders dan men verwacht. In 

een uithoek van de wereld, als een 

asielzoeker zonder onderdak wordt de 

Christus geboren. 

Welkom bij de vieringen in onze kerk. 

Matthé Bruijns, pastor 

 

Hoera voor Febe! 

‘Febe is geboren! Hoera!’ ‘Wie zeg je? 
Femke?’ ‘Nee, Febe.’ ‘Is dat een meisjes- 
naam?’ ‘Nou en of! Je kunt het ontdekken als 
je de bijbel leest.’ ‘Ja, sorry hoor, ik ben 
katholiek dus veel Bijbelkennis heb ik niet! En 
wie was die Febe dan?’ ‘Haar naam betekent 
zuiver, stralend, helder.’  
Je leest over haar in de brief van de apostel 
Paulus, die hij stuurde naar de gemeente van 
christenen in Rome. Hij schreef: ‘Ik beveel u 
onze zuster Febe aan, diaken van de kerk te 
Kenchrea. Ontvang haar in de Heer zoals 
christenen past, en sta haar bij in alle zaken 
waarin zij uw hulp nodig heeft. Want zelf is zij 
voor velen, en ook voor mij, een 
beschermster geweest’ (Rom.16,1-2).  
Paulus was toen in de Griekse stad Korinthe. 
Vlak daarbij ligt de havenstad Kenchrea. Daar 
werkte Febe. Gaat ze op reis naar Rome? 
Paulus heeft Febe hoog, want hij beveelt 
haar van harte aan.  
Welke functie had Febe? Ze is diaken. Maar 
vrouwen kunnen toch geen diaken worden? 
Toen wel. Paulus’ woorden zijn het oudste 
bewijs van een vrouwelijk ambt in de kerk. Er 
zijn er die zeggen dat zulke vrouwen echter 
geen wijding ontvingen. Anderen menen van 
wel, omdat er teksten uit die tijd zijn 
gevonden die wel degelijk wijzen op een 

wijdingsplechtigheid. Wie er in de eerste 
christentijd voorgingen in de liturgische 
vieringen van deze gemeenschappen van 
christenen, die samen kwamen in één of 
ander huis, weten we niet. Wel mogen we 
veronderstellen dat naar joods model de 
huisvader of de lokale leider (de opziener, 
bisschop) en later de ouderling (priester) 
deze functie op zich nam. In de hellenistische 
wereld zien we echter dat ook vrouwen 
leidende functies hebben in de huiskerken. 
Denk maar aan Febe.  
Lag het dan niet voor de hand dat die 
vrouwen ook het gebed, de verkondiging en 
de maaltijd van de Heer (eucharistie) 
leidden? We hebben hierover geen enkel 
historisch bewijs, maar het kan zeker op 
voorhand ook niet uitgesloten worden, 
schrijven theologen.  
Ik maak een sprong. Op de uitnodiging voor 
een bisschopsjubileum lees ik dat alle 
priesters worden uitgenodigd om te 
concelebreren en alle diakens om te 
assisteren. Dat wordt dus dringen met al die 
mannen op het liturgisch centrum. En alle 
vrouwen en andere leken zitten in de kerk. Is 
dat Kerk-wij samen? Het lijkt wel alsof we 
teruggaan naar vroeger toen men nog sprak 
van het priesterkoor. Gelukkig komt er wat 
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meer ruimte voor vrouwen in onze Rk kerk. 
Paus Franciscus en nu ook paus Leo 
benoemen steeds meer vrouwen op 
belangrijke bestuursposten. Maar een 
wijding? Die zit er voorlopig niet voor hen in. 
Zo heel anders is het bij de oud-katholieke 
kerk. Daar kunnen vrouwen tot diaken en 
priester worden gewijd. Zo ook bij de 
Anglicaanse Kerk. Deze week werd Sarah 
Mullally, bisschop van Londen, gekozen tot 
aartsbisschop van Canterbury, het hoogste 
ambt in die kerk. Vroeger was ze 
verpleegster. Dat komt goed uit, want 
noemde paus Franciscus de kerk niet een 
veldhospitaal?  
 
Er zijn nog meer bemoedigende berichten. 
Karl Heinz Wiesemann, bisschop van Speyer 

in Duitsland is binnenkort 40 jaar priester en 
werd geïnterviewd. Hij vertelt dat hij 
vanwege het grote priestergebrek – denk aan 
ons eigen bisdom – af wil van de 
celibaatsverplichting voor priesters, want 
geschikte kandidaten haken af of beginnen er 
niet aan. Hij pleit ook voor de diakenwijding 
van vrouwen en is voorstander van het 
zegenen van homoseksuele paren en de 
relaties van hertrouwde katholieken. 
Verstaat bisschop Wiesemann de tekenen 
van de tijd? En gaan we het nog meemaken 
dat meisjes als de kleine, stralende Febe de 
grote Febe achternagaan en diaken, priester 
of zelfs bisschop kunnen worden? Of wordt 
Febe dominee net als haar vader? 
 
Ko Schuurmans, pastor

 

Teugblik Fietstocht langs de Zaanse kerken 
 

 
 

Op zaterdag 13 september vertrokken iets 
meer dan 20 fietsers vanaf de Maria 
Magdalenakerk in Wormer voor een 
fietstocht langs de Zaanse kerken. Voorzien 
van een sjaaltje in een van de vier kleuren 
van het Jubeljaar vertrokken ze naar de 
verschillende kerken van de regio. Bij iedere 
kerk stonden enthousiaste vrijwilligers klaar 

met iets lekkers en om over 
hun kerkgebouw te 
vertellen. Na het beantwoorden van een 
vraag over de kerk, ging men naar de 
volgende kerk. De fietstocht eindigde in de  
H. Odulphuskerk, waar iedereen werd 
ontvangen met heerlijke soep. 
 

Veel dank aan allen die hebben meegewerkt. 
 

 

Terugblik barbecue 
Onze jaarlijkse barbecue werd gehouden op 
een prachtige nazomerdag. We zaten heerlijk 
in het zonnetje op het plein voor onze 
Pinkzaal.  
De temperatuur was heerlijk, zodat we tot 
het einde lekker buiten konden blijven zitten. 
Met vereende krachten waren de tafels en 
stoelen naar buiten gesjouwd. Van BWZ 
stond er ook een heuse kraam op het plein 
die door Ineke Boon en Ineke Arends gevuld 
was met lekkere dranken en grote schalen 
met salades.  
Er waren veel parochianen aanwezig, tevens 
parochianen die niet meer makkelijk naar de 
kerk kunnen komen. Zij waren uiteraard ook 

van harte welkom, het was 
fijn ze weer te zien. 
Ruud zat centraal achter de 
barbecue voor het grillen 
van diverse soorten vlees. En dat deed hij 
uitstekend.  
 
Het eten en de drankjes waren weer heel 
goed verzorgd. Het werd een heel gezellig 
samenzijn met aan het eind een ijsje voor 
iedereen. 
 

Een bedankje aan de Inekes, Ruud, Piet en 
Ruby en alle anderen die aan deze 
fantastische barbecue hebben meegewerkt. 
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Onze schrijfochtend tegen eenzaamheid 
 

In de Week tegen de Eenzaamheid 
organiseerden we een extra koffieochtend. 
Marga en ik hadden in de weken ervoor druk 
geflyerd in de omliggende straten en ik had 
diverse keren op sociale media gemeld dat er 
een schrijf- en koffieochtend gehouden zou 
worden in het gebouw van BWZ, onze 
bekende Pinkzaal. Op deze laatste 
dinsdagmorgen in september gingen we 
gezellig samen kaarten kleuren en schrijven.  
 
Er waren een paar mensen langsgekomen die 
hadden gelezen over deze schrijfochtend. Zo 
werd het een gezellig onderonsje en zaten 
we met z’n allen helemaal zen te tekenen en 
kleuren. Voor een eerste keer was het een 
gezellige ochtend geworden en ik heb met 

veel plezier zitten kwebbelen en kleuren. 
Ineke droeg een lijst aan met namen van 
mensen uit onze parochie die het misschien 
leuk zouden vinden om een kaartje te 
ontvangen, en zo werden er heel wat kaarten 
op de post gedaan om mensen blij te maken 
met een kleine verrassing in de brievenbus.  
 
In de loop van de week druppelden er steeds 
meer bedankjes binnen en realiseerde ik me 
dat het inderdaad, zoals gehoopt, een 
waardevolle ochtend was geworden. Als we 
nog eens een kaartenschrijfochtend willen 
houden; ik heb ook nog een heleboel 
kerstkaarten liggen!  
 
Ik wil iedereen heel hartelijk danken voor 
jullie komst en voor alle helpende handen, ik 
was er erg blij mee en ik hoop dat we veel 
mensen blij hebben gemaakt. Ik ben heel erg 
dankbaar dat we dit hebben mogen doen, 
dat de Pinkzaal hiervoor beschikbaar was, er 
flyers waren en er zoveel mensen waren die 
mee hebben geholpen. Ik heb ervan genoten! 
Corine Ewas-Gorter. 
 

 

Sam’s kledingactie 
 

Op zaterdag 8 November is 
weer de jaarlijkse 
kledingactie voor mensen in 
nood.  
 
Dit najaar gaat de opbrengst 
van Sam’s Kledingactie naar 

het Lilianefonds voor een werkplaats voor 
prothesen in Murdaha, Varanasi, Noord-India. 
Het doel van deze werkplaats is het maken van 
betaalbare en goede hulpmiddelen voor mensen 
met een beperking. Ook het in elkaar zetten, 
looptrainingen en reparaties worden vanuit de 
werkplaats gedaan. Deze werkplaats zal bijdragen 

aan het verbeteren van de levenskwaliteit voor 
mensen met een beperking, waardoor zij zich 
verder kunnen ontwikkelen, onderwijs kunnen 
volgen, kansen voor de toekomst kunnen creëren 
en daarmee mee kunnen doen in de samenleving. 
 

Wanneer:  8 november van 10 tot 13 uur 
Wat: kleding en schoenen  
Waar:  Jozefkerk Zaandam,  

Odulphuskerk Assendelft,  
Maria Magdalenakerk ’t Kalf Zaandam 
Petruskerk Krommenie,  
Maria Magdalenakerk Wormer,  
De Lorzie Wormerveer 
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Adventsactie  
Steun cacaoboeren in de strijd tegen 
kinderarbeid 
 
Dit jaar vragen wij aandacht voor 
kinderarbeid in de cacaosector in Ghana. In 
de cacaosector in Ghana is kinderarbeid een 
groot probleem. Solidaridad gelooft dat we 
de cirkel van armoede kunnen doorbreken, 
zodat kinderen weer naar school kunnen. 
Met dit project pakken we het probleem bij 
de wortels aan. 
 
“Het doorbreken van de cyclus van 
kinderarbeid begint met het stimuleren van 
boeren om onderwijs voor hun kinderen 
belangrijker te maken dan het werk op het 
land, zodat elk kind de kans krijgt om te 
groeien en zich te ontwikkelen”. - Seth Kankan 
Nuamah, programmacoördinator West-Afrika 
 
Kinderen doen vaak zwaar en gevaarlijk werk, 
zoals het dragen van zware lasten en het 
werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. 
Dit brengt risico’s met zich mee voor hun 
fysieke en mentale ontwikkeling. Zo ontstaat 
een vicieuze cirkel van armoede: zonder 
opleiding hebben deze kinderen later zelf ook 
weinig kansen, waardoor de cyclus van 
generatie op generatie doorgaat. 
Helpt u mee? 
 
De cirkel van armoede doorbreken 
In de cacaosector in Ghana is kinderarbeid 
een groot probleem. Doordat veel 
boerenfamilies in armoede leven, helpen veel 
kinderen mee op het land. De kinderen 
missen daardoor niet alleen hun onderwijs, 
maar verliezen ook hun toekomst. Solidaridad 
gelooft dat we de cirkel van armoede kunnen 
doorbreken, zodat kinderen weer naar school 
kunnen. Met dit project pakken we het 
probleem bij de wortels aan. 
 
Training en bewustwording 
Solidaridad organiseert trainingssessies voor 
boerenfamilies. Daarin leren ze het verschil 

tussen licht, helpend werk en schadelijke 
kinderarbeid die de ontwikkeling van een 
kind in de weg staat. We benadrukken het 
cruciale belang van school voor de toekomst 
van hun kinderen. 
 
Lokale vertegenwoordigers opleiden 
Verandering van binnenuit is het meest 
effectief. Daarom trainen we gemotiveerde 
boeren om vertegenwoordiger te worden, 
zoals Musah. Zij spreken de taal van de 
gemeenschap en begrijpen de uitdagingen. 
Daarom kunnen zij andere boeren inspireren 
om ook te kiezen voor verandering. 
 
Alternatieven bieden 
Solidaridad steunt boeren om de 
onderliggende oorzaak van kinderarbeid, 
namelijk armoede, aan te pakken. We 
ondersteunen hen bij het oprichten van 
lokale coöperaties, zodat ze elkaar kunnen 
helpen, samen sterker staan en vakkundige 
hulp kunnen inhuren. Zo worden de kinderen 
ontlast en kunnen ze naar school. 
 
Met onze bijdragen krijgen cacaoboeren in 
Ghana de kans om de cirkel van armoede en 
kinderarbeid te doorbreken. Uw gift wordt 
ingezet om boeren de kennis en middelen te 
geven die nodig zijn om hun kinderen een 
hoopvolle toekomst te bieden.  
 
Doneer via de collectes in de vieringen of 
rechtstreeks bij Solidaridad rekening 
nummer: NL45RABO0129911151 
 

Koester een kind, bouw mee aan 
morgen  
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KERSTPAKKETTENACTIE: 
 
Nog even en dan is het al weer Kerst. Voor de 
meesten van ons de gezelligste maand van 
het jaar. Maar…niet iedereen kan dit zeggen. 
Er zijn ook alleenstaanden en gezinnen, die 
het zwaar hebben. Vandaar dat we hen met 
elkaar een beetje willen helpen door een 
gezellig kerstpakket voor hen te gaan maken. 
In samenwerking met het sociale wijkteam 
krijgen buurtbewoners in de knel een 
steuntje in de rug voor een fijne kersttijd. 
 
We starten dit jaar wat eerder dan andere 
jaren en hebben ook dozen beschikbaar om 
te vullen. U kunt de doos zelf of met 
meerdere mensen vullen of producten of 
geld doneren zodat we samen dozen vullen.  
We zetten ambitieus in op 15 dozen om op 
15 adressen de boodschap van Hoop en 
Liefde te brengen. Doet u mee?  
 
Op zondag 16 november kunt u na de viering 
een kerstdoos meenemen De samenstelling 
van het gezin staat op de doos. Suggesties 
om de doos mee te vullen zit aan de doos 
vastgemaakt. De doos mag niet dichtgeplakt 
worden, want er komt nog een mooie 
kerstkaart bij namens onze parochie. 
 
Op zondag 7 december mogen alle dozen, 
vóór de dienst, ingeleverd worden.  
Kunt u de doos zelf niet naar de Pinkzaal 

brengen, neem 
dan even contact 
op met Ria of 
Marga. Wij 
zorgen ook dat de 
pakketten bij de 
gezinnen komen. 
 
Kunt u geen doos vullen, maar wilt u wel 
helpen, dan mag u ook een bijdrage storten 
op IBAN NL91 RABO 0147 0806 81 t.n.v. IPCI 
Zaanstreek o.v.v. Martelaren parochie - 
Kerstpakkettenactie 2025. Wij zorgen dan dat 
dit ten goede komt van de kerstpakketten. 
Weet u nog iemand of een gezin, die het 
zwaar heeft, laat dit dan weten aan Ria of 
Marga 
 
Wij hopen dat deze kerstpakkettenactie weer 
een groot succes zal gaan worden. 
U doet toch ook mee? 
Met vriendelijke groeten 
Ria en Marga 
 
Ria Klaver  
Tel: 0621462943 
Email m.t.klaver@hetnet.nl 
en  
Marga Breed 
Tel: 0611460288 
Email: m.breed@hetnet.nl 

 

Koffiezetters gezocht 
Bij ons samenkomen in de 
Pinkzaal is het koffie drinken 
voor veel mensen een 
belangrijk onderdeel van ons 
samenkomen geworden. Nu 
is het aantal mensen die het 
koffie maken, klaarzetten en 
opruimen in de laatste tijd 

afgenomen. We zijn dus op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Hoe groter de groep des te 
minder dat er een beroep op je wordt 
gedaan. 

 
Wat wordt er van je verwacht? 
Om 9.15 uur ben je aanwezig om koffie, 
koekjes enz. in de keuken klaar te zetten. 
De koffie zit dan in de thermoskannen 
voordat de viering begint. Na afloop gaan de 
kopjes en schaaltjes in de vaatwasser. 
 
Wie voelt zich aangesproken? 
 
De parochieraad 
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Lichtjesavond begraafplaats Zaandijk 
 

Foto rodi.nl 
Op vrijdag 31 oktober is er gelegenheid om 
samen te komen op de begraafplaats van 
Zaandijk, Dr. Jan Mulderstraat 1a (bij de 
Guisweg spoorwegovergang). U kunt 
luisteren naar gedichten en muziek, een 
kaarsje aansteken en stil staan bij onze 
dierbaren die we missen.  
“We steken de kaarsen aan, omdat ieder 
lichtje een verhaal is.” 

Programma 
Vanaf 19.00 uur ontvangst met muziek.  
Om 19.15 uur voordracht van gedichten, 
afgewisseld met muziek en het noemen van 
de namen. 
Na de herdenken is er gelegenheid om een 
kaarsje aan te steken en de begraafplaats te 
bezoeken. 
 
De avond wordt u aangeboden door De 
Ontmoeting Koog - Zaandijk.  
Zie ook deontmoetingzaandijk.nl  
Via deze website kunt u ook namen van uw 
dierbaren doorgeven. 

 
 

Zincafé Kogerkerk   Wat staat Europa te doen? 
Spreker is Jan 
Pronk 
 
Jan Pronk is oud-
minister, was lid van 
de Tweede Kamer en 

vervulde diverse functies voor de Verenigde 
Naties. Ook was hij actief in de 
Vredesbeweging. Hij heeft zich publiekelijk 
kritisch uitgelaten over de roep om meer 
bewapening. Bij de sit-in op het plein voor de 
deur van het ministerie van Buitenlandse 
zaken toonde hij zich in een toespraak 
solidair met de aanwezige ambtenaren en 
andere critici van het Nederlandse  
regeringsbeleid t.a.v. Gaza.  
 
Na de inleiding van Jan Pronk is er 
gelegenheid om in informele sfeer met elkaar 
van gedachten te wisselen en vragen te 
stellen. 

Gastheer is als gebruikelijk Jaap van Kampen. 
 
Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans platform 
voor opinie en gesprek over vraagstukken op 
het raakvlak van zingeving, maatschappij en 
cultuur. 
 
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA 
Koog aan de Zaan 
Datum: zondag 16 november 
Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 
uur. 
 
Toegang gratis, na afloop collecte ter 
bestrijding van de onkosten.  
Het is handig contant geld mee te nemen 
voor de consumpties en de collecte en 
eventueel voor het kopen van een boek van 
Jan Pronk. 
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Activiteiten op een rijtje 
 

Jubileum pastor Schuurmans zondag 26 
oktober om 10.00 uur in de Petruskerk 
In de Pinkzaal is dan géén viering. 
Lichtjesavond op vrijdag 31 oktober 
op de begraafplaats van Zaandijk 
aanvang 19.00 uur  
Sam’s kledingactie op zaterdag 8 

november kunt u weer kleding 
en schoenen brengen naar de 
Jozefkerk voor de jaarlijkse 
kledingactie. Inleveren kan van 
10 tot 13 uur  

Koffie uurtje op iedere eerste dinsdag van de 
maand is er een koffie-uurtje in 
de Pinkzaal, vanaf 10 uur. Op 
dinsdag 4 november en 
 dinsdag 2 december staat de koffie 
klaar. 

Kerstpakkettenactie start op caritas zondag 
16 november.  
Meer info vindt u in het artikel in 
dit parochieblad. 

Zincafé Kogerkerk Wat staat Europa te doen? 
zondagmiddag 16 november 15.00 uur 
Spreker: Jan Pronk 
Toegang gratis 
Lezing ‘Kerk in beweging’ 
Wanneer: 4 december 2025 om 19.00 uur 
Waar:        Spoellaan 1 te Heemskerk 
Deze bijeenkomst biedt inzicht in hoe de kerk 
zich aanpast aan veranderende tijden en hoe 
de geschiedenis verbonden is aan het heden.  
Zie het artikel op blz. 8 
Kerstmarkt in de Jozefkerk 
Op zondag 14 december is na de 
viering van 10.00 de jaarlijkse 
kerstmarkt in de Jozefkerk. De 
opbrengst is voor 
partnerparochie Kotor Varoš  
Korenmiddag op 14 december 
met zangkoren van de parochies van 
Katholiek Zaanstreek in de H. Maria 
Magdalenakerk van Wormer ‘s middags van 
ca. 13.30 tot 16.30 uur. 
 
 
 

Geloof kan bergen verzetten 

Al is je geloof zo klein als een mosterdzaadje, 
dan nog kan het de kracht in zich hebben om 
bergen te verzetten. Ja, het hoeft net groot 
te zijn, als het maar kiemkracht in zich 
draagt. Een krachtige kern van geloof en 
vertrouwen, is immers zo heel veel waard in 
ons mensenleven. Juist geloven en 
vertrouwen houdt ons gaande op de weg van 
teleurstellingen en tilt ons over obstakels 
heen. 
 

Geloven en vertrouwen helpt mensen verder 
wanneer het lijkt dat ellende in je eigen leven 
de boventoon voert, of de wereld alleen nog 
maar lijkt te kunnen huilen onder al het 
geschreeuw van mensen.  
Verdriet en ellende blijft niemand gespaard, 
geen mens lijkt eraan te ontkomen. Het 
hangt er maar net vanaf, hoe je omgaat met 

dat wat voor je voeten ligt. Soms struikel je 
languit en soms kan je er gewoon wat 
luchtiger overheen stappen. 
 

Heb maar vertrouwen… 
Ja, maar soms heb je dat helemaal niet. En 
trek je er met duizenden op uit om je stem te 
laten horen, omdat je het niet eens bent met 
de sociale omslag die er staat te gebeuren. Je 
roept de longen uit je lijf, net zo hard als de 
profeten van vroeger ook deden. Je roept om 
aandacht en je hoopt en vertrouwt, dat je 
eens gehoord wordt! 
 

Tweeduizend jaar geleden leefde er een 
Mens, die ons voorging als een Roepende, 
die zich liet horen en zien. Tweeduizend jaar 
later praten we nog steeds over Hem! 
 
Uit Met een hartelijk Adiós van Ria Casalod

 


