
 
Eerste zondag van de advent;  Mattheüs 24, 37- 44  

‘Weest waakzaam, opdat gij bereid zijt.’ 

 

 

Advent in de katholieke kerk is een periode van verwachting, hoop en voorbereiding op Kerstmis. Het 

markeert het begin van het kerkelijk jaar en nodigt gelovigen uit 

om stil te staan bij de komst van Christus, zowel bij zijn geboorte 

in Bethlehem als bij zijn beloofde wederkomst. Het woord komt 

van het Latijnse adventus, wat ‘komst’ betekent. Gedurende de 

vier weken voor Kerstmis bereiden gelovigen zich voor op het 

feest van de geboorte van Jezus. Tegelijkertijd richt Advent de blik 

ook op de toekomst: de wederkomst van Christus aan het einde 

der tijden. Elke zondag van Advent wordt een kaars aangestoken 

op de adventskrans, waardoor het licht steeds sterker wordt. Dit 

groeiende licht symboliseert dat de duisternis niet het laatste 

woord heeft, maar dat het leven en de hoop zullen overwinnen. Het is een periode waarin stilte, gebed en 

verwachting centraal staan, en waarin de gemeenschap samen toeleeft naar het feest van Kerstmis.  

Symboliek en tradities: Vier zondagen: Advent duurt altijd vier weken en begint op de zondag na 26 

november. Adventskrans: Vier kaarsen worden aangestoken, één per zondag, als teken van toenemend licht. 

Liturgie: De lezingen en gebeden in de kerk benadrukken waakzaamheid, hoop en voorbereiding. Vasten en 

soberheid: Oorspronkelijk was Advent ook een periode van vasten en innerlijke zuivering.  

Spirituele betekenis: Advent is meer dan een aftellen naar Kerstmis. Het is een tijd waarin gelovigen worden 

uitgenodigd om bewust stil te staan bij hun eigen leven, om ruimte te maken voor het Licht van Christus en 

om zich te openen voor hoop en vernieuwing. Het is een periode waarin de kerk benadrukt dat niet de dood, 

maar het leven het laatste woord heeft. 

 

NIEUWS 

Collecte Caritas 

De collecte voor de Caritas van zondag 16 november jl. in onze parochies hebben een mooi bedrag van 

ruim € 1500 opgebracht. Ook zijn al heel wat giften in natura gedaan en op de bankrekening van het IPCI 

NL91 RABO 0147 0806 81 zijn diverse donaties binnengekomen. De PCI van uw parochie wil u hartelijk 

hiervoor danken. Wij kunnen hiervan heel wat kerstpakketten vullen om uit te delen aan hen die dat nodig 

hebben! 

 

 
 

Actueel 
Informatie en Vieringen 
 
Week 49; 1 dec. t/m 7 dec.  2025; Jaargang 3 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens:  06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  
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Volkskerstzang 2025 in de Sint-Bonifatius 
Wil je een kerstviering meemaken in eigentijdse sfeer, om even stil 
te staan bij de betekenis van Kerst in deze soms donkere 
wereld? Een moment voor jezelf? Om even los te komen van het 
drukke, soms jachtige bestaan? Kom tot rust in het Licht. Kom naar de Volkskerstzang! Een mooie Zaanse 
traditie. De 47e Volkskerstzang waar de zingende dominee Fred Omvlee voorgaat vindt dit keer plaats in de 
Sint Bonifatiuskerk te Zaandam. Een mooie locatie om in de kerstsfeer te komen. De begeleiding van de 
samenzang is in handen van Dick van Bezooijen. Muzikale medewerking wordt verleend door het Leger 
des Heilsband Kennemerland en de Zaanse trompettist Anne-Roel de Boer. Met toepasselijk thema van 
deze tijd in deze dienst: Vrede op Aarde. Wanneer: zaterdag 13 december, aanvang 20.00 uur, de zaal is 
geopend vanaf 19.30 uur.  
Waar: De Sint Bonifatiuskerk, Oostzijde 14 in Zaandam. De toegang is gratis, na afloop deurcollecte.  
 

Nieuw Nederlands Lectionarium 
Vanaf de eerste zondag van de Advent wordt in alle kerken gelezen uit een nieuw 
lectionarium. Het nieuwe Nederlandse lectionarium voor de Nederlandse Kerkprovincie is 
verschenen in november 2025 en wordt gebruikt voor de zondagen en hoogfeesten. De 
belangrijkste wijzigingen zijn een herziening van de bijbelse teksten met een meer 
eigentijdse woordkeuze, waarbij de taal beter aansluit bij de bronteksten. Ook de 
psalmvertaling is aangepast. 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 1 december – 7 december 2025 
 

Ma.        1 09.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.          2  09.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe.     3 09.15 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering – Aanbidding  

St. Petrus, Krommenie 

St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.        4  09.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Vr.         5 09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering      

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.         6 19.00 u Eucharistieviering St.-Bonifatius, Zaandam 

Zo.         7    

 

10.00 u  
 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering – 2e Advent   
Kinderwoorddienst 

Eucharistieviering    

Eucharistieviering 

Viering    

Eucharistieviering  

Viering 

Eucharistie                              

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

H.M. Magdalena, Zaandam - Kalf 

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

              
AGENDA 

• In de H. Odulphusparochie is voor de komende adventsactie gekozen voor een project van de 
‘Blauwe Zusters’. Het betreft een kindertehuis voor kinderen in Anjara, Noord-Jordanië.  

  Het kindertehuis zorgt voor opvang, voeding, kleding en geestelijk vorming aan kinderen tot 18 jaar.             
Op zondag 14 december komt zuster Maria Laetitia Dei uit Heiloo dit project toelichten en collecteert 
daarna zelf. Uiteraard van harte aanbevolen. 


