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Zondagmiddag vindt er een korenmiddag plaats van de Zaanse parochiekoren 

die iets van hun kerstrepertoire willen laten horen. 

Dit vindt plaats in het kader van het jaarthema in de Maria Magdelenakerk in Wormer 

en begint om 14 uur.  

 

Afgelopen zondag konden de dozen voor de Kerstpakkettenaktie worden ingeleverd.  

Vele dozen werden er gevuld teruggebracht. 

Dank aan alle goede gevers. 

Hier de stapel kerstpakketten in de parochie van de Martelaren.  

 

 
 



 
De vier J's  

Eeuwen heeft het volk van God uitgekeken naar de Verlosser,  

naar diegene die hen zou bevrijden en een nieuw leven schenken.  

Samen met de grote profeten kijken wij uit naar Jezus, het licht van de wereld.  



Ook zelf mogen wij in dat licht gaan staan.  

 

De eerste J. is van Jesaja, de profeet. Zijn naam betekent: God helpt.  

Jesaja zag lichtpuntjes in de donkere tijd. "Een nieuwe tijd breekt aan", zei hij.  

"Droom er maar van. Dan zal de Messias komen en zullen alle mensen zien dat God 

met hen begaan is, dat Hij hen liefheeft.  

Het licht van God zal over ons opgaan.”  

 

De tweede J is van Johannes de Doper, de profeet. 

 Hij zag het licht waarvan Jesaja droomde.  

Velen zagen het nog niet.  "Keer je af van het kwaad, richt je leven op wat goed is", 

zei hij.  

Dan pas zul je de Heer herkennen,  Hij die midden onder u is.  

 

De derde J is van Jezus. Zoon van de Vader, Licht uit Licht!  

Het licht waarvan Jesaja droomde,  de Verlosser die Johannes aankondigde.  

Jezus, naar wie wij uitzien als een licht, een licht voor blinden en zieken, 

 een licht voor ieder van ons.  Hij die wij zo dikwijls gedenken.  

 

De vierde J ben jij...jij...jij.  

Wij allen zoals we hier samen zijn.  

Heel de advent willen we uitkijken naar Jezus.  

Onszelf tot Jezus bekeren. Wegen recht maken.  

Aandacht hebben voor kleine mensen.  

Vrede brengen waar het kan.  

 

 

 

 

 

 

Adventsactie voor Solidaridad 

Steun cacaoboeren in de strijd tegen kinderarbeid 
Dit weekend wordt er voor Solidaridad in de viering een tweede schaal collecte 

gehouden. 

 

Wij vragen aandacht voor kinderarbeid in de cacaosector in Ghana. In de cacaosector 

in Ghana is kinderarbeid een groot probleem.  

 

Lokale vertegenwoordigers opleiden 

Verandering van binnenuit is het meest effectief. Daarom trainen we gemotiveerde 

boeren om vertegenwoordiger te worden, zoals Musah.  

Zij spreken de taal van de gemeenschap en begrijpen de uitdagingen.  



Daarom kunnen zij andere boeren inspireren om ook te kiezen voor verandering. 

 

Alternatieven bieden 

We helpen boeren om de onderliggende oorzaak van kinderarbeid, namelijk armoede, 

aan te pakken.  

We ondersteunen hen bij het oprichten van lokale coöperaties, zodat ze elkaar kunnen 

helpen, samen sterker staan en vakkundige hulp kunnen inhuren.  

Zo worden de kinderen ontlast en kunnen ze naar school. 

“Mijn betrokkenheid bij ouders en boeren heeft tot positieve resultaten geleid.  

Meer ouders begrijpen nu de gevaren van kinderarbeid en laten hun kinderen niet meer 

van school komen om te werken” – Musah Kalamdulai, cacaoboer in Ghana 

 

Victoria Aseidu, een 37-jarige weduwe en moeder van drie, liet haar kinderen vroeger 

meehelpen op de boerderij.  

Ze waren vaak uitgeput, presteerden slecht op school en werden zelfs tijdelijk van 

school gestuurd.  

Na gesprekken met Musah besloot Victoria haar kinderen weer naar school te sturen.  

Nu werken ze alleen nog kort mee op zaterdag, waardoor hun schoolresultaten sterk 

zijn verbeterd. 

 

Doneer via de tweede schaal 

collecte op of rechtstreeks bij 

Solidaridad rekening nummer: 

NL45RABO0129911151 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zál ooit werkelijkheid worden, dat vredesvisioen van Jesaja: de wolf aan huis bij het 



lam,  

het kindje veilig bij het hol van de adder,  

de bergen dragend schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid'. 

 

 
 

 

Het visioen van Jesaja is uitgebeeld door  de Duitse schilder  Sieger Köder:  

De stem van het visioen van vrede,  uitgedrukt in kleuren en lijnen.  

Kijk er eens even rustig naar: prikkeldraad gebroken, kanonnen zonder loop, kapotte 



tanks.. 

En dan boven de koe en de berin, twee vredesduiven, het kind en de slang…  

En daar tussen in de profeet Jesaja, die zijn stem verheft. 

 

Het is goed dat wij die stem, dat visioen niet laten verstommen. Maar in ons telkens laten 

klinken. 

De stem, die wij in deze Advent horen, roept ons op strenge toon tot daden van 

gerechtigheid; 

maar ze troost ons ook met een visioen van vrede en ze geeft ons hoop. 

 

Als wij dat visioen van Jesaja durven toepassen op onze tijd: 

-Dan zal de Palestijn en de Jood eindelijk vreedzaam samen gaan leven; 

-Dan zal het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon verdwijnen 

-Dan zal de Oekraïner en de Rus elkaar de hand drukken 

-Dan zal er geen onderscheid zijn tussen werkenden en werkelozen. 

-Dan zullen vetes tussen familieleden verdwijnen 

- Dan zal oorlog niet meer bestaan en vrede alom heersen.  

 

Dan zal …. ja, maar in elk van ons zit wel een stukje onvrede:  

als we ons ergeren aan elkaar, als we elkaar het geluk niet gunnen, 

als we langs elkaar heen lopen, als we onszelf omlaag halen  

 

De de stem mag wel gehoord worden. 

Die stem komt niet zomaar uit de hemel,  

maar via profeten in onze tijd, die tegen de stroom in durven spreken en handelen.  

Dat kunnen stemmen van onze een politicus, of juist een stem van de oppositie of welke 

stem dan ook.  

Maar vooral zal het ook altijd de Schreeuw van de arme zijn, die niet gehoord en 

gezien wordt. 

 

Onze oren en hart kan afgestemd worden  om te horen wat nu van ons verlangd wordt.  

Wat heeft die Stem mij vandaag te zeggen?  

Hoe kan ik mijn leven inrichten naar die stem?’  

De stem, die diep in ons hart klinkt, als wij het stil  maken…….., heel stil. 

 

 

 

 


