Nieuwsbrief

Zondag 4 januari : Drie Koningen

We staan voor het feest van de Openbaring des Heren. Er komen wijzen op
bezoek bij de pasgeboren Jezus. En aangezien ze een ster volgen en er een
koningskind geboren zou zijn, gaan ze eerst maar informeren bij de
toenmalige koning Herodes.

Die schrikt zich een ongeluk en informeert bij zijn Schriftgeleerden en zij
komen met de tekst uit de profeten dat hij in Bethlehem geboren moet zijn.

Daar bieden zij het hun geschenk aan.

Tijdens onze vakantie in de Vogezen kwamen we bij de kathedraal van Colmar
in een van de portalen deze in steen gehouwen atbeelding tegen van het be-
zoek van de wijzen. Het Christuskind is inmiddels al flink gegroeid, want
staande op de schoot van zijn moeder neemt hij de geschenken goud , wierook
en mirre aan.

Geen rammelaar of knuffeltje voor Gods zoon, maar symbolische geschenken

die verwijzen naar wat hij zal zijn koning, priester en profeet.

Jozetparochie

Belangrijke data:

e Zondag 4 januari om 11 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst in de Bovenzaal

e Maandag 12 januari om 9.00 uur
Schoonmaak Bovenzaal

e Maandag 19 januari om 9.00 uur
Schoonmaak kerk

¢ Woensdag 11 februari om 9.00 uur
Vergaren en nieten parochieblad
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Ook op deze afbeelding is Jezus al tot aan de lagere school leeftijd gevorderd.

Het verhaal van het bezoek van de wijzen loopt dramatisch af. Koning Herodus heeft andere plannen
dan een bezoek aan het koningskind. Hij vreest voor zijn eigen troon en wil het kind doden.

De wijzen worden door een engel in een droom gewaarschuwd.

In de Franse kathedraal van Autun liggen de wijzen die hier al koning zijn geworden zie hun kronen
met zijn drieén lekker warm onder een dekentje te slapen.

Een engel waarschuwt hen in een droom om via een andere weg naar hun land terug te keren.

R o S e




Jozef vlucht met Maria en Jezus naar Egypte terwijl Herodes zijn wrede plan uitvoert om alle jonge
kinderen om het leven te brengen.

Vele verhalen worden er vertelt over de wijzen. Er worden hen namen gegeven die in de Bijbel
nergens vermeld worden. En er komt een bizar moment dat men het gebeente van de wijzen terug

vindt en deze komen met de kruistochten (helaas beenderen te over bij al dit religieuze geweld)
tenslotte in Keulen in de Dom.

Met de opbrengst van al wat deze pelgrims aan de kerk doneren wordt een prachtige gouden met
edelstenen versierde reliekschrijn gemaakt met daarin het gebeente van de Wijzen, die inmiddels

koningen zijn geworden. Inmiddels lijkt het kindje Jezus zelfs een oud mannetje te zijn geworden.

Welkom om deze zondag net als de wijzen uit het oosten de stal nog eenmaal te bezoeken en

kerstliederen te zingen. Vanwege de koude vieren we zondag in de Bovenzaal waar we ook het glas
zullen heffen op het Nieuwe Jaar.

Matthé Bruijns




