
 

Openbaring des Heren Hoogfeest; Mattheüs 2, 1-12  

‘Wij zijn gekomen uit het oosten om de Koning te aanbidden.’ 
 

 

 

Drie Koningen, de reis van de Wijzen ‘Een Lichtpunt in de Duisternis’ 
De Wijzen in het Oosten kijken ‘s nachts naar de hemel. Met 
hun sterrenkijkers turen ze naar boven. ‘Zie je die bijzondere 
ster?’ vraagt een van de wijzen? ‘Wat straalt hij mooi!’ ‘Het lijkt 
wel of hij ons wenkt,’ zegt de ander, ‘Hij laat weten dat er een 
belangrijk kind geboren is.’ ‘Laten we op reis gaan om Hem 
geschenken te brengen.’ 
De wijzen pakken hun geschenken. Ze gaan de ster achterna. 
De ster gaat voor de wijzen uit. Bij een huis in Bethlehem blijft 
de ster staan. Wat schittert die mooi. Net alsof de ster zegt: ga 
hier maar eens kijken. De wijzen gaan het huis binnen. Ze zien 
een kind bij zijn moeder. Ze knielen neer voor het kind. Van de 

eerste wijze krijgt het kind goud. Het schittert zo mooi als de ster. Van de tweede wijze krijgt het kind mirre. 
Dat ruikt lekker en bijzonder. Van de derde koning krijgt het kind wierook. De rook van de wierook stijgt op 
naar de hemel. Maria, de moeder van Jezus, vraagt aan de wijzen: ‘Hoe zijn jullie hier gekomen?’ ‘De ster 
heeft ons de weg gewezen’, zeggen ze. De ster maakt ook een buiging voor het kind. Daarna gaan de 
wijzen vol verwondering terug naar hun eigen land. En de ster straalt nog lang aan de hemel. Laten we 
op 6 januari, de traditionele afsluiting van de kersttijd, stilstaan bij deze boodschap en zelf een lichtpunt 
zijn voor anderen. 

                                                                                                                                                       NIEUWS 
UITNODIGING  
Nieuwjaarsreceptie 2026 Bisdom Haarlem-Amsterdam  
Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem, nodigt u van harte uit aan 
het begin van het nieuwe kalenderjaar 2026 in Amsterdam  
om elkaar te ontmoeten en een zalig nieuwjaar te wensen. 
 

• Wanneer: vrijdag 9 januari 2026 

• Waar:       H. Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade 73, 

Amsterdam 

• Tijd:       15.45 u  ‘Evensong’ 

• Waar:       co-kathedrale basiliek H. Nicolaas, aansluitend: 
        Nieuwjaarsreceptie, zie verder 

• Tijd:       17.00 u     

• Waar:       Barbizon hotel, Prins Hendrikkade, 59-72, Amsterdam 

 
 

Actueel 
 

Informatie en Vieringen 
 
Week 2; 5 januari t/m 11 januari 2026; Jaargang 4 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  
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Actie Kerkbalans 2026 gaat van start 
Op 10 januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans van start. Ook dit jaar is het thema ‘Geef vandaag voor 
de kerk van morgen’. We staan vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van 
dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn.  
De kerk is van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, 
omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Of vult u zelf maar in: wat is het geschenk van de lokale 
kerk voor u? 
Heel graag willen we ook het komende jaar én in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. 
We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen en voor mensen die God nog niet kennen.  
We willen mooie en inspirerende vieringen organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen.  
Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk van de lokale kerk zoveel mogelijk mensen bereikt.  
Dat alles kost geld. In de periode van de Actie Kerkbalans krijgen alle leden van onze parochies een brief 
met het verzoek voor de jaarlijkse financiële bijdrage.  
 

Úw bijdrage aan de Actie Kerkbalans gaat naar uw eígen parochiekerk.   

Mogen we ook in 2026 op u rekenen? 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 5 januari – 11 januari 2026 
 

Ma.    5  9.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.      6  9.00 u  

19.00 u 

Viering  

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe.  7 19.00 u  Viering / Aanbidding St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.     8         09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft   

Vr.      9 09.00 u 

19.00 u 

Geen viering       

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.   10 19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Viering  

St.-Bonifatius, Zaandam  

H. M. Magdalena, Zaandam – Kalf  

Zo.   11     

 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering  Doop van de Heer 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering    

Viering  

Viering  

Viering                            

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

 


