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U allemaal een Zalig Nieuwsjaar toegewenst.  

 

Dinsdag 6 januari is niet alleen de eerste dinsdag van 2026, maar ook van de maand  

en dan is er om 10 uur weer een kopje koffie drinken in de Pinkzaal.  

 

We staan voor het feest van de Openbaring des Heren. 

Er komen wijze op bezoek bij de pasgeboren Jezus. 

En aangezien ze een ster volgen en er een koningskind geboren zou zijn, 

gaan ze eerst maar informeren bij de toenmalige koning Herodes. 

Die schrikt zich een ongeluk en informeert bij zijn Schriftgeleerden.  

Zij komen met de tekst uit de profeten dat hij in Bethlehem geboren moet zijn. 

Daar bieden zij het hun geschenk aan.  

 

Tijdens onze vakantie in de Vogezen kwamen we bij de kathedraal van Colmar in een 

van de portalen.  

deze in steen gehouwen afbeelding tegen van het bezoek van de wijzen. 

Het Christuskind is inmiddels al flink gegroeid, want staande op de schoot van zijn 

moeder neemt hij de geschenken goud , wierook en mirre aan. 

Geen rammelaar of knuffeltje voor Gods zoon, maar symbolische geschenken die 

verwijzen naar wat Hij zal zijn koning, priester en profeet.  



 

 

Ook op deze afbeelding is Jezus al tot aan de lagere school leeftijd gevorderd. 

 

Het verhaal van het bezoek van de wijzen loopt dramatisch af. 
Koning Herodus heeft andere plannen dan een bezoek aan het koningskind. 
Hij vreest voor zijn eigen troon en wil het kind doden. 
De wijzen worden door een engel in een droom gewaarchuwd 



In de Franse kathedraal van Autun liggen de wijzen die hier al koning zijn geworden 
zie hun kronen met zijn drieën lekker warm onder een dekentje te slapen. 
Een engel waarschuwt hun in een droom om via een andere weg naar hun land terug 
te keren. 
 
Jozef vlucht met Maria en Jezus naar Egypte terwijl Herodes zijn wrede plan uitvoert 
om allen jonge kinderen om het leven te brengen. 
 

 
 
 
 
Vele verhalen worden er vertelt over de wijzen. 
Er worden hun namen gegeven die in de Bijbel nergens vermeld worden 
En er komt een bizar moment dat men het gebeente van de wijzen terug vindt 
en deze  komen met de kruistochten (helaas beenderen te over bij al dit religieuze 
geweld) tenslotte in Keulen in de Dom. 

 



 

 

Met de opbrengst van al wat deze pelgrims aan de kerk doneren wordt een prachtige 

gouden met edelstenen versierde reliekschrijn gemaakt 

met daarin het gebeente van de Wijzen, die inmiddels koningen zijn geworden. 

Inmiddels lijkt het kindje Jezus zelfs een oud mannetje te zijn geworden. 

 

 
 

 

Welkom om deze zondag net als de wijzen uit het oosten de stal nog eenmaal te 

bezoeken en kerstliederen te zingen. 

 

 



In Memoriam Rita Beernink – O’Connor 

Op zondag 21 december is Rita Beernink – O’Connor overleden in het ZMC.  

Zij was daar gebracht na een ongelukkig val in haar huis aan de Leliestraat. 

Rita werd geboren in Dublin als jongste en nakomertje in het gezin.  

Ze heeft al haar gezinsleden overleefd.  

Ze leerde in 1970 Jan Beernink kennen en na 

10 jaar verkering trouwden ze op 1 januari 

1980.  

Een zoon en een dochter werden er geboren.  

Een paar jaar geleden werd zij grootmoeder 

van haar kleindochter. 

Alle vakanties werden er in Ierland gehouden 

bij familie, maar ook trekkend door het 

uitgestrekte platteland.  

Rita voelde zich thuis in haar huis.  

Ze was een liefdevolle en zorgzame moeder 

die altijd klaar stond.  

Ze hield van lezen en handwerken. 

Langzaam werd haar gezondheid 

kwetsbaarder.  

Gelukkig waren er de goede zorgen van haar Jan die liefdevol haar begeleide bij de 

dagelijkse rituelen van de dag.  

En waarbij Rita genoot van het bezoek.  

Plotseling kwam haar levenseinde.  

We namen afscheid van de St. Jozefkerk en begeleiden haar naar de laatste rustplaats 

in het familiegraf van haar schoonouders op de begraafplaats in Zaandijk. 

 

 

Jaaroverzicht 2025 

Met Kerstmis 2024 werd een Heilig jaar geopend en kreeg als jaar thema Pelgrims van 

Hoop mee. 

Met Kerstmis werd daarmee de Jaarthema kaars aangestoken.  

aan dit jaarthema zijn diverse regionale activiteiten opgehangen 

Half februari was er de oecumenische viering in de Kogerkerk.  

Een goede traditie om met onze medebroeders en zusters samen te komen en te vieren.  

We herdachten dat het 1700 jaar geleden is dat het Concilie van Nicea plaats vond.  

We hebben daar de Paasdatum en een groot deel van de geloofsbelijdenis aan te 

danken.  

 

Er was in het voorjaar een lezing over bedevaarten in Europa. 



De Vastenaktie stond in het teken van het maken van briketten uit GFT afval om de 

ontbossing en de klimaatverandering tegen te gaan en om vrouwen in Uganda eigen 

inkomsten te geven. 

Op verschillende le wijze werd daar weer actie voor gevoerd,  

Sobere maaltijd, violenactie en op Palmzondag de actiedag samen met de 

Jozefparochie. 

Vlak na Pasen overleed paus Franciscus en een positieve golf aan kerkelijk nieuws 

was dagelijks op de televisiezenders te volgen. 

Na enkele weken werd paus Leo als nieuw hoofd van de wereldkerk gekozen. 

 

Op Vaderdag gingen we weer op bezoek bij voorwerpen uit onze gesloten kerk. 

De kruiswegstaties zijn bij de Oud katholieken in Culemborg terecht gekomen  

waar ze ergens opgeslagen waren. 

Ons bezoek werd de aanleiding om ze op te hangen. 

Na de viering dronken we koffie in  de prachtige tuin, genoten van soep en heerlijke 

broodjes en kregen een rondleiding in de knoeperd van een rooms katholieke kerk.  

Wat goed dat onze spullen overal terug zijn gekomen. We kunnen nog even vooruit 

 

Het jaarlijkse bedevaart / Kerkenpad dagje uit ging dit jaar naar de  nieuwe kerk van 

Almere  

en via Flevoland naar Hattem, waar we dit oude stadje met elkaar verkenden. 

En omdat het dit jaar de 25e  editie was hielden we in november een gezellige reünie 

waarin we terugblikten op wat we allemaal gezien en ervaren hebben. 

 

In september was er een fietstocht in het kader van het jaarthema langs de Zaanse 

kerken. 

Mooi initiatief en overal goed voorbereid. 

Helaas viel de belangstelling van de pelgrims tegen. 

Voor de Startzondag waar het jaarthema Pelgrims van Hoop werd verlengd. 

was er weer de barbecue als moment om dank je wel te zeggen tegen alle parochianen.  

Begin oktober gingen we weer op bedevaart naar Heiloo.  

 

Iedere eerste dinsdag van de maand is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in 

de Pinkzaal. 

En de deskundige leden van de kerktuinploeg zetten hun werk voort in de tuin van het 

BWZ gebouw. 

Dit jaar waren er 3  kerkelijke uitvaarten, naast vele parochianen waar geen kerkelijke 

bemoeienis mee was. 

Er was  1 dopeling vanuit onze parochie. Dat is niet veel, maar dat is helaas al jaren 

zo. 

 



Aan het begin van dit jaar wil ik graag dank u wel zeggen tegen allen die dit jaar onze 

gemeenschap trouw zijn geweest, 

die tezamen zijn gekomen om te danken, te bidden, te luisteren en te zingen. 

voor alle inzet, hier zichtbaar, maar juist ook onzichtbaar vanuit huis, daar zijn we 

ontzettend rijk mee. 

Dat we daar in 2026 ook op mogen rekenen. 

Matthé Bruijns 

 


