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Pastoraal Voorwoord 

Vastentijd 2026 

Beste parochianen,  
 
Met Aswoensdag begint opnieuw de 
Vastentijd: veertig dagen van bezinning, 
omkeer en innerlijke vernieuwing. Het is een 
tijd waarin de Kerk ons uitnodigt om te 
vertragen en opnieuw te luisteren naar wat 
God ons vandaag te zeggen heeft. Paus 
Franciscus verwoordde het treffend: “De 
Vastentijd is een gunstige tijd om de dorst 
naar God opnieuw te ontdekken.” In deze 
periode staat verzoening centraal. Verzoening 
met God, met onze medemens en met 
onszelf.  
 
In een wereld die vaak gekenmerkt wordt 
door polarisatie en onbegrip, herinnert het 
evangelie ons eraan dat ware vrede begint in 
het hart. De heilige Augustinus schreef al: 
“Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in 
U.” Verzoening is geen zwakte, maar een 
kracht die relaties heelt en nieuwe toekomst 
opent. 
 
De Vastentijd roept ons ook op tot 
medemenselijkheid. Jezus identificeert zich 
met de minste van zijn broeders en zusters. 
Paus Benedictus XVI benadrukte: “Liefde tot 
de naaste is geen bijkomstigheid, maar 
behoort tot het wezen van het christelijk 
geloof.” Vasten, gebed en solidariteit horen 
bij elkaar. Wij worden uitgenodigd wat wij 
niet voor ons zelf uitgeven te delen met 
anderen. Daarmee is ook onze 
verbondenheid met elkaar geraakt.  
 
Kerk zijn betekent samen onderweg zijn, met 
al onze verschillen en kwetsbaarheden. De 
theoloog Dietrich Bonhoeffer schreef: 
“Christus bestaat als gemeenschap.” Juist in 
deze Vastentijd worden wij uitgenodigd om 
die gemeenschap concreet te maken: door 
aandacht, gebed, ontmoeting en 
gezamenlijke inzet.

 
In dit kader willen wij ook bijzonder wijzen op 

ons gezamenlijk vastenproject 
voor Bolivia. Door dit project 
verbinden wij ons met mensen 
ver weg, die dichtbij komen in 
ons gebed en onze solidariteit. 
Paus Franciscus herinnerde ons 
eraan: “Ware solidariteit 

betekent dat wij het lijden van de ander tot 
het onze maken.” Met onze bijdrage helpen 
wij niet alleen materieel, maar bouwen wij 
mee aan hoop, waardigheid en toekomst 
voor kwetsbare gemeenschappen in Bolivia. 
 
Daarnaast vragen wij in deze periode 

aandacht voor Actie 
Kerkbalans 2026. Dankzij 
uw betrokkenheid en 
financiële steun kunnen 
onze parochies binnen het 

samenwerkingsverband een levende 
geloofsgemeenschap blijven: een plaats van 
viering, pastoraat, diaconie en ontmoeting. 
De opbrengst komt dan ook geheel ten goede 
aan onze zeven parochies binnen Katholiek 
Zaanstreek.  
Kerkbalans is een teken van onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zoals de 
theoloog Karl Rahner zei: “De Kerk is geen 
instituut naast ons, maar zij leeft door ons.”  
 
Moge deze Vastentijd ons helpen om met 
vernieuwde harten op weg te gaan naar 
Pasen: verzoend met God, menselijk naar 
elkaar, en verbonden als geloofsgemeen-
schap, hier én wereldwijd.  
 
Ik wens u allen een gezegende en vruchtbare 
Vastentijd. 
Hartelijke groet, 
 
Pastoor – deken George Paimpillil
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Veertigdagentijd – de vieringen en daaromheen 
 
De Paasdatum is afhankelijk van de zondag 
van de eerste nieuwe maan in de lente. Het 
kan dus variëren tussen 22 maart en 25 april. 
Dit jaar valt Pasen op 5 april. Op 18 februari 
zullen we de 40-dagentijd binnen gaan met 
de dienst van Aswoensdag. Het is een goed 
gebruik om oude palmtakjes mee te nemen, 
om deze te verbranden en ons met de as te 
tekenen. Het doodlopende van je leven mag 
je afleggen om nieuwe wegen te gaan. Ieder 
jaar weer vieren we dat als 
kerkgemeenschap. Niet echt modern om in 
herhalingen te vallen, maar het hoort ten 
diepste bij een gelovige levensweg dat je 
steeds ervaren mag dat er een nieuw begin 
mogelijk is en dat God daarbij aanwezig wil 
zijn. 
 
Zes weekeinden waarin de liturgie gevierd 
wordt brengen ons naar Pasen met 
schriftlezingen die ons meevoeren in het 
geheim van sterven om te leven. 
 
Een tijd van het jaar die ook een bijzondere 
kleur krijgt door activiteiten verbonden aan 
de Vastenaktie. Stap voor stap worden we 
meegenomen naar Jeruzalem en onderweg 
wijzen de gebeurtenissen vooruit naar het 
onheil dat dreigt. De strik die rondom Jezus 
wordt aangetrokken, zijn lijden dat 
onvermijdelijk wordt en dat Hij niet uit de 
weg gaat. We zien dat Jezus solidair wordt 
met al die mensen die lijden op deze wereld, 
die gebukt gaan onder onrecht, angst, ziekte 
en tekorten. Het mens worden van Jezus 
betekent een solidariteit tot in de dood en in 
ons geloof uiteindelijk tot over de dood. 
 
Er gaat altijd heel veel aan vooraf. Daarom 
welkom in de vieringen die in zes stappen 
naar Pasen toe leiden. 
 
Hoe zit het ook weer met Vasten ? 
Drie dagen van feest gaan vooraf aan 
Aswoensdag en het begin van de Vastentijd. 
Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, 
vandaar dat er vaak vermommingen 

gedragen worden. Aan de meesten van ons 
zal dit voorbijgaan. 
 
Daarna begint op Aswoensdag de 40-daagse 
Vasten met het uitreiken van het askruisje. De 
as wordt gemaakt door palmtakjes van 
Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden. 
Het askruisje herinnert er aan dat het leven 
vergankelijk is, niet meer dan stof en as. Het 
getal 40 verwijst onder meer naar het aantal 
dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in 
de woestijn verbleef en het aantal jaren dat 
de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren 
naar het Beloofde Land. 
 
Vasten is een tijdlang je onthouden van het 
gebruik van zaken die jou plezieren. Het kan 
gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig 
ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto 
minder of niet gebruiken, de computer of 
iPhone uit laten staan of 40 dagen geen 
alcohol. Een goede manier van vasten 
probeert vier dingen te bereiken: 
- een betere omgang met jezelf; 
- een betere omgang met medemensen; 
- een betere omgang met het milieu en de 
  gehele wereld; 
- een betere omgang met God. 

 

 
 

Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie 
wegen in hun combinatie een goede manier 
om het vierde doel na te streven: een betere 
omgang met het geheim dat we God 
noemen. Vasten is voor gelovigen daarom 
ook steeds een voorbereiding op het 
hoogfeest van Pasen en een periode van 
inkeer en bezinning. 
 
Pastor Matthé Bruijns
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Briljanten priesterfeest 
 

Pater Gerard Noom hoopt op 15 februari er 
bij stil te staan, dat hij 65 jaar geleden tot 
priester werd gewijd. 
 
Na opgegroeid te zijn op Busch en Dam 
studeerde hij in Zuid-Limburg. Op 11 februari 
1961 werd hij tot priester gewijd van de 
Sociëteit van Afrikaanse Missiën en vertrok 
naar Ghana.  
 
Naast de hoofdparochie waren er ongeveer 
dertig staties die eenmaal per maand bezocht 
moesten worden. Hij ging naar de scholen, 
gaf catechismusles, bezocht families, doopte 
kinderen en vierde de eucharistie. In de jaren 
’60 werd het duidelijk dat er catechisten voor 
godsdienstonderwijs en het voorgaan in 
gebedsdiensten moesten worden opgeleid. 
Daarna zette hij zich in op een 
opleidingscentrum voor Ghanese 
priesterstudenten. Hij vond het belangrijk 
verbonden te blijven met de parochies, met 
mensen in hun alledaagse doen en laten. 
Begin jaren '90 volgde een overgang naar 
Zambia waar hij zich heeft ingezet en nog 
verbonden is met agrarische coöperaties.  
 
Teruggekomen in Nederland was hij 
studentenpastor en pastor in het Afrikahuis. 
Alweer heel wat jaren woont Gerard in de 

Bijlmermeer, een wijk waar de `hele wereld 
woont'. Hij gaat van daaruit als een echte 
missionaris voor op vele plaatsen in 
Amsterdam, maar daarbij blijft de Zaanstreek 
altijd op 1 staan. In al die jaren was er de 
gastvrijheid in zijn ouderlijk huis op Busch en 
Dam, waar zijn schoonzuster Jopie Noom 
toch altijd maar weer voor een gastvrij en 
gezellig onderkomen zorgde. 
 
Inmiddels is hij op weg naar de leeftijd van 91 
en een half. Zichtbaar is dat de altijd zo 
jeugdige tred van bewegen nu ondersteund 
wordt door een stok ook in de kerk. De 
laatste weken is hij diverse malen gevallen. 
En het wordt duidelijk dat een tijdperk ten 
einde loopt. 
 
Op 15 februari staan we stil bij dit heuglijke 
en bijzondere moment van 65 jaar 
dienstbaarheid aan de kerkgemeenschap.  
 
Ik hoop dat er velen zullen zijn die op deze 
dag hun dankbaarheid naar pater Gerard 
willen uitspreken door hun aanwezigheid. 
Hijzelf wil deze dag ook opdragen in 
dankbaarheid aan God die hem zo veel tijd en 
energie van leven heeft doen ervaren.  
 
Pastor Matthé Bruijns 

 
 

Kerkbalans – Geeft u om uw kerk? Doet u dan mee 
 

De kerk is een plek van rust en bezinning in 
een drukke wereld. Een plaats waar wij God 
en elkaar ontmoeten, waar we het leven 
delen en naar elkaar omzien. Al generaties 
lang is de kerk een plek waar mensen 
samenkomen om hun geloof te vieren en met 
elkaar verbonden te zijn. 
 
Ook in de toekomst willen wij zulke plekken 
blijven bieden. Plaatsen waar iedereen 
welkom is om stilte te vinden, kracht op te 
doen en gemeenschap te ervaren. Dat is 
echter niet vanzelfsprekend. Kerk-zijn brengt 
kosten met zich mee. Als kerkelijke 

organisatie ontvangen wij geen subsidie. 
Daarom is uw financiële bijdrage onmisbaar. 
 
Alleen dankzij uw steun kan de parochie 
blijven bestaan en kunnen wij blijven bouwen 
aan een levende geloofsgemeenschap, nu en 
in de toekomst. Wij hopen dan ook dat wij in 
2026 opnieuw op u mogen rekenen. 
 
Giften aan uw parochie zijn aftrekbaar bij de 
aangifte inkomstenbelasting. Alle parochies 
zijn door de overheid erkend als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Voor gewone giften geldt een drempel van 
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1% (met een minimum van € 60) en een 
maximum van 10% van uw verzamelinkomen. 
 
Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een 
overeenkomst aan te gaan voor een 
periodieke schenking. Een dergelijke gift is 
volledig aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. De overeenkomst is te 
vinden via de website van de Belastingdienst. 
Wij verzoeken u zowel het formulier van de 
schenker als dat van de ontvanger volledig in 
te vullen en op te sturen naar 
penningmeester@katholiekzaanstreek.nl. 
Na ontvangst wordt zorggedragen voor 

ondertekening van de formulieren namens de 
parochie. 
 
Uw bijdrage kunt u digitaal overmaken op het 
rekeningnummer van uw parochie, onder 
vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2026’. 
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 
steun. Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar zij al eeuwenlang voor 
staat. Samen bouwen wij aan de kerk van 
morgen. 
 
Pastoraal team

 

Vanuit het kerkbestuur 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 

Uit de bestuursvergadering van december 
2025 
 

Pastoraal 
We blikken terug op het Heilige Jaar met veel 
activiteiten die tot verbinding zorgden. Ook 
recentelijk, de goed bezochte dekenale 
bijeenkomsten op 6 november voor kosters 
en lectoren, de lezing op 4 december in de 
Mariakerk in Heemskerk en de Korenmiddag 
op zondag 14 december waren succesvol. 
Het is een positieve ontwikkeling dat in het 
afgelopen jaar steeds meer jongeren 
interesse toonden in het geloof. 
Ook een mijlpaal is de ontwikkeling in 
Wormer, waar Oekraïners een goed 
onderkomen hebben in de pastorie van de 
Maria Magdalenakerk. 
Er zijn tevens goede stappen gezet in de 
totstandkoming van een eerste 
samenwerkingsdocument. 
 
In de toekomst zal het steeds moeilijker zijn 
om in alle 7 kerken vieringen te organiseren.  
Dit baart ons grote zorgen.  
 

Financiën 
De begroting voor 2026 is naar het bisdom 
gestuurd. De facturen voor het gebruik van 
de programma’s Exact (voor de financiële 
administratie) en DocBase ( voor de 
ledenadministratie) zijn ontvangen, deze 
zullen gezamenlijk betaald worden. 
 
Bouwzaken 
Er zijn goedkeuringen binnengekomen voor 
het herstel van de aanbouw van de entree bij 
de kerk van MM Wormer en het herstel van 
de toren van de Petruskerk.  
Voor het perceel Dorpsstraat 737b in 
Assendelft kan binnenkort een 
waardeverklaring afgegeven worden waarna 
het perceel in de markt gezet zal worden. 
De overdracht van de voormalige kapel van 
de Pax Christieparochie blijft een 
hoofdpijndossier. 
De Odulphusparochie heeft de urnenmuur op 
de begraafplaats uitgebreid. 
 
Communicatie 
De Nieuwsbrief Katholiek Zaansteek Actueel 
is nu ook in het Pools op de website Katholiek 

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
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Zaanstreek te lezen. Dit om onze Poolse 
geloofsgenoten in eigen taal beter te 
bereiken.  
 
Samen op weg 
Samen op Weg betekent ook elkaar vaker 
ontmoeten. Daarom heeft het bestuur half 

januari een nieuwjaarsreceptie 
georganiseerd. In een ontspannen sfeer werd 
samen met de parochieraden/teams het glas 
geheven op 2026. 
 
Het bestuur van de samenwerkende 
parochies in de Zaanstreek

 

In gesprek met Mgr. Bruggink 
‘Sta meer ontspannen in het leven, in een gezond Godsvertrouwen’ 
 

Mgr. Gerard Bruggink vervulde in het Haarlemse bisdom een indrukwekkende reeks functies: 
pastoor en deken van Hilversum, administrator van diverse parochies, rector van het heiligdom 
van Heiloo, rector van de priester-, diaken- en catechistenopleiding, docent kerkgeschiedenis, 
vicaris voor migranten, missie en categoriale zielzorg, exorcist en bewaarder van relieken. 
Hoewel hij inmiddels 75 jaar is en met emeritaat, blijft hij de laatste twee functies uitoefenen en 
daarnaast is hij nog actief als priester-assistent in het dekenaat Zaanstreek-IJmond. Bovendien 
verricht hij een studie naar het leven en de marteldood van de martelaren van Alkmaar. 

Vele parochianen binnen Katholiek 
Zaanstreek hebben Mgr. Bruggink, die al 
enige tijd actief is bij de Zaanse parochies, al 
mogen ontmoeten tijdens een viering. Nu is 
het moment om nader kennis te maken met 
hem. We bezoeken Mgr. Bruggink in de 
pastorie van de Onze Lieve Vrouw 
Geboortekerk in Uitgeest, waar hij ons 
hartelijk ontvangt met koffie en thee. 
 
Hoe bent u destijds tot uw roeping 
gekomen? 
“Ik werd geboren in 1950 te Oldenzaal en ben 
opgegroeid te Ootmarsum in een katholiek 
gezin. In die tijd was het nog gewoon dat 
iedereen naar de kerk ging. Toen ik begin 
twintig was, werkte ik in de wegenbouw. Op 
de terugweg naar huis reed ik met mijn auto 
over een boek. Het bleek een boek over 
Franciscus. Dat boek, letterlijk op mijn weg 
gekomen, zette mij aan tot nadenken en was 
het begin van een zoektocht naar mijn 
roeping binnen het geloof.” 
 
In die zoektocht bezocht Mgr. Bruggink 
verschillende religieuze gemeenschappen, 
waaronder de Kapucijnen, maar vond echt 
zijn weg toen in Rolduc, Kerkrade, een nieuw 
seminarie werd opgericht. Op 23-jarige 
leeftijd begon hij daar zijn studie. In 1980 
werd hij tot priester gewijd. Zijn loopbaan 

startte in ’s-Heerenberg (aartsbisdom 
Utrecht). Vervolgens werd Mgr. Bruggink tien 
jaar pastoor aan de kerk van de H. Vitus te 
Hilversum en daarna rector aan het seminarie 
en het Sint-Bonifatiusinstituut. 
 
U hebt een veelheid aan functies vervuld, 
onder meer als vicaris van het bisdom — 
heeft dat invloed gehad op uw geloof en blik 
op de Kerk? 
“Welke functie je ook vervult, de kernzaken 
van het priesterschap blijven hetzelfde, al 
bieden de verschillende invalshoeken een 
rijker en leerzamer perspectief. Als priester 
sta je telkens anders in je priesterlijke dienst. 
Dat geeft veel plezier. Je groeit mee met een 
parochie als geloofsgemeenschap. Er zijn 
uiteraard verschillen in gemeenschappen. 
Bovendien ben ook jij gebonden aan de 
locatie en aan de tijd waarin we leven. In het 
seminarie is je rol weer heel anders want dan 
ben je ook een soort huisvader voor de 
studenten, waar je ze ook in de weekenden 
begeleidt. Bij het theologisch 
vormingsinstituut Sint-Bonifatius zijn er o.a. 
gehuwde mensen en mensen met een baan 
met wie je bijna wekelijks optrekt.” 
 

‘De bisschop vraagt de benoeming aan, dus 
het is echt niet zo dat de paus denkt  

‘ik ga even met Uitgeest bellen’ 
 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ee9825081482f7b9d75b5894c9d405bf36e5cabd2a431f77bf3995e4797e5dc2JmltdHM9MTc2NDU0NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=20338e3c-16b7-6abe-0a4a-9aa017ce6b5e&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20vYWxpbmsvbGluaz91cmw9aHR0cHMlM2ElMmYlMmZya3Bhcm9jaGllLXVpdGdlZXN0Lm5sJTJmJnNvdXJjZT1zZXJwLWxvY2FsJmg9b296a0dJUCUyZmkxTHpMNXU4b2pXYjZ5bXZyJTJmdGFrZzAxQWhxUmJIZEUwc1ElM2QmcD1sd19tYWdzbWx0JmlnPUI3NTREQjU5NTAyNzRGQUZCREQ2QjkzOURGRjA1MEE4JnlwaWQ9WU44MDAweDUwMTkzNzY1Ng&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ee9825081482f7b9d75b5894c9d405bf36e5cabd2a431f77bf3995e4797e5dc2JmltdHM9MTc2NDU0NzIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=20338e3c-16b7-6abe-0a4a-9aa017ce6b5e&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmluZy5jb20vYWxpbmsvbGluaz91cmw9aHR0cHMlM2ElMmYlMmZya3Bhcm9jaGllLXVpdGdlZXN0Lm5sJTJmJnNvdXJjZT1zZXJwLWxvY2FsJmg9b296a0dJUCUyZmkxTHpMNXU4b2pXYjZ5bXZyJTJmdGFrZzAxQWhxUmJIZEUwc1ElM2QmcD1sd19tYWdzbWx0JmlnPUI3NTREQjU5NTAyNzRGQUZCREQ2QjkzOURGRjA1MEE4JnlwaWQ9WU44MDAweDUwMTkzNzY1Ng&ntb=1
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U bent onlangs door paus Leo XIV benoemd 
tot Kapelaan van Zijne Heiligheid met de 
aanspreektitel "Monseigneur”. Wat houdt 
dat precies in? 
“Het is vooral een eer en dankbetuiging, een 
blijk van waardering, in mijn geval omdat ik in 
de staf van het Bisdom heb gewerkt en met 
name ook voor de migrantengemeen-
schappen in ons bisdom actief ben geweest. 
De Bisschop vraagt de benoeming aan, dus 
het is echt niet zo dat de paus denkt ‘ik ga 
even met Uitgeest bellen’. De benoeming was 
natuurlijk wel een mooie verrassing.” 
 
Overgang naar emeritaat en werk binnen 
Katholiek Zaanstreek 
“Ik ben afgelopen zomer 75 geworden. Dat 
betekent dat je je ontslag aanbiedt aan de 
Bisschop, maar ik heb wel aangegeven dat ik 
nog iets als priester wil blijven doen zolang 
dat kan. Daarnaast kwam het besluit om De 
Tiltenberg, waar ik woonachtig en werkzaam 
was, een andere bestemming te geven. Ik ben 
vorig jaar verhuisd naar Uitgeest. Vanuit daar 
ben ik beschikbaar voor diverse pastorale 
taken. In samenspraak met pastoor Ruben en 
pastoor George werk ik in beide regio’s van 
het dekenaat IJmond-Zaanstreek. Ik verzorg 
vieringen, geef les aan het seminarie en het 
Sint-Bonifatiusinstituut, en ben dus voor 50% 
werkzaam binnen het dekenaat. Ik groei nu 
opnieuw in de lokale kerk in de Zaanstreek. 
Gelukkig zijn de parochianen heel 
toegankelijk en spraakzaam, en de ligging 
dicht bij zee is heel fijn.” 

Jongeren 
Van medeparochianen hebben we gehoord 
dat u een groep jong gelovigen begeleidt. 
“In de regio Zaanstreek begeleid ik een groep 
nieuwe Katholieken, bestaande uit ca. 14 
personen in de leeftijd vanaf 20 tot wat 
ouder, om kennis te maken met het 
Katholieke geloof. Daarna worden zij, als ze 
dat willen, gedoopt en worden ze begeleid in 
het verder verdiepen van hun geloof en in het 
vinden van hun weg in de 
geloofsgemeenschappen.” 
Wat denkt u dat jongeren vandaag de dag het 
meest nodig hebben van de Kerk en hoe 
kunnen we hen beter bereiken en inspireren? 

“Jongeren zoeken vooral naar spiritualiteit en 
naar het sacrale. Ze zoeken ook zekerheid. En 
ze hebben veel vragen, zoals bestaat God? 
Parochies kunnen jongeren beter bereiken 
door hen ruimte te geven voor vragen en 
ontmoeting. En jongeren hebben inderdaad 
drukke agenda’s. Maar hier zouden we deze 
jongeren bekend moeten maken met de 
ervaring die Moeder Theresa had toen ze het 
steeds maar drukker kreeg met de opvang 
van armen en daarom besloot om een uur 
per dag meer te bidden. Juist het meer 
bidden bracht haar uiteindelijk meer rust en 
zorgde ervoor dat ze zuiver gericht, 
doortastender en gemotiveerder haar werk 
kon doen.” 
 

Kerk en samenleving 
‘Ik ga niet mee in de gedachte dat de kerk op 

haar laatste benen loopt.’ 
 

Uitdagingen 
“De kerk heeft een onveranderlijke kern: de 
waarden van het Evangelie. Tegelijk moet zij 
inspelen op de tijd en de diversiteit van de 
wereld. We zijn een wereldkerk. Ik ga niet 
mee in de gedachte dat de kerk op haar 
laatste benen loopt. Zij heeft veel meer 
aantrekkingskracht dan wij beseffen! Ook 
mogen we hoopvol zijn. We gaan naar 
nieuwe vormen, zeker in West-Europa. 
Jongeren vinden het niet erg om bijvoorbeeld 
naar Amsterdam te reizen voor de kerk. Er is 
bij hen veel flexibiliteit. Tegelijk moeten we 
ook goed zorgen voor de oudere parochianen 
die erg hechten aan hun eigen parochie. 
Gebedsgroepen kunnen bijvoorbeeld daarbij 
een bron van kracht zijn.” 
 

Persoonlijke noot 
 

• Bijbel en gebed: “Zelf heb 
ik geen specifieke tekst die 
mij het meest dierbaar is 
maar ik koester het 
Evangelie van elke dag, dat 
me doet beseffen deel uit 
te mogen maken van de wereldwijde kerk.” 

• Muziek: “Ik ben niet muzikaal opgevoed en 
heb geen favoriet. Ik luister wel naar 
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muziek, maar ik kan meer van de stilte 
genieten. De stilte heeft toch nog iets heel 
bijzonders.” 

We ronden het gesprek af met een mooie 
boodschap van Mgr. Bruggink aan alle 
parochianen:  
“Blijf trouw aan de kern van het geloof en 
blijf open voor wat God ons vandaag en 
morgen wil zeggen en geven. Wees niet 
overmoedig en niet pessimistisch. De 

toekomst ligt in Gods handen. Sta meer 
ontspannen in het leven en heb een gezond 
Godsvertrouwen, dat altijd begint en eindigt 
met een glimlach. En bidden is hierbij heel 
belangrijk, want als je niet bidt, dan 
communiceer je niet met God. En dat is toch 
het hart van ons geloof.”  
 
Mady en Paul Thiele 

 
 

Diaconie 

Vastenactie 2026 
Project Bolivia 
En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten’  
 

      
 
Ter gelegenheid van 65 jaar Vastenactie, 
bezoeken we in 2026 het Boliviaanse 
regenwoud van het bisdom Pando. We 
maken kennis met een inspirerende bisschop, 
Mgr. Eugenio Coter én met zijn team. Zij 
zetten zich dagelijks in om de meest 
kwetsbare mensen nabij te zijn. Dat doen ze 
onder meer door voor de zieken te zorgen, 
voor opvang te zorgen voor kinderen die op 
straat zwerven en door gevangenen te 
bezoeken. Kortom: door de werken van 
barmhartigheid in de praktijk te brengen.  
 

Het campagnethema 2026 komt uit de 
parabel van de vijf broden en twee vissen. 
Een menigte van duizenden mensen is bijeen 
rond Jezus. Ze zijn hongerig en moe, maar er 
zijn slechts vijf broden en twee vissen.  
De leerlingen weten niet meer wat te doen. 
En Jezus zegt dan: “Geven jullie hen maar te 
eten.” Met deze ene zin legt Jezus de 
verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen en bij 
ons.  
 
In Bolivia krijgt deze indringende opdracht 
heel concreet handen en voeten in het werk 
van bisschop Eugenio en zijn team: het werk 
van Marie Cruz bijvoorbeeld, die gevangenen 
bezoekt en voor ze zorgt als een moeder, van 
zuster Violeta die zorgt dat jonge kinderen 
dagelijks een gezonde maaltijd krijgen en een 
veilige plek hebben om te leren en te spelen. 
Ze doen geen wonderen. Ze doen wat ze 
kunnen. En dat is meer dan genoeg. 
 
Dit jaar wil Vastenactie het werk van het 
bisdom Pando in de gevangenissen steunen 
en de inrichting van een nieuwe naschoolse 
opvang financieren zodat kinderen een veilige 
plek hebben waar ze na school terecht 
kunnen.  
 
U kunt meedoen met Vastenactie via de 
collecte in de kerk, rechtstreeks op 
www.vastenactie.nl of  

http://www.vastenactie.nl/
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door QR-code op de achterzijde van deze 
pagina te scannen met de camera van uw 
mobiel om op die website te komen. 

 

         Doe mee en scan de code   
 

      voor uw bijdrage aan Vastenactie 2026: Project Bolivia! 
 
 
 
 

Activiteiten 

Regioviering Katholiek Zaanstreek gaat van start 
 

Onder het inspirerende motto: Een nieuwe 
lente, een nieuw geluid gaan we 2026 
beginnen met iets nieuws: de Regioviering 
Katholiek Zaanstreek. Een viering voor alle 
parochianen uit de Zaanstreek én voor 
iedereen die op een open en laagdrempelige 
manier kennis wil maken met het katholieke 
geloof. Iedereen is welkom! Dit jaar worden 
er vijf Regiovieringen ingepland verdeeld over 
het jaar. 
 
Misschien herinnert u zich de Familieviering 
van vorig jaar. De Regioviering bouwt daarop 
voort, maar krijgt nu een nieuwe naam en 
een bredere opzet. De vieringen vinden 
plaats in verschillende kerken binnen onze 
regio, zodat zichtbaar wordt dat we één 
geloofsgemeen-schap vormen, Samen op 
weg. Waar de viering ook is, zij is van en voor 
ons allemaal. 
 
De eerste Regioviering vindt plaats op zondag 
1 maart in de Bonifatiuskerk in Zaandam. 
Na de eucharistieviering nodigen wij u van 
harte uit om te blijven. Er is een mooi 
vervolgprogramma met ruimte om elkaar te 
ontmoeten, samen te leren, samen te eten en 
te genieten van muzikale omlijsting. 

 
Kom, vier mee, ontmoet elkaar en laat u 
verrassen. 
U bent van harte welkom! 
 
Wat: De eerste Regioviering met 
vervolgprogramma  
Wanneer: zondag 1 maart 10.00 uur 
Waar: Bonifatiuskerk, Oostzijde, Zaandam  
 
Mady Thiele 
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Boeken- en Platenmarkt Petrusparochie Krommenie 
 

Het is alweer tijd 
voor de jaarlijkse 
Boeken-en 
Platenmarkt in de 
Petruskerk ten 
bate van de 

Vastenactie. 
Deze wordt gehouden zaterdag 7 maart a.s.  
Zoals altijd is er weer een ruime keus uit 
boeken, platen, puzzels en DVD’s. 
Iedereen is van harte welkom vanaf  
10.00 tot 16.00 uur 

Wij zijn vooral op zoek naar Langspeelplaten, 
CD’s, DVD’s en Puzzels. 
Deze kunnen iedere donderdagochtend 
gebracht worden via de pastorie, of op 
zondag  bij de vieringen of bij Kom naar de 
warmte op vrijdagochtend vóór 25 februari.  
Wat: Boeken- en platenmarkt 
Wanneer: zaterdag 7 maart 10.00 tot 16.00 
uur 
Waar: Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie 
 
De redactie 

 
 

Escape Room 2026 
 

Welkom in het oude Egypte! 
De Farao regeert en de Egyptenaren hebben 
een goed leven. Maar dat geldt niet voor het 
volk van God. Ze worden ook wel de 
Israëlieten genoemd en ze moeten hard 
werken als slaven.  
Ze hebben het heel zwaar. God heeft beloofd 
dat Hij hen zal bevrijden uit Egypte en naar 
een nieuw land zal leiden. Hij heeft Mozes 
uitgekozen om dat te doen. 
 
Maar… er is een probleem!  
Mozes is zijn staf kwijt geraakt. En niet 
zomaar kwijt: hij is in stukken gebroken en 
verstopt door heel Egypte! Zonder die staf 
kan Mozes het volk niet naar het beloofde 
land leiden. 
 
Jullie missie: 
Ga de strijd aan met de plagen, verzamel alle 
stukken en maak de staf weer compleet! 
Is de staf weer heel? Dan kunnen jullie Mozes 
helpen zijn staf op te heffen en de zee open 
te splijten! 
 
Maar pas op… het leger van de Farao komt er 
aan! De tijd dringt! 

Zullen jullie binnen de tijd met droge voeten 
over de zeebodem lopen en ontsnappen uit 
Egypte? 
Werk samen, wees slim en help Mozes en 
het volk naar de vrijheid! 
 
Datum : zaterdag 7 maart 2026 
Tijd : 10:00 – 16:00; iedere 45 minuten 
start een team 
Waar : pastorie St. Petrusparochie te 
Krommenie 
Wie : kinderen vanaf groep 4. Teams van 6 
tot 8 personen.  
Onder begeleiding van volwassenen kunnen 
jongere kinderen ook deelnemen.  
 
Opgeven voor 1 maart 2026 via 
activiteiten.petrusparochie@gmail.com.   
Wees er snel bij. vol = vol.  
Bij overweldigende belangstelling zal 
overwogen worden een extra dag te draaien.  
Bij het verlaten van de escaperoom zal er 
mogelijkheid zijn om een donatie te doen.  
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 
(richtbedrag € 12,50 per team).  
De opbrengst komt ten goede aan de 
vastenactie.  
 
Maaike van Werkhoven 

  

mailto:activiteiten.petrusparochie@gmail.com
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Deel je favoriete christelijke muziek 
 

Heb jij dat weleens 
meegemaakt? Dat 
iemand je precies 
op het juiste 
moment een lied 
stuurt. Of dat je in 

een kerkdienst zit en ineens denkt: deze 
muziek gaat over mij. Alsof God even zachtjes 
op je schouder tikt en zegt: ik zie je. Muziek 
spreekt vaak waar woorden tekortschieten. 
Daarom willen we als gemeenschap een 
muziekrubriek samenstellen met muziek die 
ons geloof verdiept, ons hoop geeft en ons 
met elkaar verbindt! Een mooie aanleiding 
om deze muziekrubriek begin 2026 te 
starten. 
 
Christelijke muziek is enorm divers, variërend 
van traditionele kerkmuziek, koorwerk, Taizé-
lied, een moderne christelijke song en gospel 
tot hedendaagse pop en rock, en het spreekt 
verschillende culturen en generaties aan, 
allemaal met als doel het geloof te uiten en 
te beleven.  
En natuurlijk mag iedereen meedoen, jong en 
oud! Deel jouw favoriete kerklied, Taizé-lied, 
koorwerk of moderne christelijke song (liefst 
met een link naar YouTube of Spotify) en 

vertel, als je dat wilt, waarom het voor jou 
bijzonder is. Zend je favoriete nummer 
(maximaal 2) naar 
parochieblad@katholiekzaanstreek.nl 
 
Om alvast een beginnetje te maken, hierbij 
de favorieten van enkele parochianen. In de 
online versie op de website van Katholiek 
Zaanstreek zijn via de onderstaande links de 
nummers te beluisteren. 
 
Ave Maria - Schubert <> Bing Video's 
Pelgrims van Hoop <> Pelgrims van hoop 
You raise me up – Josh Groban <> Josh 
Groban - You Raise Me Up (Official Audio) 
Locus Iste - Bruckner <> Locus Iste - Bruckner 
- Tenebrae conducted by Nigel Short 
The Fragance Prayer – Tom Booth <> The 
Fragrance Prayer 
You say - Lauren Diego <> Lauren Daigle - You 
Say (Official Music Video) - YouTube 
When you believe - Whitney Houston <> Bing 
Video's 
Elevation worship praise <> Praise | Elevation 
Worship - YouTube 
En we hopen natuurlijk dat de lijst veel langer 
gaat worden! 
Paul Thiele 

 

Vastentijd op internet  
 

Disclaimer: 'Onderstaand stuk is een samenvatting van informatie over vastentijd door AI 
gegenereerd uit onbekende bronnen op internet. Het is goed om eens een voorbeeld te zien van 
informatie die uit rijp en rot door AI wordt samengevat. Juist omdat onze lezers voldoende 
kennis hebben over dit onderwerp, kunnen zij zelf vaststellen wat de waarde is van de door AI 
aan ons voorgeschotelde informatie.  

 

AI-overzicht 
De vastentijd (40 dagen voor Pasen) is een 
periode van bezinning, inkeer en 
voorbereiding, gericht op soberheid, gebed 
en solidariteit. Het biedt de gelegenheid om 
te reflecteren op eigen gewoonten, egoïsme 
te verminderen en door bewust te leven 
(minder consumptie, meer delen) spiritueel 
te groeien naar Pasen toe. 
Kernpunten en overwegingen voor de 
vastentijd: 

• Doel en betekenis: Vast niet om iets te 
verdienen, maar als herinnering aan de 
afhankelijkheid van God en als solidariteit 
met de zwakkeren. Het is een tijd om 
egoïsme af te leggen en te focussen op het 
wezenlijke. 

• Praktische invulling: Vaak wordt afgezien 
van vlees, snoep, alcohol of 
tussendoortjes, en wordt er gekozen voor 
een soberder levensstijl. Het doel is 

https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=ave+maria+schubert+callas&&mid=334143997299B22FA149334143997299B22FA149&FORM=VAMGZC
https://www.youtube.com/watch?v=dMKuy4vwp88&list=RDdMKuy4vwp88&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=zUvJO_MgVqs&list=RDzUvJO_MgVqs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=zUvJO_MgVqs&list=RDzUvJO_MgVqs&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=XQRYwe4KDDQ&list=RDXQRYwe4KDDQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=XQRYwe4KDDQ&list=RDXQRYwe4KDDQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=tVQLiDfkAic&list=RDtVQLiDfkAic&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=tVQLiDfkAic&list=RDtVQLiDfkAic&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI&list=RDsIaT8Jl2zpI&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=sIaT8Jl2zpI&list=RDsIaT8Jl2zpI&start_radio=1
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=-%20When%20you%20believe%20-%20Whitney%20houston&mid=B179166027611A95C528B179166027611A95C528&ajaxhist=0
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=-%20When%20you%20believe%20-%20Whitney%20houston&mid=B179166027611A95C528B179166027611A95C528&ajaxhist=0
https://www.youtube.com/watch?v=f2oxGYpuLkw&list=RDf2oxGYpuLkw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=f2oxGYpuLkw&list=RDf2oxGYpuLkw&start_radio=1
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bewustwording, niet alleen afvallen of een 
prestatie leveren. 

• Reflectie en actie: Gebruik deze tijd om 
dagelijks te reflecteren, bijvoorbeeld via 
een vastenhoekje met een kaars. Het is 
een oproep tot "gebrokenheid" en het 
maken van betekenisvolle keuzes in de 
dagelijkse routine. 

• Verbondenheid: Vasten kan samen 
worden gedaan ("vastenmaatje") om 
elkaar te stimuleren en ervaringen te 
delen. 

• Duur: De periode duurt 40 dagen 
(veertigdagentijd), verwijzend naar 
bijbelse perioden van bezinning (o.a. Jezus 
in de woestijn). Zondagen worden 
traditioneel niet meegeteld als 
vastendagen. 

 
De vastentijd is kortom een uitnodiging tot 
een innerlijke ommekeer en een soberder 
leven om meer open te staan voor het 
spirituele. 

 

 

Achtdaagse parochiereis naar Duitsland 
 

De reiscommissie van de Petruskerk in 
Krommenie organiseert in 2026 samen met 
BTR-Reizen een acht dagen durende 
groepsreis naar Duitsland.   
 
Maandag 13 april vertrekt de groep vroeg uit 
Krommenie, met een tussenstop bij 
Gedenkstätte Marienborn, de voormalige 
grensovergang van de Bondsrepubliek naar 
de DDR, waarna men verder reist naar Berlijn 
en overnacht in hotel Müggelsee Perle.  
 

 

       Berlijn 
 

In de volgende dagen staan onder andere een 
stadsrondleiding door Berlijn, een bezoek aan 
Park en Schloss Sanssouci, en een uitstap 
naar het natuurgebied Spreewald op het 
programma.  
Vrijdag wordt Berlijn verder verkend. 

    

  

       Lutherstadt 
 

Zaterdag reist de groep van Berlijn naar 
Eisenach, met onderweg een bezoek aan de  
historische Lutherstadt Wittenberg. In 
Eisenach verblijft men in Hotel Kaiserhof.  
Zondag volgt een bezoek aan het beroemde 
kasteel Wartburg.  
 
Gedurende deze reis worden cultuur, 
geschiedenis en natuur gecombineerd, 
waardoor de deelnemers een gevarieerd en 
boeiend programma aangeboden krijgen.  
 
Onder voorbehoud geven wij u de volgende 
prijzen op: voor een tweepersoonskamer  
€ 1.105,00 p.p. Toeslag van een 
éénpersoonskamer bedraagt € 344,00 p.p.  
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Peter Smit,  
via de e-mail: pcs.smit@kpnmail.nl of  
via de telefoon: 075 628 25 17. 
Dan ontvangt u een meer uitgebreide 
informatie over deze reis en een link om u in 
te schrijven. 
 

Peter Smit 
  

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
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Gaat u mee op reis? 
Naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?   Van 30 sept – 5 okt 2026  
 

  
 
Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat 
Franciscus in zijn laatste levensjaren door het 
Italiaanse land rondom Assisi trok, predikend, 
zijn zonnelied zingend. 

Dit willen we vieren met een prachtige 
pelgrimage.  
 
Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij 
Assisi rondrijden in deze misschien wel 
mooiste streek in Italië. Daar willen we de 
heilige plaatsen opzoeken waar Franciscus 
woonde en preekte. 
 
(zie Alle info hieronder) 

 

Of naar Rome?   Van 9 - 14 maart 2026 en van 7 - 12 dec 2026  
 

Natuurlijk kunt u ook dit jaar weer mee naar 
Rome! Deze reizen zijn inmiddels zo geliefd 
en bekend geworden dat ze heel gauw 
volgeboekt zijn. We bezoeken de grote 
heiligdommen. We gaan op audiëntie bij de 
paus. Al dwalend door de straatjes en pleinen 
van de eeuwige stad hoort u de legendes en 
verhalen van de heiligen. De prachtigste 
mozaieken en fresco’s in de kerkjes en de 
paleizen van de stad zullen we bewonderen.

 
 
En natuurlijk genieten we ook van de 
terrasjes en het goede Italiaanse leven. 

 

Alle info 
 

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal 
deze reis faciliteren. Alle info vindt u op: 
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkrei
s-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini  

Diaken Rob Mascini robmascini@gmail.com 
Chris Ketelaars Chrisketelaars45@gmail.com 

 
 
 

Vastentijd 
 

We lopen naar voren. 
Zetten alles op een rij. 
Op mijn hoofd zitten nog de sporen. 
Wat doet het askruisje met mij? 
 

       foto P.Boon 
  

Wil ik iets veranderen? 
Meer aandacht hebben voor anderen?

Met moed ga ik beginnen. 
Elke dag een goede daad. 
40 dagen lang bezinnen. 
Keuzes maken tussen goed en kwaad. 
 

Jezus kiest voor jou en mij. 
Hij gaf zelfs zijn eigen leven. 
Door zijn opstanding maakt hij ons vrij. 
Dat is Pasen. 
Beginnen met een schone lei 
 

Koopmans Riemke 
  

mailto:robmascini@gmail.com
mailto:Chrisketelaars45@gmail.com


14 
 

Voor Jong en Oud(er) 

De rijke zwerver 
 

Ver weg in het Grote Bos stond een groot, 
oud huis. Daar woonden een deftige dame en 
haar keukenmeid. 
 

Op een avond werd er op de voordeur 
geklopt. De dame deed open. Op de stoep 
stond een zwerver in vuile kleren en met een 
lange baard. ‘Wat moet je?’, krijste de dame. 
‘We krijgen hier nooit bezoek en zwervers 
hoeven wij hier helemaal niet.’ ‘Maar 
mevrouw’, zei de zwerver, ‘ik moet u iets 
vertellen.’ ‘Ik heb geen tijd voor smoesjes’, 
zei de dame en ze smeet de deur dicht. 
 

De zwerver stapte van de stoep af en liep om 
het huis heen. Opeens hoorde hij iemand 
zingen. Het geluid kwam uit het openstaande 
keukenraam. Het was het dienstmeisje 
De zwerver klapte in zijn handen. 
‘Wat zing je mooi.’ ‘Sst’, antwoordde de 
keukenmeid. ‘Eigenlijk mag ik helemaal niet 
zingen van mevrouw.’ Ze keek eens naar de 
zwerver. ‘Heb je geen honger en dorst? Heb 
je het niet koud? De zwerver knikte. 
‘Mevrouw heeft mij weggejaagd.’ 
 

De meid deed de keukendeur open. ‘Kom 
binnen!’, zei ze. ‘Maar zachtjes, want 
eigenlijk mag het niet.’ 
De zwerver stapte de keuken binnen en daar 
kreeg hij brood en kaas.  
‘Dankjewel’, zei hij toen hij alles ophad. ‘Ik ga 
maar weer eens.’  
Het meisje sprong op. ‘Niet doen’, zei ze. ‘Het 
is veel te koud buiten. Je kunt in de 
kolenkelder slapen. Daar is het niet zo schoon 
maar wel lekker warm. Precies daarboven 
brandt de grote kachel.’ 
 

De volgende morgen kreeg de zwerver weer 
te eten en te drinken in de keuken. Toen nam 
hij afscheid en ging weg. Net voor hij weer in 
het bos verdween, zag de dame van het huis 
hem lopen. Ze rende direct naar de keuken. 
‘Hoe kan het dat die zwerver nog altijd in de 
buurt is?’, riep ze. Toen zag ze op de 
keukentafel een portemonnee liggen met 
veel geld. ‘Van wie is dat geld?’, vroeg ze.

’Van mij’, zei het dienstmeisje. ‘Die man was 
helemaal geen zwerver. Hij is hier geboren en 
heeft hier lang geleden ook gewoond. Ik heb 
hem mijn eigen brood en kaas en melk 
gegeven en toen heeft hij geslapen in de 
kolenkelder. En vanmorgen gaf hij mij de 
portemonnee met geld.’ 
 

De dame was bleek geworden. ‘Maar 
misschien is het dan mijn neef wel!’, riep ze. 
Ze holde naar de garage. Even later reed ze 
met haar auto dwars door het Grote Bos op 
zoek naar de zwerver. Eindelijk zag ze hem. 
Ze stopte. ‘Je bent mijn neef!’, riep ze. De 
zwerver knikte. ‘Ja’, zei hij. 
‘Waarom heb je dat niet gewoon gezegd?’, 
zei de dame. ‘Dan had ik je binnengelaten en 
dan had je het lekkerste eten gekregen. Je 
had in de mooiste kamer mogen slapen!’ 
 

‘U had me dat alleen gegeven omdat ik uw 
neef was. Maar verdient niet ieder mens dat 
om uw hulp vraagt zo’n behandeling? Neem 
een voorbeeld aan uw dienstmeisje. Zij staat 
tenminste klaar voor mensen zonder dat hun 
afkomst daarbij belangrijk is. Ik ben blij dat ik 
haar daar rijkelijk voor kon belonen, want op 
mensen zoals zij wordt onze toekomst 
gebouwd!’ 
 
 
Met de 
Vastenactie zetten 
we ons als kerken 
in voor mensen die 
het veel minder 
hebben. 
 
Wij kennen hen 
niet, maar ze 
hebben onze steun 
wel nodig. 
Zo kunnen we als 
familie voor elkaar 
worden.
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Vieringen 

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 14 februari 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 15 februari 
6e zo d.h.j. 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie / 
Kinderwoorddienst 
G. Bruggink  
Schola Cantorum 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Woe 18 februari 
Aswoensdag 
 

19.00u Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

19.00u Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 
 

10.00u Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 21 februari 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 22 februari 
1e zo 40-dagen 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens  
Sint Caeciliakoor 

 

Za 28 februari 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 1 maart 
2e zo 40-dagen 
 

Eucharistie / 
Kinderwoorddienst 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Cantors  

Eucharistie 
N. Kerssens 
Liturgiekoor 

Za 7 maart 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 8 maart 
3e zo 40-dagen 
 

Eucharistie 
Mgr. J. Hendriks 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Samenzang 

 

Za 14 maart 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 15 maart 
4e zo 40-dagen 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie / 
Kinderwoorddienst 
G. Bruggink 
Sint Caeciliakoor 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 21 maart 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 22 maart 
5e zo 40-dagen 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zanggroep Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

 

Za 28 maart 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

 Eucharistie N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 29 maart 
Palmzondag 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie  
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

 

  



16 
 

 
Vieringen 

HH. Martelaren v.G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 14 feb. 
 

 
 

   

Zo 15 feb. 
6e zo d.h.j. 
 

(naar Krommenie) 
 

Eucharistie 
G. Noom 65jr pr. 
St. Caecilia 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Winterkoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Woe 18 feb. 
Aswoensdag 
 

19.30 u Kogerkerk 
Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

19.30u 
Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

 
naar Krommenie 
 

10.00u  
Viering 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Za 21 feb.  
 

   

Zo 22 feb. 
1e zo 40-dagen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
J. van Steen 
Caeciliakoor 

Viering 
DOP 
Con Brio 

Za 28 feb. 
 

 
 

   

Zo 1 maart 
2e zo 40-dagen 

Viering 
DOP  
Samenzang 
 

Viering 
DOP 
St. Caecilia 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

Viering 
N. Smit 
Gemengd Koor 

Za 7 maart 
 

 
 

   

Zo 8 maart 
3e zo 40-dagen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Caeciliakoor 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Za 14 maart 
 

 
 

   

Zo 15 maart 
4e zo  
40-dagen 

Viering 
M. Bruijns 
Marbosko 
 

Viering 
DOP 
St. Caecilia 

Viering 
J. v. Steen 
Koor All Ages 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 21 maart 
 

 
 

   

Zo 22 maart 
5e zo  
40-dagen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Rotsvast 

Viering 
K. Vredevoort 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 28 maart 
 

 
 

   

Zo 29 maart 
Palmzondag 
 

(naar H. Jozefkerk) Viering 
M. Bruijns 
Kinderkoor 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

 

Aanvangstijden op zondagen om 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur tenzij anders aangegeven 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
15 februari 2026 
Niek Jonker 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam Stok-ter Linden 
Joop van der Pels 
 
22 februari 2026 
Rita Beernink-O’Connor 
Nico Hoogenhoud 
Tonnie en Anton Zieverink-Berentsen 
 
1 maart 2026 
Overleden leden familie Brugman-Boogaard 
Jan Nederveen 
Libuse Nederveen-Neumann 
Ben Stevens 
 
8 maart 2026 
Niek Jonker 
James Baly 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Joop van der Pels 
 

15 maart 2026 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam Stok-ter Linden 
Joop van der Pels 
 
22 maart 2026 
Joop Verschuren 
Mia Verschuren-Wauben 
Mary van Zeelt-de Neef 
Jan van zeelt 
 
29 maart 2026 
Rita Beernink-O’Connor 
Wil en Niek Thoma 
Aad Stor 
 
Aanvragen van intenties 
Intenties kunt u een week van te voren 
telefonisch aanvragen via  
telefoonnr. 06 121 82 931 
of stuur een email met de naam en datum 
van aflezen naar Martelaren @outlook.com 
 

 

Van de Parochieraad 
Uit de gadering van de parochieraad van 
januari. 
 
We blikken terug op de vieringen in 
december. De mooi versierde Pinkzaal gaf 
veel sfeer. Ook de verlichting buiten was 
mooi en prettig. Er waren maar liefst 22 
kerstpakketten gemaakt en bezorgd. De 
ontvangers waren zeer dankbaar. 
De actie voor Solidaridad heeft € 724,30 
opgebracht. De kerstborrelmiddag was erg 
gezellig, druk bezocht, en prima verzorgd! 
 

Gedachteniskruisjes 
Bij het overlijden van een parochiaan wordt 
er een gedachteniskruisje gemaakt, het 
kruisje ligt bij de uitvaart op de kist van de 
overledene. Nu gebeurt het steeds vaker dat 
nabestaanden van overleden parochianen 
besluiten dat er geen kerkelijke uitvaart 
wordt gehouden. Soms komt er dan nog wel 
een rouwkaart, maar ook dat wordt soms 
overgeslagen. Ook zijn er oud parochianen 
die al langere tijd in een andere parochie 
wonen en daar komen te overlijden. Als we 
horen van een overlijden van een parochiaan 
wordt via het secretariaat altijd een 
condoleancekaart namens de parochie naar 
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de nabestaanden gestuurd. Over het wel of 
niet een gedachteniskruisje maken heeft de 
parochieraad nu afspraken gemaakt. Bij 
twijfel bespreken we dit binnen de 
parochieraad. 
 
Jubileum 
Pater Noom viert 15 februari zijn 65-jarig 
priesterjubileum. Deze zondag is onze kerk 
gesloten, want we gaan dit jubileum samen 
met pater Noom in de Petruskerk vieren. 
 
Samenwerken 
We willen (nog) meer gaan samenwerken 
met andere parochies. Hiervoor hebben we 
nu een afspraak met het parochieteam van 
de Jozefkerk gemaakt. We gaan kijken hoe de 
Jozefvrijwilligers en wij elkaar kunnen 
versterken. 

Activiteiten 

• Het maandelijkse koffie uurtje wordt 
steeds goed bezocht, zelfs als het glad is! 
Eerstvolgende koffie uurtje is op 3 maart, 
daarna op 7 april. 

 

• De boekenmarkt in de Petruskerk is  
op 7 maart. 

 

• Op vrijdag 20 maart is onze jaarlijkse 
vastenmaaltijd.  

 

• De paasbrunch zal vrijdag 10 april 
plaatsvinden.  

 

• Dit jaar doen we mee met het 
vastenactieproject voor Bolivia. Zie 
artikelen elders in dit blad. 

 

Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 

 

Bij de lezingen 
In onze liturgie lezen we in een driejaarlijkse 

cyclus afwisselend uit Matteüs, Marcus en 

Lucas hun evangelieverhalen. De vierde 

evangelist Johannes komt door het jaar heen 

ter sprake. Bij de lezing van het evangelie 

wordt dan een Bijbeltekst uit het Eerste of 

Oude Testament gekozen.  

 

In dit komende jaar zullen we hoofdzakelijk 

lezen uit het evangelie van Matteüs. 

Hij schrijft zijn verhaal in de vorm van 5 grote 

toespraken van Jezus. We beginnen dit jaar 

met het lezen van de Bergrede. De plaats van 

handeling is helder: op de berg. Massa’s 

mensen zijn hem gevolgd maar hoe veel 

zullen Hem achternagaan wanneer hij weer 

afdaalt? Want het zijn stevige woorden die er 

gesproken woorden: over de linker en de 

rechterwang, over de splinter bij de anderen 

de balk in je eigen oog. Maar ook dat je mag 

zijn als zout, als licht, dat je je niet onnodig 

zorgen hoeft te maken. Woorden die 

uitnodigen om in de spiegel te kijken. 

 

De lezing uit Matteüs 

wordt onderbroken 

door de 40 dagentijd die 

dit jaar al vroeg begint. 

Het zijn in deze periode 

Bijbelwoorden die ons willen helpen om stap 

voor stap de weg naar Pasen te gaan. De 

eerste zondag gaat altijd over Jezus in de 

woestijn waar hij door de duivel op de proef 

wordt gesteld 40 dagen lang. Dat is ook de 

tijd die wij nemen om naar Pasen op te gaan.  

 

De week daarna klinkt het verhaal over het 

verblijf van Jezus met een paar van zijn 

vrienden op de berg waar de hemel open 

gaat en Mozes en Elia met hen zijn en Jezus 

kleding verandert in een fel lichtend gewaad. 

Een vooruitblik op Pasen waar de dood wordt 

verbroken. Petrus is zo enthousiast dat hij 

daar wil blijven. Maar de weg gaat naar 

beneden naar het dal met al zijn zorgen en 

moeilijkheden en waar Jezus de weg naar 

Jeruzalem zal gaan.  

Daarna volgt het verhaal van Jezus met de 

vrouw bij de Bron waar het gaat over water 
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waar je geen dorst meer van krijgt. Het gaat 

over een blinde die door Jezus wordt 

genezen. Over de gestorven Lazarus die tot 

leven wordt gewekt. Verhalen die verwijzen 

naar nieuw leven, dus naar Pasen. 

Dan staat op Palmzondag Jezus voor de poort 

van Jeruzalem om de stad binnen te trekken. 

 

Welkom om deze dagen te beleven als een 

samen op weg gaan naar Pasen. 

 

Matthé Bruijns  

 

Jezus en het noodpakket 
Hebben we al een noodpakket in huis? Met 
flessen water, batterijen, een opwindbare 
radio, contant geld, lang houdbaar voedsel 
en nog veel meer handige en verstandige 
zaken voor als de nood aan de vrouw/man 
komt? Ja? Prima! Nog niet? Omdat je denkt 
dat het zo’n vaart niet zal lopen? Toch maar 
doen, want met die gevaarlijke malloten die 
op onze aarde de dienst willen uitmaken 
weet je het maar nooit. Maar wat kun je als 
eenvoudige burger ondernemen als de 
pleuris werkelijk uitbreekt? Niks toch? Hoe 
het ook zal gaan, elk adres heeft het boekje 
Bereid je voor op een noodsituatie 
ontvangen. Het staat vol met handige tips 
voor als er zo’n noodsituatie uitbreekt. Aan 
het begin worden drie belangrijke 
actiepunten genoemd. Allereerst Stel een 
noodpakket samen, dan Maak een noodplan 
en tenslotte Praat met elkaar en help elkaar. 
Dat laatste wordt verderop toegelicht: Samen 
staan we sterker. In een noodsituatie heb je 
elkaar nodig. Help bijvoorbeeld iemand die 
niet alle informatie heeft of het niet meteen 
begrijpt. Iemand die slecht ter been is. Of 
iemand zonder familie dichtbij. Door elkaar te 
kennen en met elkaar te praten, ben je samen 
beter voorbereid. Ook als mensen bang zijn, is 
het goed om elkaar te helpen. Je voelt je dan 
minder alleen.  
Even verder: Jouw rol is ook belangrijk. Want 
jij kent je buurt. Je weet wie er hulp nodig 
heeft of wie je kunt bellen als je iets nodig 
hebt.  
Jij kent je buurt, staat er, maar is dat wel zo? 
Er reed een rouwstoet langzaam door onze 
straat. Hè, wat doet die hier? Er is toch 
niemand overleden? Snel kwamen we 
erachter dat het een buurvrouw was van een 

aantal huizen verder. We wisten dat ze ziek 
was, spraken af en toe haar man, maar van 
haar overlijden hadden we niet gehoord. Het 
was een rot moment. Ken je  
je buurt? Niet genoeg dus. Voor velen vast 
herkenbaar. De eenzaamheid neemt toe, lees 
je in de krant. De zelfdoding onder  
jongeren groeit, vertelt de tv, want ze voelen 
zich niet gezien en gekend. Mensen sterven 
alleen en liggen soms weken, maanden in 
hun huis voordat ze worden gevonden. De 
anonimiteit groeit. Wat kun je ertegen doen? 
Gewoon oog voor elkaar hebben, roept de 
folder ons toe.  Zo simpel is het dus blijkbaar. 
En je hoort op de achtergrond Jezus roepen: 
kijk dát bedoel ik nou met al mijn gepreek! 
Zie en hoor de ander die je nodigt heeft! 
Vraag je dus nooit meer: wat moeten wij 
doen?  
 
Als er één is geweest die niemand over het 
hoofd ziet, mensen ziet zitten én staan dan is 
het Jezus van Nazareth wel. De mens in wie 
God aan het licht kwam - komt als in geen 
ander. Die God door zijn woorden en daden 
dééd. Hij liet de kleine kinderen die 
standaard over het hoofd werden gezien bij 
zich komen, hij zag de bloedvloeiende vrouw 
terwijl anderen haar wegduwden, hij zag de 
melaatsen die op een afstandje om hulp 
riepen wél en noem maar op. Over Jezus lees 
je in het Nieuwe Testament dat hij 
medelijden heeft met mensen die zorg en 
aandacht behoeven, maar veel te kort 
komen. Het woord medelijden is eigenlijk 
geen goede vertaling van de grondtekst. Daar 
staat dat het voor Jezus niet om áán te zien 
was hoe die mensen er aan toe waren. Bij het 
zien ervan draaide zijn maag om. Hij voelde 
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het tot in zijn binnenste, tot in zijn 
ingewanden oftewel hij moest er bijna van 
kotsen. Dat had hij van geen vreemde, want 
ook van God lezen wij dat Hij/Zij het leed van 
mensen hoort en ziet en vervolgens je nooit 
laat stikken. Zo moeten wij - Jezus achterna - 
dus ook doen. We horen het bijna zondag na 
zondag in de kerk. Zo vaak misschien dat het 

je ene oor in en het andere uitgaat. Toch 
goed dat zo’n onverwacht ontvangen folder 
je er weer eens op wijst en zo van de nood 
een deugd maakt. Sturen we Poetin, Xi en 
Trump die folder ook toe?  
 
Ko Schuurmans, pastor 

 

Actie Kerkbalans 
Hartelijk dank voor uw trouwe steun aan 
onze parochie via Kerkbalans, de collecten of 
als vrijwilliger! U maakt het werk van onze 
parochie daarmee mogelijk. En met 
structurele bijdragen zijn we enorm 
geholpen, want dit zorgt voor een stabiele 
basis. Zo kan de kerk haar plek in Koog aan 
de Zaan blijven innemen.  
 

 
 
Wij vieren in de Pinkzaal, in het gebouw van 
BWZ aan de Pinkstraat. Ooit was dit een 
katholieke kleuterschool, gesticht vanuit onze 
parochie. De gedenksteen aan de zijkant van 
het gebouw herinnert daar nog aan. Het is 
een plek waar we tot rust kunnen komen, 
maar ook samen zingen en elkaar bij de 
koffie kunnen ontmoeten. Iedereen is 
welkom. 
 
Voor de één is kerk-zijn samen de liturgie 
vieren en luisteren naar Gods Woord. 
Voor de ander is dit dienstbaar zijn en naar 
elkaar omzien. Voor iedereen is het dus 
anders, maar over één ding zijn we het 

allemaal eens: de 
kerk doet ertoe. De 
kerk speelt een 
belangrijke rol in 
ons leven. Maar 
kerk-zijn kost geld en daarom organiseren we 
ieder jaar Actie Kerkbalans. De opbrengsten 
zijn voor onze parochie. Hiervan betalen we 
huur voor de vieringen, vergaderingen en de 
administratie, we dragen bij aan het 
pastoraat in de Zaanstreek. En onze parochie 
steunt goede doelen, dichtbij of ver weg. 
 
Met alle giften hebben we het afgelopen jaar 
veel kunnen doen. Weet u nog van de fijne 
vieringen, samen koffie of thee drinken, de 
Paasbrunch, het parochie-uitstapje naar 
Culemborg, de barbecue en de kerstborrel?  
 
Ook in 2026 willen we er weer zijn voor 
iedereen die de kerk nodig heeft. Een kerk 
die inspirerend, gastvrij en zorgzaam is. 
 
Schrijf uw bijdrage over naar 
bankrekeningnummer: NL95 INGB 0000 
423946 t.n.v.  
Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, onder 
vermelding van “Kerkbalans”. 
Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven 
steunen en we willen u vragen of u uw  
bijdrage zou willen verhogen. Maar natuurlijk 
zijn we blij met iedere bijdrage,  
ongeacht de hoogte ervan! 
 
Piet Boon, administrateur 

 

Wereldwinkelverkoop tijdens de Advent 
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In de Adventtijd was er 2 x Wereldwinkel verkoop 
in de Pinkzaal. Behalve koffie, thee, chocola en 

kaarten waren er ook allerlei kerstartikelen te 
koop. Vooral de kleine kerststalletjes ‘deden het 
goed’. Ook al zijn we maar een kleine 
gemeenschap toch had ik een mooie opbrengst. 
 
De opbrengst van 2 maal verkoop was  
€ 249,37 waarvoor hartelijk dank. 
Namens de Wereldwinkel ( Krommenie) 
Marga Soons 

 
 

Vastenactie 2026  
Project Bolivia   
 

  
 
Mgr. Coter is bisschop van Pando, een district in 
het uiterste noorden van Bolivia. Het is een 
geïsoleerd gebied, met weinig infrastructuur en 
veel armoede: “Er zijn hier veel 
gezondheidsproblemen,” zegt de bisschop. “Denk 
aan tyfus, malaria, dengue, lepra en tbc.  
 
Een ander probleem is de moeilijke economische 
situatie. Pando bestaat grotendeels uit tropisch 
regenwoud. Door de afgelegen ligging en gebrek 
aan goede wegen zijn de prijzen hoog. Veel 
mensen leven van wat het oerwoud of hun tuin 
opbrengt aldus de bisschop, maar dat is 
nauwelijks genoeg. 
 
Gevangenispastoraat  
De bisschop vraagt onze hulp bij het opzetten van 
het gevangenispastoraat in zijn bisdom. Dat is 
hard nodig vindt hij: “Mensen worden gevangen 
gezet, vaak al voor heel kleine misstappen, en er 
wordt verder nauwelijks nog naar ze omgekeken. 

De gedetineerden zijn zich ervan bewust dat ze 
rekenschap moeten afleggen voor wat ze hebben 
gedaan, maar als ze hun straf hebben uitgezeten, 
voelen ze geen noodzaak hun leven te 
veranderen en hebben ze daar ook weinig 
mogelijkheden voor. Ik durf wel te stellen dat het 
huidige systeem mensen crimineler maakt dan 
dat ze waren.”  
 
Menselijkheid laten groeien  
“De menselijkheid is bij deze mensen beschadigd, 
maar is er altijd nog hoop, hoe weinig soms ook. 
We willen als Kerk helpen die menselijkheid weer 
te laten groeien.” legt de bisschop uit. Dat is ook 
in het belang van de gemeenschap vindt hij: 
“Deze mensen komen op een dag vrij en als hun 
ervaringen in de gevangenis ze nog meer hebben 
gebroken, dan zullen ze weinig kunnen bijdragen 
aan een veilige, welvarende samenleving. Dit is 
niet alleen een gevecht tegen armoede en 
ellende. Dit is ook een strijd om mensen te 
redden.” 
 
Er gebeurt nog veel meer onder leiding van Mgr. 
Coter waar hij onze hulp voor vraagt. U hoort dit 
tijdens de vieringen waar we ook uw bijdrage 
vragen voor dit project in de 2e collecte 
 
Help mee en steun dit project van Vastenactie 
met een gift op  
Banknr. NL95 INGB 0000 4239 46 
van onze parochie met vermelding van 
Vastenactie 
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Koffie met Koek voor Vastenactie 
 

Tijdens de 40 dagentijd gaat de 
MOV actievoeren voor de 
Vastenactie. Dit doen we o.a. met 
de bekende Koffie met Koek actie.   
Voor de koffie vraagt de MOV een 
gift voor Vastenactie, u krijgt 
daarvoor uw vertrouwde bakkie 
troost met een lekkere koek. 

 
Wilt u ook een keer iets lekkers 
meenemen voor de ‘Koffie met 
Koek’ actie, dat is super, geef dit 
door een één van de MOV leden. 
 
De MOV groep (zie hieronder) 
   

 
Vastenmaaltijd 
 

 
 
Net als andere jaren wil de MOV u weer 
uitnodigen voor een vastenmaaltijd en wel 
op vrijdag 20 maart.  
 
De koks gaan thuis koken, daarna worden de 
gerechten naar de Pinkzaal gebracht waar we 
samen gaan eten. 
Wat we gaan eten is zoals gebruikelijk een 
verrassing, maar de koks willen natuurlijk 
graag weten voor hoeveel personen er 
gekookt moet worden, dus aanmelden is 
noodzakelijk.  

 
Wilt u ook een keer voor de vastenmaaltijd 
een gerecht klaarmaken? Dat zouden erg 
leuk zijn, meldt dit aan bij een van de leden 
van de MOV-groep. 
 
We vragen aan de gasten voor elke maaltijd 
minimaal € 10 voor Vastenactie, want 
behalve voor de gezelligheid willen we 
natuurlijk ook een mooi bedrag voor 
Vastenactie ophalen. 
 
Wij hebben er erg veel zin in. U ook?  
Meldt u dan aan via de intekenlijst in de 
Pinkzaal of via m.breed@hetnet.nl 
 
De MOV-groep: 
Yvonne van Laar 
Ria Klaver 
Nicolette Schouten 
Marga Breed 

 

Vasten een uitdaging!  
De vastenpraktijk is in een paar jaar tijd 

geruisloos verdwenen en tegelijkertijd zie je 

haar in een andere vorm terugkomen: zo 

begin januari na de feestdagen met de 

oproep voor ‘dry januari’, een maand geen 

alcohol nuttigen. En ook zijn er de nodige 

challenges (uitdagingen) die via social-media 

de ronde doen. Door de komst van de vele 

Islamieten, die werk maken van hun 

vastenpraktijk en alle aandacht die dit krijgt 

in de media, heeft ook voor christenen de 

vasten weer aandacht gekregen. 
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We ontdekken dat in een tijd van voorspoed 

en overdadige voedselinname het niet 

verkeerd is om je te onthouden van (te) veel 

consumptie.  

En dit heeft ook een spirituele betekenis 

gekregen, solidariteit met mensen die 

gewoonweg niet de mogelijkheid hebben om 

bij wijze van spreken iedere avond een zak 

chips open te trekken. Voelen in je lijf wat 

het is om nee te zeggen tegen al die prikkels 

die erop gericht zijn om onze behoeften zo 

snel mogelijk te bevredigen. En dat zijn er 

heel veel geworden in onze samenleving. Los 

komen van alles wat je bindt aan de vorm 

van leven waarin je terecht bent gekomen 

lijkt ook op iets van een grote schoonmaak; 

zo’n ander thema dat verbonden was met 

het voorjaar.  

 

De Vastenaktie maakt het ons gemakkelijk. 

Wat jij aan financiën overhoudt van je 

matiging; iets van jouw overvloed geven aan 

mensen die het met veel minder moeten 

doen. Wat ik niet per sé hoef mag ten goede 

komen aan mensen die nog lang niet aan 

leven toekomen. Dan wordt er ook iets 

zichtbaar van wat God bij monde van de 

profeet Jesaja zegt:  

 

Vasten is je brood delen met de hongerige, 

onderdak bieden aan armen zonder huis, 

iemand kleden die naakt rondloopt,  

je bekommeren om je medemensen. 

 

Er zijn allerlei manieren om invulling te geven 

aan de vastentijd. Soberder eten is er één 

van, maar ook bewuster met energie om 

gaan kan je eigen vastenuitdaging zijn. In de 

ideale wereld verbruiken we minder en zijn 

we solidair met elkaar. 

Nog een paar ideetjes voor jou vasten: 

• Bereid een eenvoudige maaltijd of 
sla het toetje over. 

• Koop biologische en/of fair trade 
producten. Het kost wat meer, maar 
is beter voor mens en dier. 

• Gebruik geen tussendoortjes, koffie 
of alcohol: Zie eens af van genots-
middelen als snacks en eet in de 
vastenperiode alleen wat nodig is.  

• Gooi geen eten weg. Probeer 
kliekjes te verwerken in een 
volgende maaltijd en schoon de 
voorraadkast eens op. Voedsel is 
niet eeuwig houdbaar! 

• Douche eens wat minder vaak of 
minder lang, dat scheelt veel 
energie. 

• Koop alleen spullen die je écht 
nodig hebt. Probeer weerstand te 
bieden aan die eerste koopimpuls 
en schaf alleen aan wat je echt 
nodig hebt. 

• Laat de auto staan: Haal de fiets 
eens uit de schuur voor de 
boodschappen. 

• Laat de tv, smartphone en computer 
wat vaker uit. Dit is de echte 
uitdaging. Besteed de gewonnen tijd 
aan een ouderwets bordspel of een 
gesprek. 

• Maak tijd voor een bezoekje waar je 
niet aan toekomt. 

• Denk voor dat je gaat slapen aan 
drie dingen waar je dankbaar voor 
bent. 

 

Misschien bevalt jou vasten wel zo goed dat 

het een nieuwe gewoonte wordt. 

Matthé Bruijns, pastor 

 


