Actueel

Informatie en Vieringen

Kathollek Zaanstreek Week 10; 2 maart /m 8 maart 2026; Jaargang 4

Pasttoragl T(ea"c‘; s baimoilii i@z I Secretariaat pastoraal team:
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.n
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft

pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen

van 9.00 - 12.30 uur
Ziekenzalving of spoed: Telefoon: 075 687 12 06
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 o ]
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 Website: www.katholiekzaanstreek.nl

Tweede zondag in de veertigdagentijd; Mattheus 17, 1-9

‘Zijn gezicht straalde als de zon.’

NIEUWS

Regioviering Katholiek Zaanstreek op 1 maart — ledereen is van harte welkom!

: De eerste Regioviering vindt plaats op zondag 1 maart in de Sint-Bonifatiuskerk
in Zaandam. Na de eucharistieviering nodigen wij u /jou van harte uit om te
blijven. Er is een mooi vervolgprogramma ook voor de kinderen.

Ben je als jongere pas gedoopt, heb je je Eerste Communie gedaan of onlangs
het Heilig Vormsel ontvangen? Dan is dit dé viering om anderen te ontmoeten of
elkaar weer terug te zien. We nodigen daarom ook alle jonge katholieken én
iedereen die geinteresseerd is van harte uit om samen te vieren, te bidden,
Samen vieren bidden elkaar te ontmoeten en met elkaar te eten. Voel je welkom!

S Wat: De eerste Regioviering met vervolgprogramma
Wanneer: zondag 1 maart 10.00 uur
Waar: Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde, Zaandam

Bereikbaarheid Sint-Bonifatiuskerk

Momenteel zijn er wegwerkzaamheden rondom de Sint-Bonifatius kerk. Bent
u met de auto, parkeer de auto - betaald parkeren - dan op de kleine
parkeerplaats aan de Peperstraat (achter het kerkgebouw) of op de Burcht. U
loopt dan langs de pastorie het kerkplein op.

Mensen die slecht ter been zijn kunnen worden afgezet bij het stoplicht
kruising Peperstraat — Oostzijde. Zet hierbij uw knipperlichten aan.

Op de Oostzijde is het beperkt mogelijk gratis te parkeren. Dan loopt u rechts
om de bouwplaats heen en kunt u, langs de pastorie, de ingang van de kerk
bereiken.

Stille Omgang 2026 Ben jij ook een van die duizenden mensen die
meelopen dit jaar?
4 De Stille Omgang 2026 wordt gehouden in de nacht van 21 op 22 maart 2026. Deze
jaarlijkse bedevaart door het historische centrum van Amsterdam is ter nagedachtenis
van Het Mirakel van 1345. Als pelgrims volgen we de route die de pastoor van de Oude
Kerk op 15 maart in het jaar 1345 liep. Hij was getuige geweest van een Eucharistisch
wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstaat.
Ook dit jaar is er een bus beschikbaar die de deelnemers uit de Zaanstreek naar
Amsterdam brengt. Vertrekpunt is de Sint Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, Zaandam. Voor
meer informatie en aanmelden — voor 14 maart — zie: Stille Omgang 2026 - Dit jaar
eerder op de avond! - Katholiek Zaanstreek
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Op 22 februari is Pater Ambro Bakker overleden.

Pater Ambro Bakker werd op 16 december 1942 in Alkmaar geboren. In 1970 werd hij in Alkmaar door
mgr. Zwartkruis priestergewijd. Op 1 februari 1996 werd hij benoemd tot pastoor van de Heilige Maria
Magdalena parochie 't Kalf en tot deken van Zaanstreek — Waterland.

Per 15 september 2002 werd hij ook pastoor van H. Odulphuskerk in Assendelft en Onze Lieve Vrouw
Geboorte te Wormerveer. Op 1 november 2008 verliet pater Bakker 't Kalf en de Zaanstreek om deken
van Amsterdam te worden.

In de brief van de bisschop naar aanleiding van zijn overlijden staat: ,Hij zal vooral bekend blijven als
iemand die in een veranderend kerkelijk landschap telkens weer zocht naar samenwerking, naar
gezamenlijk overleg van priesters, en die dichtbij mensen stond waarvoor hij een echt pastoraal hart
had. Hij wilde mensen met elkaar verbinden, en met Christus.”

Op zaterdag 28 februari was de uitvaartplechtigheid in de Laurentiuskerk te Oudorp, waarna hij in
Alkmaar is begraven. Moge hij rusten in vrede, in dankbaarheid voor wat hij voor de Zaanstreek heeft
betekend.

Boeken- en platenmarkt Krommenie

Op zaterdag 7 maart is de jaarlijkse Boeken- en Platenmarkt in de Petrusparochie Krommenie voor de
Vastenactie. Altijd is er weer een ruime keus uit boeken, platen, puzzels en DVD’s. ledereen is van harte
welkom vanaf 10.00 tot 16.00 uur. Waar: Petruskerk, Snuiverstraat Krommenie.

Heeft u nog langspeelplaten, CD’s, DVD’s en Puzzels voor de markt? Deze kunnen donderdagochtend
gebracht worden via de pastorie, of zondag a.s. bij de viering

Kruisweg bidden tijdens de Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd wordt er in de Bonifatiuskerk elke woensdag na de viering van 19.00 uur een
Kruisweg gebeden. En in de Odulphuskerk wordt elke zondag om 15:00 de Kruisweg gebeden. ledereen
is van harte welkom!

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 2 maart — 8 maart 2026

Ma 2 9.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Di. 3 9.00u Eucharistieviering St.-Bonifatius, Zaandam
19.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Woe. 4 19.00 u Viering, aansluitend Kruisweg St.-Bonifatius, Zaandam
Do. 5 09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Vr 6 09.00u Eucharistieviering St.-Bonifatius, Zaandam
19.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
Za. 7 19.00u Eucharistieviering St.-Bonifatius, Zaandam
19.00 u Eucharistieviering H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf
Zo. 8 10.00 u Eucharistieviering St.-Bonifatius, Zaandam
10.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft
10.00 u Viering HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan
10.00 u Viering St. Petrus, Krommenie

10.00 u Viering H. Jozef, Zaandam

10.00 u Eucharistieviering H. M. Magdalena, Wormer

15.00 u Kruisweg bidden H. Odulphus, Assendelft




