Zondag 1 februari

Zondag is het 1 februari, de eerste zondag van de 2de nieuwe maand van het

jaar 2026! We gaan het voorjaar tegemoet... maar:

De kou is nog niet uit de lucht... we lopen nog goed ingepakt op straat om de Belaneriike data:

¢ Woensdag 11 februari om 9.00 uur
Vergaren en nieten parochieblad

dingen te doen die we moeten doen om dan weer lekker thuis te warmen.
Vanwege die kou vieren we daarom in de warmte van de Bovenzaal en delen
daarin onze gedachten en gebeden en al wat ons bezighoudt in deze span-
ningsvolle tijden van onze wereld. (op dit moment passeren de aangekondigde

4 F35 met veel lawaai boven onze hoofden...)!

We lezen uit de prachtige en veelzeggende Zaligsprekingen die Jezus ons
meegaf vanaf de berg aan het meer van Tiberias — Galilea, ook bekend als De
Bergrede.
Jezus geeft daar een soort van politiek statement om vandaar uit zijn Rijk te
onderbouwen. (Lijkt een beetje op wat er nu in de Haagse politiek gebeurt).
We volgen opnieuw Mattheus en gaan horen wat en hoe wij kunnen omgaan
met Zijn Leefregels.

281e nieuwsbrief februari 2026
Onze plek van samenkomst in de Bovenzaal van de Jozef, mag juist nu met al
onze bezorgdheden voor de wereld om ons heen, een plek van ontmoeting,
hoop en kracht zijn. Dat we bidden om wijsheid, liefde en inzicht tussen

mensen en volkeren.

Iedereen is van harte uitgenodigd om as zondag 1 februari mee te bidden en te Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de

bsite:
zingen o.l.v. Inga Kruma en het Gemengde Koor. webstie

Graag tot zondag 10 uur!

Met hartelijke groet, pastor Ria Casalod
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