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Pastoraal Voorwoord 

Waar kijk jij naar uit? 
 

Wanneer je een katholieke kerk binnen stapt 
dan vind je veel afbeeldingen die te maken 
hebben met lijden. Er zijn 14 kruiswegstaties 
die uitbeelden wat mensen aan 
gruwelijkheden elkaar aandoen. Er zijn 
kruisbeelden waar een mens gemarteld en 
vastgenageld aan een kruis hangt te sterven. 
Het zijn allemaal geen opwekkende beelden. 
Terwijl je zou verwachten dat kerken 
pleisterplaatsen van hoop zijn. Een 
schuilplaats tegen alle ellende in de wereld, 
tegen alle verdriet en onzekerheid die er op 
ons afkomen in ons persoonlijke leven. De 
uitspraak ‘ieder huisje kent zijn kruisje’ is 
helaas maar al te waar. 
Wat dat betreft laten kerkgebouwen vaak 
maar mondjesmaat zien wat de kern is van 
hun vertrouwen: dat God er is die mensen 
redt en door de dood naar het leven voert. 
Het kruis is natuurlijk niet alleen het teken 
van dood, maar juist de overwinning op de 
dood. Jezus is niet voor dat lijden 
weggelopen, God heeft Hem door de dood 
heen gehaald. Christenen ervaren dat in Jezus 
Gods liefde volledig is doorgebroken. 
Zijn enthousiasmerende verhaal is niet 
geëindigd toen Hij bruut vermoord werd op 
dat kruis. Er is de ervaring dat Hij leeft. Zijn 
vrienden en vriendinnen hebben Zijn Geest 
meegenomen in hun leven. Kortom, zij zijn 
gaan doen wat Jezus heeft voorgedaan. ‘Alles 
heeft Hij welgedaan, tot wie zou ik anders 
gaan’, zingen we in onze kerken. 
En daar kan het kwaad in deze wereld niet 
tegen, dat er mensen zijn die goed doen, die 
liefde doen, vrede en barmhartigheid 
uitdragen. Die licht willen zijn in een donkere 
wereld waar de grootste schreeuwers het 
voor het zeggen lijken te hebben, en geweld 
de enige taal is die gehoord wordt.  
 
Maar hoe komt het dat er in de religieuze 
kunst van onze kerken zo veel aandacht is 
voor het lijden en zo veel minder voor de 
kern van ons geloven: dat de dood is 
overwonnen? 

Het lijden in onze wereld is vaak 
overweldigend. Van de opstanding kunnen 
we ons minder goed een beeld vormen. We 
hebben alleen een leeg graf. Goed nieuws 
haalt ook de krant vaak niet, omdat het geen 
nieuws is dat iedere dag maar weer een mens 
klaar staat voor een ander. Dat steeds maar 
weer mensen barmhartigheid bewijzen aan 
elkaar: gewoon door er te zijn voor een 
ander. In de door Jezus genoemde werken 
van barmhartigheid zijn dat een beker water, 
voedsel, kleding en aandacht voor elkaar. 
In de Jozefkerk in Kogerveld hangt centraal in 
de kerkruimte een beeltenis van de 
verrijzende Christus. Zijn armen zijn 
uitgespreid, maar niet meer zoals bij een 
kruisiging horizontaal, maar omhoog gericht, 
alsof Hij door Zijn Vader naar de hemel wordt 
getrokken. Hij ontsnapt aan de ketenen van 
de dood en alles wat een mens naar beneden 
haalt. Ook paasiconen laten Christus zien als 
degene die opstijgt, de wachters bij het graf 
in schrik achterlatend.  
Bij uitvaarten wordt veel gesproken over wat 
allemaal is geweest nu door de dood van 
deze mens alles is afgelopen. Gelukkig 
spreken we in onze kerken niet alleen in de 
voltooid verleden tijd, maar juist ook in de 
toekomende tijd: wat ons nog te wachten 
staat. Daar hebben we vaak minder woorden 
voor, omdat we er geen verbeelding van 
kunnen maken. In gespreksgroepen 
rouwverwerking eindigen we vaak met een 
rondje: heb je nog 
iets om naar uit te 
zien in de komende 
tijd. Een vraag die je 
verder doet kijken, 
misschien zelfs over 
de dood heen.  
Zalig Pasen. 
 
Matthé Bruijns, 
pastor 
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Pasen 2026 
 

“Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, 
maar hij zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8:12) 
 
Broeders en zusters, 
 

Pasen 2026 bereikt ons in een tijd waarin de 
wereld snakt naar verlichting. We kijken om 
ons heen en zien de schaduwen van 
conflicten, de kilte van verdeeldheid en de 
harde realiteit van menselijk lijden. Vooral de 
recente, hartverscheurende situatie in het 
Midden-Oosten herinnert ons eraan hoe 
fragiel onze vrede is wanneer deze enkel op 
menselijke macht wordt gebouwd. Het 
menselijk tekort — gevangen in zelfzucht en 
ego — blokkeert vaak de weg naar de 
harmonie die Christus ons bij Zijn komst 
beloofde. 
 

De Weg van Duisternis naar Vrede 
Christus kwam in de wereld om vrede te 
brengen, niet als een vluchtig politiek 
akkoord, maar als een fundamentele 
transformatie van het hart. Hij is de Weg. 
Wanneer wij bereid zijn die weg te kiezen, 
ontstaat er een doorgang van onze diepste 
moeilijkheden naar een innerlijke en 
uiteindelijke vrede. 
De huidige wereldorde dwingt ons vaak om 
'partij te kiezen', om muren op te trekken en 
de 'ander' als vijand te zien. Maar de 
boodschap van de Verrezene is radicaler. 
Zoals Paus Franciscus treffend schreef in zijn 
encycliek Fratelli Tutti: 
"De vrede is niet alleen de afwezigheid van 
oorlog, maar de onvermoeibare inzet — 
vooral van degenen onder ons die een ambt 
van grotere verantwoordelijkheid bekleden — 
om de waardigheid van alle personen te 
erkennen." 
 

Kiezen voor de waarheid 
In deze tijd is het essentieel dat wij ons niet 
laten meeslepen door de polarisatie 'wij 

tegen zij'. Onze loyaliteit ligt niet bij een 
politieke kleur of een strategisch belang, 
maar aan de kant van de waarheid, 
gerechtigheid en menselijkheid. Ware vrede 
is onmogelijk zonder vergeving.  
Eeuwige vrede is alleen mogelijk wanneer we 
de wapens van het ego neerleggen en de 
hand van de naaste grijpen met liefde. 
Vergeving is geen teken van zwakte, maar de 
ultieme kracht van de geest die de ketenen 
van het verleden verbreekt. 
 

Samen naar de Toekomst 
Pasen is het feest van de overwinning op de 
dood en de hopeloosheid. Het zegt ons dat 
de duisternis weliswaar aanwezig kan zijn, 
maar nooit het laatste woord heeft. Christus, 
onze Verrezen Heer, nodigt ons uit om samen 
te bouwen aan een toekomst die verlicht 
wordt door Zijn liefde. 
Laten we in 2026 niet slechts toeschouwers 
zijn van de geschiedenis, maar dragers van 
het Licht. Laten we de weg van Christus 
bewandelen door: 
• Vergeving te schenken waar wrok heerst. 
• Gerechtigheid te zoeken waar onrecht 

regeert. 
• Menselijkheid te tonen aan iedereen, 

ongeacht afkomst of overtuiging. 
Zoals de heilige Augustinus ooit zei: "God 
heeft ons zonder ons geschapen, maar Hij wil 
ons niet zonder ons redden." Onze 
medewerking aan Zijn vrede is noodzakelijk. 
Mag het licht van de Verrezen Christus uw 
harten verwarmen, uw pad verlichten en ons 
allen samenbrengen in een hoopvolle 
toekomst. 
 

Zalig Pasen! 
 
Pastoor-deken George Paimpillil 
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In Memoriam 
Ambrosius (Ambro) Bakker  * Alkmaar, 16 december 1942, --- † Amstelveen, 22 februari 2026 
 
Ons bereikte het droevige bericht dat op 22 
februari 2026 te Amstelveen is overleden, na 
het H. Sacrament der zieken te hebben 
ontvangen, de hoogeerwaarde heer 
Ambrosius (Ambro) Bakker S.M.A. 
 

Ambro Bakker werd geboren op 16 december 
1942 te Alkmaar en op 1 augustus 1970 in de 
Don Boscokerk te Alkmaar tot priester gewijd 
voor de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën 
(S.M.A.) door mgr. Th. Zwartkruis, bisschop 
van Haarlem. 
 

Als zestienjarige koos Ambro Bakker voor de 
paters SMA in Cadier en Keer, met het 
verlangen priester en missionaris in Afrika te 
worden, net als zijn oudere broer. Na zijn 
priesterwijding was hij van 1970 tot 1974 
kapelaan in de parochie O.L. Vrouw van de 
Allerheiligste Rozenkrans (Obrecht) te 
Amsterdam en gaf hij godsdienstles op 
verschillende basisscholen. In plaats van zijn 
voorgenomen uitzending naar Ghana werd hij 
gevraagd Hoofd Godsdienst van de KRO-RKK-
radio te worden, een functie die hij vervulde 
van 1974 tot 1996. 
 

Daarnaast was hij actief in verschillende 
parochies en werd hij in 1986 pastoor in 
Kortenhoef, later ook in Ankeveen en 
Nederhorst den Berg. In 1996 werd hij 
benoemd tot deken van Zaanstreek en 
Purmerend en tot pastoor van onder meer de 
H. Maria Magdalena te Zaandam. 

Per 15 september 2002 werd hij tevens 
pastoor van de H. Odulphus te Assendelft en 
de Onze Lieve Vrouw Geboorte te 
Wormerveer.  
 

Vanaf 2006 was hij deken van Amsterdam en 
kanunnik van het Kathedraal Kapittel, en 
ontving hij ontslag als deken van Purmerend 
en de Zaanstreek. In zijn pastorale werk was 
hij bij vele parochies betrokken. 
 

In 2022 ging hij met emeritaat. Als blijk van 
waardering voor zijn jarenlange inzet werd hij 
in 2023 benoemd tot ere-kanunnik van het 
Kathedraal Kapittel. Na zijn emeritaat 
assisteerde hij nog in Amstelveen zolang zijn 
gezondheid dat toeliet. 
 

Hij zal herinnerd worden als een priester met 
een groot pastoraal hart. In een tijd van 
veranderingen binnen de Kerk zocht hij 
steeds naar samenwerking en onderling 
overleg tussen priesters en parochies. Hij 
stond dicht bij de mensen, leefde mee met 
wie door lijden of verlies werden getroffen en 
had oog voor het verdriet wanneer gelovigen 
hun vertrouwde kerkelijke plek moesten 
missen. Steeds wilde hij mensen met elkaar 
verbinden en hen dichter bij Christus 
brengen. 
 

Op zaterdag 28 februari vond in de H. 
Laurentiuskerk te Oudorp de H. Mis van 
Requiem plaats. Daarna is hij in besloten 
kring begraven op begraafplaats St. Barbara 
te Alkmaar. 
 

Paul Thiele 
 

Priesterjubileum pater Noom 
 

Zondag 15 februari werd in de Petruskerk met 
vele mensen het 65-jarig priesterjubileum 
van pater Gerard Noom gevierd. De laatste 
maanden is zijn gezondheid kwetsbaar 
geworden. 
Heel lang was het alsof hij de eeuwige jeugd 
bezat, en zette pater Gerard zich dagelijks 
onvermoeibaar in voor het pastoraat door op 

vele plaatsen vieringen te verzorgen. 
 

In de viering werden dankbare woorden tot 
hem gesproken, en er waren bloemen om dat 
te onderstrepen en een lied om hem te 
danken. De collecte voor de projecten die 
pater Gerard in Afrika ondersteunt bracht  
€ 1188,- op.  
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Hieronder leest u hoe hij is toegesproken: 
 

Beste Gerard, 
 

Op 11 februari op het feest van Maria van 
Lourdes ben jij tot priester gewijd van de 
sociëteit van Afrikaanse Missiën.  
En 65 jaar werkzaam en actief leven is een 
enorme periode. 
  

Vele malen zijn wij in de afgelopen jaren 
samen geweest rond jou om te vieren.  
Hier in Busch en Dam staan je eerste stappen 
op je levenspad en hier in deze kerk ben je na 
je wijding maar ook vele malen daarna 
voorgegaan. 
En in die jaren heb je ontzettend veel zien 
veranderen. 
 

Je hebt in je priesterleven de grote 
gebeurtenissen in de kerk meegemaakt, je 
was nog maar net gewijd in 1961 of in 1962 
begon het Vaticaans Concilie dat ook de 
missionaire gedachte ingrijpend veranderd 
heeft naar de ontwikkeling van plaatselijke 
gemeenschappen met hun eigen cultuur en 
taal. 
 

Je hebt je ingezet bij de opleiding en de 
vorming van een eigen clerus, een 
beroepskader van Afrikaanse mensen die hun 
eigen kerk leiden. 
Je hebt de ontwikkelingen van de 
dekolonisatie meegemaakt, en als je hier in 

Nederland was, zag je een kerkgemeenschap 
die krimpende was.  
 

Toen je in de jaren 90 terugkwam ben je 
studentenpastor geweest, werkzaam in het 
Afrikahuis in Amsterdam. En vanuit je woning 
in de Amsterdamse Bijlmer ben je een vaak 
en graag geziene voorganger geworden op 
vele plaatsen, hier in de Petrus, in de 
Martelaren van Gorcumparochie, in de 
Jozefparochie, maar ook in Purmerend, 
Diemen, Amsterdam-Oost, Zuid en Centrum. 
 

De boerderij aan Busch en Dam, je ouderlijk 
huis is in al die jaren een thuis voor je 
gebleven door de goede zorgen van je 
schoonzus Jopie. Ook voor haar een groot 
woord van dank, voor alle gastvrijheid en 
gezelligheid die zij heeft geboden. Ook haar 
gezondheid is kwetsbaar geworden. 
 

Je bent een man die veel onderweg is, 
daarmee treed je in de voetsporen van je 
Heer. 
 

Maar niet alleen onderweg zijn, maar ook 
delen wat je met elkaar meemaakt en 
ervaart. 
 

Alle feesten hebben we afgesloten met de 
wens dat je dit nog vele jaren zal mogen 
blijven doen, maar nu is duidelijk geworden 
dat jouw lichaam na meer dan 91 jaar trouwe 
dienst zijn grenzen aangeeft. 
Het gaat helaas niet meer, en dat doet pijn, 
dat is heel verdrietig. 
 

 
 

Jouw levenspad gaat een nieuwe fase in, 
waarin je meer verzorgd wordt, dan dat jij 
voor anderen kunt zorgen, en dat is ook de   
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moeilijkste ervaring in het leven, die van 
afhankelijkheid. Maar vandaag mag de 
dankbaarheid de boventoon voeren. 
 

Wat zouden wij jou kunnen geven? Je hebt 
alles al zal je zeggen, en je stelt aan dat alles 
ook geen hoge eisen. 
Je bent een man van eenvoud en delen. 
Maar nu de tijd komt dat je toch wat meer 
mag gaan zitten dan onderweg zijn, willen we 
jou een gemakkelijke stoel geven om van 

daaruit terug te kunnen kijken op een 
betekenisvol leven en in, en vanuit ons 
geloof, met de verwachting van een leven bij 
de Heer. 
 

Gerard van harte gefeliciteerd, en heel, heel 
veel dank voor alles wat je aan anderen hebt 
gedaan. 
 
Matthé Bruijns 

 
 
 
 

Oecumene 
 
Viering van het Thomasfeest 
zaterdag 2 mei in Hilversum 
De vraag van de apostel Thomas de Apostel: 
“Hoe kunnen wij de weg weten?” is een 
uitnodiging om zoekend te geloven. Rond de 
Zondag voor de Oosterse Kerken (dit jaar op 3 
mei 2026) staan we stil bij de rijke tradities 
van de oosterse katholieke kerken. In het 
bijzonder kijken we naar de zogeheten 
Thomaschristenen uit India, een eeuwenoude 
christelijke gemeenschap die volgens de 
overlevering door de apostel Thomas zelf 
werd gesticht. Een belangrijke 
vertegenwoordiger van deze traditie is de 
Syro-Malabaarse Kerk, een oosterse 
katholieke kerk die volledig in gemeenschap 
staat met Rome. Wereldwijd telt deze kerk 
miljoenen gelovigen en ook in Nederland 
groeit de gemeenschap. 
 
Viering in Hilversum – 2 mei 2026 
Op 2 mei om 14.00 uur gaat bisschop 
Stephan Chirappanath, apostolisch visitator 
voor Europa voor in een Syro-Malabaarse 
Eucharistieviering samen met andere Indiase 
priesters in Nederland in de St. Vituskerk te 
Hilversum. Na de viering volgt een processie 
in de kerktuin en wordt de traditionele 
Indiase dans Margamkali uitgevoerd — een 
dans die de komst van de apostel Thomas 
naar India verbeeldt. Iedereen is van harte 
welkom (graag aanmelden via de email: 
georgepallil@ziggo.nl ) 

 
 
De organisatie kan maximaal 100 gasten 
ontvangen. Aanmelden is daarom 
noodzakelijk. Zodra de inschrijving opent, 
kunt u zich aanmelden als u belangstelling 
heeft om deze viering bij te wonen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Pastoor George Paimpillil 

mailto:georgepallil@ziggo.nl
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Vanuit het kerkbestuur 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius  - H. Maria Magdalena (Zd)  - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 
Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl 
 
Uit de bestuursvergadering van februari 2026 
 
Veranderende kerktijden 
Het tekort aan voorgangers voor de vieringen 
in onze kerken is een nijpend probleem 
geworden. Met drie personen, pastoor 
George, pastoor Nico en Matthé, zeven 
kerken bedienen is niet makkelijk. Daarom 
kan niet overal op de zondag de aanvangstijd 
van de viering op 10.00 uur blijven. In de 
afgelopen periode is in onze kerken aan veel 
parochianen gevraagd wat ze zouden vinden 
van andere kerktijden voor de 
zondagmorgen. De antwoorden op deze 
vraag waren heel divers. Toch heeft het 
pastorale team met deze antwoorden 
gezocht naar mogelijkheden om in alle kerken 
in de regio zichtbaar te blijven. Dit 
resulteerde in een aantal opties waarover 
samen met de bestuursleden is nagedacht. 
De voor- en nadelen zijn besproken en 
uiteindelijk is voor één optie gekozen. De 
gekozen optie vraagt veel van de parochianen 
en de vrijwilligers, maar doet ook recht aan 
de wensen van parochianen. 
 
Hoe gaat het veranderen? 
Er is gekozen om in twee parochies de 
viering-tijden te veranderen, in de andere 
parochies blijft de viering op zondag om 
10.00 uur. Daarnaast zal in drie parochies 
slechts één keer per maand iemand van het 
pastorale team of iemand met een 
bisschoppelijke zending (= iemand die 
aangesteld is door de bisschop) in de 
zondagsviering voorgaan. Voor de invulling 
van de andere vieringen in deze drie 
parochies zullen gepensioneerde pastores of 
emeriti worden gevraagd. Waar dit niet 

ingevuld kan worden kunnen woord- en 
gebedsvieringen verzorgd door parochianen 
zijn of wordt gevraagd om naar andere 
kerken te gaan. 
 
In de Odulphusparochie en in de Maria 
Magdalenaparochie van Zaandam gaan de 
tijden veranderen. Voor de Odulphusparochie 
zal de vieringtijd naar 9.15 uur gaan, in de 
Maria Magdalenaparochie van Zaandam gaat 
de aanvangstijd naar 11.00 uur. Deze wijziging 
gaat in vanaf juni 2026. 
 
In de Maria Magdalenaparochie van Wormer, 
de Jozefparochie en de Martelaren van 
Gorcumparochie zal minder vaak een viering 
zijn met een van de leden van het pastorale 
team. 
 
In de Bonifatiusparochie en de 
Petrusparochie zal veel hetzelfde blijven, al 
zal ook hier vaker een andere voorganger zijn. 
 
Naast het pastorale team zal ook een beroep 
worden gedaan op emeritipriesters. 
 
Veranderen is nu echt noodzakelijk. Binnen 
de beperkte mogelijkheden die wij hebben, 
zijn bovenstaande keuzes de minst 
ingrijpende optie. Dit laat echter onverlet dat 
er veel gevraagd gaat worden van 
parochianen, de vrijwilligers die vieringen 
begeleiden en het pastores-team.  
Tegelijkertijd ontstaan er mogelijkheden voor 
parochies om af en toe samen te vieren zoals 
bijvoorbeeld Regiovieringen. En ons meer 
met elkaar te verbinden. 
Het bestuur van de samenwerkende 
parochies in de Zaanstreek 

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
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Samen op weg de volgende stap 
 

Op 6 mei zetten we de volgende stap in de 

samenwerking binnen Katholiek Zaanstreek. De 

parochieraden en 

parochieteams 

krijgen hier een 

uitnodiging voor.  

De bijeenkomst is 
om 20.00 uur in de

 Petruskerk in Krommenie.  
 
Wat: volgende stap Samen op weg 
Wanneer: woensdag 6 mei 20:00 uur 
Waar: Petruskerk Krommenie 
 
Namens het bestuur van de samenwerkende 
parochies in de Zaanstreek, 
Marga Breed 
 

Diaconie 

Vastenactie 2026 
Project Bolivia 
 

En Hij zei: ‘Geven jullie hen maar te eten’  
 

De Bisschoppelijke Vastenactie 2026 richt zich 
op het bisdom Pando in Bolivia, waar de 
focus ligt op het steunen van de 
gevangenisopvang en het financieren van een 
nieuwe naschoolse opvang voor kinderen. De 
campagne is gebaseerd op de parabel van de 
vijf broden en twee vissen, die de 
verantwoordelijkheid van barmhartigheid in 
de praktijk benadrukt.  
 

Pando ligt in het noorden van Bolivia en 
bestaat grotendeels uit regenwoud. Het 
gebied is dan ook tamelijk geïsoleerd en 
weinig ontwikkeld. 
Bisschop Eugenio Coter vraagt onze hulp bij 2 
onderdelen van het diaconale werk in Pando, 
voor schoolkinderen en voor gevangenen. 
Om te beginnen bij het inrichten van een 
opvang voor basisschoolkinderen in Sena. De 
opvang moet voorkomen, dat de kinderen op 
straat belanden na de schooltijd, waar het 
onveilig is door bendes, geweld en misbruik.  
 
In de gevangenissen krijgen gedetineerden 
weinig te eten. Er is nauwelijks verlichting en 
de sanitaire voorzieningen zijn nihil.  
Mensen worden gevangen gezet, vaak al voor 
kleine misstappen en er wordt nauwelijks nog 
naar hen omgekeken. 

 

Vrijwilligers brengen voedsel, kleding, 
boeken, zeep en aspirinen en zorgen voor 
hulp bij het aanvragen van de juiste papieren, 
zodat ze niet onnodig lang in de 
gevangenissen blijven. De nood overstijgt 
ruimschoots de mogelijkheden van de 
vrijwilligers.  
 
Hoe kunnen wij helpen? 
Met uw financiële steun kunnen voor de 
kinderen tafels en stoelen gekocht worden en 
natuurlijk ook schriften, boeken en 
schoolborden.  
De vrijwilligers bij de gevangenissen kunnen 
met onze steun groentezaad en pootgoed 
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kopen voor de moestuinen en ook kleding en 
medicijnen kopen voor de gevangenen.  
 

U kunt meedoen met Vastenactie via de 
collecte in de kerk, rechtstreeks op 
www.vastenactie.nl of  
door de QR-code hiernaast te scannen met 
de camera van uw mobiel. 

   
Scan de code en doe mee! 

 

Verslagen 

Eerste Regioviering Katholiek Zaanstreek, een terugblik  
 

 

Op zondag 1 maart jl. vond de eerste 
Regioviering voor alle parochianen en 
belangstellenden uit de Zaanstreek plaats in 
de Sint-Bonifatiuskerk in Zaandam.  
 

Vele parochianen en gasten bezochten deze 
extra feestelijke eucharistieviering met als 
thema ‘Op weg naar Licht’… Een mooi 
fragment hieruit is: ‘In die tijd nam Jezus 
Petrus, Jakobus en diens broer Johannes mee 
en bracht hen op een hoge berg, waar zij 
alleen waren. En hij werd voor hun ogen van 
gedaante veranderd, zijn gezicht straalde als 
de zon en zijn kleren werden wit als het licht’. 
Bijzonder was dat op dat moment de zon 
door de glas-in-loodramen van de 
Bonifatiuskerk naar binnen scheen. 
 

Deze Eucharistieviering waarin pastoor 
George voorging, kende naast de mooie 
preek diverse bijzondere elementen, 
waaronder een mooi Indiaas lied dat ten 
gehore werd gebracht door een zangeres. En 
diaken in opleiding Leo van Moergestel gaf 
een toelichting op de verschillende 
onderdelen van de liturgie. In de oosterse 
liturgie is dit gebruikelijk, voor ons was dit de 
eerst keer. 

Na afloop werd het programma voortgezet in 
de pastoriezaal. Eerst keken we met elkaar 
naar een filmpje dat aansloot op het thema 
“Op weg naar het Licht.”Aan de hand 
daarvan werden in groepjes verschillende 
geloofsvragen met elkaar besproken.  
 

 

 

Voor de jongste deelnemers was er een apart 
kinderprogramma. De bijeenkomst werd 
afgesloten met het gezamenlijk zingen van 
het lied You Raise Me Up onder begeleiding 
van gitaarmuziek. Vervolgens was er een 
heerlijke gezamenlijke lunch. 
 

Al met al mogen we terugkijken op een zeer 
geslaagde bijeenkomst, waarin parochianen 
uit de hele Zaanstreek en andere 
belangstellenden samen hun geloof vierden 
en elkaar ontmoetten. 
 

De volgende Regioviering vindt plaats op 19 
april a.s. in de H. Jozefkerk, Veldbloemenweg 
2 in Zaandam. Ook voor deze gezamenlijke 
viering bent u weer van harte uitgenodigd! 
 

Mady Thiele 

Hannah verwelkomt de parochianen en gasten 

Veel enthousiaste deelnemers bij het vervolgprogramma 
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Afscheid van Mieke en Wim 
Mieke en Wim Niekus nemen na jarenlange toewijding afscheid van de Jozefkerk 
 

Voor vele Zaanse parochianen, en zeker die 
van de Jozef, is het haast ondenkbaar, maar 
op 5 april nemen we in de viering officieel 
afscheid van Mieke en Wim Niekus. Tien jaar 
lang – en eigenlijk al veel langer – waren zij 
een dragende kracht binnen de 
Jozefparochie. Hoogste tijd dus voor een 
gesprek.  
 
Jullie verhaal begint niet in de Zaanstreek, 
toch? 
Mieke: Nee, wij zijn allebei geboren en 
getogen in Amsterdam. Wim in Amsterdam 
Oost en ik in Amsterdam West. Wim: In 1968 
kwamen we na ons trouwen naar Zaandam 
en betrokken een flat in het Kogerveld. De A8 
was wel aangelegd, maar nog niet in gebruik 
en de Coentunnel net geopend. 
 
Waar hebben jullie elkaar ontmoet? 
Mieke: Op de Katholieke Dansschool de Jong, 
in de Reguliersgracht in Amsterdam! 
Wim: Tijdens het Kerstbal sloeg de vonk over. 
Mieke: Ik had het warm en wilde mijn bolero 
uittrekken, maar de knoopjes zaten aan de 
achterkant. Wim: Dus ik moest helpen… en 
daarna hebben we samen gedanst. Mieke: En 
dat is eigenlijk nooit meer opgehouden. 
Op 15 april 1968 zijn Mieke en Wim getrouwd 
en werden zij gezegend met een mooi gezin 
met twee zonen. Dat is inmiddels uitgebreid 
met twee schoondochters en vier 
kleinkinderen. 
 
Hoe begon jullie betrokkenheid bij de kerk? 

Mieke: Eerst was er een vluchtige 
kennismaking met pastoor Van der Voort in 
de Jozef. Toen we in het Hoornseveld gingen 
wonen, gingen we kerken in de Pax Christi-
kapel, totdat deze werd opgeheven.  
Wim: Met de andere ouders ontstond een 
mooie band; we waren allemaal jonge 
gezinnen. In 1982 gingen wij terug naar de 
Jozefparochie. Mieke: De eigentijdse 
vieringen van pastoor Broersen spraken ons 
erg aan. Hij had veel aandacht voor 
parochianen en vooral ook voor de kinderen. 
 
Jullie hebben allebei een lange loopbaan 
achter de rug. Wat deden jullie? 
Wim: Ik heb 38 jaar bij IBM gewerkt in 
financiële projecten, ook internationaal in 
Afrika bij schoolprojecten. Dat was een heel 
andere cultuur. De laatste acht jaar werkte ik 
bij het pensioenfonds van IBM en hield ik me 
bezig met de financiële administratie en de 
opzet van het pensioenfonds. In 2004 ben ik 
met vervroegd pensioen gegaan. 
Mieke: Ik begon bij Motel Maatschappij 
Holland en werkte later bij Kreymborg op de 
Nieuwendijk in Amsterdam als 
directiesecretaresse voor twee directeuren.  
 
Wanneer begon het vrijwilligerswerk in de 
Jozef? 
Mieke: Ik startte als wijkcontactpersoon. Ik 
bezocht katholieke buurtgenoten en vroeg of 
zij zich wilden inschrijven bij de parochie en 
het parochieblad wilden ontvangen. Ook was 
ik hulpmoeder bij de kindercatechese en 
vrijwilliger bij het goede doel De 
Zonnebloem. Uiteindelijk kwam ik in de 
parochieraad van de Jozef. 
In 2005 volgde Mieke de tweejarige 
toerustingscursus. Mieke: Het was intensief, 
maar ik vond dat heel interessant. In 2007 
ben ik mee gaan draaien in de ‘Voor en Door-
vieringen’. De laatste tien jaar bereidde ik die 
vieringen voor, samen met Ineke de Lange, 
een medeparochiaan. Dan was ik vooraf al 
bezig met veel lezen om informatie op te 
zoeken, en werkten Ineke en ik een hele 
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middag aan de viering. Wat betekenen de 
lezingen in deze tijd en we maakten er mooie 
gebeden bij. 
Daarnaast was ik twee jaar actief voor de 
Vastenactie en werkte ik mee in de 
bloemengroep. Met Kerst maakten we 
kerststukjes voor parochianen die niet meer 
naar de kerk konden komen. 
 
En Wim, hoe zag jouw inzet eruit?  
Wim: Na mijn pensionering ben ik bij het 
‘Gemengd Koor’ gegaan, dat toen nog uit 45 
leden bestond. Dat vond ik echt leuk. Ook 
ben ik gestart bij de Caritas van de Jozef en 
heb ik later het voorzitterschap 
overgenomen. Een interessante ontwikkeling 
was dat de caritasgroepen van verschillende 
Zaanse parochies samenkwamen. In 2011 is 
IPCI Zaanstreek tot stand gekomen. Dat hele 
proces om samen tot één instituut te komen 
vond ik bijzonder. De huisbezoeken waren 
soms zwaar, bijvoorbeeld bij mensen van wie 
het huis onder water stond of mensen die in 
een scheiding zaten. Inmiddels werken we 
goed samen met het Sociaal Wijkteam hier in 
het Kogerveld, dat goed weet wat er in de 
wijk speelt en wie er hulp kunnen gebruiken. 
 
In 2016 kwam het vrijwilligerswerk van Wim 
en Mieke in een stroomversnelling na de 
afscheiding van de Mattheusgemeenschap en 
het terugtreden van het parochiebestuur. 
Met een klein team moesten er vele ballen in 
de lucht worden gehouden. Wim werd o.a. 
penningmeester en zorgde voor het 
drukwerk. Wim: Dat waren tropenjaren. 
Maar met elkaar hebben we ons met hart en 
ziel ingezet om de Jozef in stand te houden. 
 
Wat heeft deze periode jullie gebracht? 
Mieke: Soms denk je dat je alleen maar bezig 
bent met organiseren en draaiende houden, 
maar juist in de voorbereiding van de 
overweging verdiepte ik me in het geloof.  
Wim: Voor mij zat het geloof meer in het 

praktisch helpen van mensen. Dat heb ik van 
huis uit meegekregen. Mijn vader had een 
winkel. Als mensen niet konden betalen, 
schreef hij het op en zei: dat komt later wel. 
 
Wat zullen jullie het meest missen? 
Mieke en Wim: De mensen waar wij zo vele 
leuke contacten mee hebben, die gaan we 
missen. Zonder twijfel. Om mee te werken, te 
praten en te verbinden. 
 
En nu? 
Wim: Het is nu tijd voor vrijwilligerspensioen. 
De fietsen hebben de laatste jaren te vaak 
stilgestaan. Dat willen we graag inhalen. 
Mieke: We hoeven niet meer vroeg op te 
staan omdat de plicht roept; dat we niet 
meer moeten. Ik kan nu eindelijk ongestoord 
op zondag naar het radioprogramma Vroege 
Vogels luisteren. 
 
Tot slot: wat willen jullie de parochianen 
meegeven? 
We willen iedereen enorm bedanken voor 
het vertrouwen dat zij ons hebben gegeven, 
zeker op het moment dat wij als twee bezige, 
maar soms ook bazig bezige bijtjes, ons best 
hebben gedaan om de parochiegemeenschap 
in stand te houden.  
 

Op 5 april nemen we in de viering officieel 
afscheid van Mieke en Wim. Dank voor alles 
wat jullie – zichtbaar en achter de schermen 
– voor onze parochie hebben betekend. Gods 
zegen op jullie verdere weg!  
 
Mady en Paul Thiele 
 
Vanuit het pastorale team: 
Het pastorale team spreekt grote waardering 
uit voor de inzet van Mieke en Wim voor de 
Jozefkerk, de inspiratie en voor de 
voorbeeldige manier van omgaan met de 
parochianen en het geloof ook tijdens de 
crisistijd. 
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Activiteiten 

Parochiereis naar Duitsland 
 

Van 13 april tot 20 april organiseert de 
reiscommissie van de Petruskerk in 
Krommenie 2026 samen met BTR-Reizen een 
acht dagen durende groepsreis naar 
Duitsland met veel aandacht voor Berlijn.   
Op de heenreis maken we een tussenstop bij 
Gedenkstätte Marienborn, de voormalige 
grensovergang tussen Bondsrepubliek en 
DDR, waarna we verder reizen naar Berlijn. 
Tot zaterdag overnachten we daar in hotel 
MüggelseePerle. Op het programma o.a. een 
stadsrondleiding door Berlijn, een bezoek aan 
Park en Schloss Sanssouci, een uitstap naar 
het natuurgebied Spreewald en een 
uitgebreide wandeling door Berlijn. Daarna 
gaan we via de Lutherstad Wittenberg naar 
Eisenach, naar Hotel Kaiserhof. Op zondag 
bezoeken we het beroemde kasteel 
Wartburg.  

Prijzen, onder voorbehoud: Voor een 
tweepersoonskamer € 1.105,00 p.p., toeslag 
voor eénpersoonskamer € 344,00 p.p. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
 
Wilt u meer informatie over deze mooie reis, 
dan kunt u contact opnemen met Peter Smit, 
via de mail: pcs.smit@kpnmail.nl of via de 
telefoon: 075 – 628 25 17. 
 
Wilt u zich aanmelden dan kan dat, door 
onderstaande url te kopiëren en in uw 
browser te plakken: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
e_vzA1F_TYcFTCDVgSP38H9V5YSx-GkWHXF_-
fwwUaaQ3HCA/viewform   
(Als link werkt deze url helaas niet)  

 

Film: Jesus Christ Superstar 
 

 

 

Op vrijdag 27 maart 2026 verandert de 
Nicolaaskerk in een bioscoop. Voorafgaand 
aan de Goede Week vertoont de Protestantse 
gemeente Krommenie de film en rock-opera: 
Jesus Christ Superstar. 
De zaal gaat open om 19.30 uur, we starten 
om 20.00 uur. 
Kom jij met ons deze film bekijken? Je bent 
van harte welkom.  
De toegang is gratis, we vragen een kleine 
bijdrage voor de koffie of thee. 
Om zeker te zijn van een stoel, zorg dat je op 
tijd bent. 
Deze film uit de jaren zeventig gaat over de 
laatste week in het leven van Jezus Christus 
en neemt ons mee in het lijdensverhaal door 
de ogen van Judas. 
Dit als een voorbereiding op de aankomende 
Goede Week en Pasen. 
 

Wat: Film Jesus Christ Superstar 
Wanneer: vrijdag 27 maart 20:00 uur, zaal 
open 19:30 uur 
Waar: Nicolaaskerk, Kerkplein 1 , Krommenie 
Toegang: gratis

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vzA1F_TYcFTCDVgSP38H9V5YSx-GkWHXF_-fwwUaaQ3HCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vzA1F_TYcFTCDVgSP38H9V5YSx-GkWHXF_-fwwUaaQ3HCA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_vzA1F_TYcFTCDVgSP38H9V5YSx-GkWHXF_-fwwUaaQ3HCA/viewform
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Palmpasen  
 

Jezus op een ezel,  
een pakdier, heel gewoon  
voor de Zoon van God,  
een koning zonder troon.  
Geen machtig paard,  
geen knechten in galop, 
maar groot in Zijn eenvoud, 
dat is Jezus, onze God. 

Hij lijdt met ons mee  
in onze moeite, onze pijn.  
Juist in de stilte en het kleine  
wil Hij heel dicht bij ons zijn.  
Verwacht Jezus niet te zien  
op dat grote sterke paard;  
zoek Hem als de Man van smarten.  
Jij bent Hem dit alles waard.  
  

Irene Hendriks  
 

Wie heeft Hij dan? 
 

Christus heeft geen andere handen 
dan onze handen 
om vandaag zijn werk te doen. 
Hij heeft geen andere voeten 
dan onze voeten 
om de mens te geleiden op zijn weg. 
Hij heeft geen andere mond 
dan onze mond om de mens te verhalen 
hoe Hij stierf en weer verrees. 
Hij heeft geen andere hulp 
dan onze hulp om de mens nader 
tot Hem te brengen. 

Maar als onze handen nu eens 
drukker zijn met ander werk 
dan met het zijne? 
Wie heeft Hij dan... 
... om over zijn liefde te vertellen? 
... om zijn Licht te verspreiden? 
... om Hem te loven voor 
wat Hij voor ons heeft gedaan? 
Wie? 
 
Veertigdagentijdkalender 2015, uitgave Protestantse Kerk in 

Nederland 
 
 

Licht om te dragen  
 

In het Paasvuur grijpt warmte 
aan de nieuwe pit. 
Even wachten… 
het aarzelt nog wat, 
totdat opwekkend vuur 
de nieuwe lont omvat. 
Voorzichtig licht begint te stralen, 
klein maar dapper. 
 
Ik draag je licht met me mee, 
ik hou je vast in mijn hand. 
Nee, ik blaas je nog niet uit; 
ik draag je mee naar voren. 
 
Nieuw licht in de donkere kerk, 
voorzichtig, het flakkert een beetje. 
Maar jouw kleine licht houdt vol.

Jouw licht, lief mens, 
wordt gezien door velen; 
naamloos brandend, 
maar niet voor mij, 
niet voor de Eeuwige. 
 
Je brandt stil, 
maar sterk en krachtig 
aanwezig ben je!! 
Voor jou is dit Nieuwe Licht.  
Houd het brandend! 
Hou vol, houd moed, 
je kan het! 
Licht draagt ook jouw zware dagen. 
 
Ria Casalod-Brakenhoff
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Voor Jong en Oud(er) 

Het feest van ...

 
De antwoorden op deze vragen vul je in bij het juiste nummer van de puzzel. In de dikke balk vind 
je de twee woorden die de zin ‘Het feest van ... ‘ compleet maken. 

1. Wat zetten de Romeinse soldaten Jezus op zijn hoofd? 

2. Wat komt er uit een ei? 

3. Op welk dier komt Jezus de stad Jeruzalem binnen rijden? 

4. Hoe heet de leerling die Jezus verraadde? 

5. Hoe noemen we een heel ongewone, blijde gebeurtenis, zoals wanneer iemand uit de dood 

wordt opgewekt? 

6. Wat nemen de vrouwen mee naar het graf van Jezus? 

7. Deze naam betekent ‘God is met ons’. 

8. Wat zegt Jezus als Hij na zijn opstanding verschijnt in het huis van zijn vrienden?                     

‘Ik geef je ..... ‘ (Tip: het tegenovergestelde van oorlog). 

9. Een andere naam die christenen ook wel aan Jezus geven (redder). 

10. In welke plaats groeide Jezus op nadat Hij samen met Jozef en Maria uit Egypte terug was 

gekomen?  
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Vieringen 

HH. Martelaren v.G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 28 maart 
 

    

Zo 29 maart 
Palmzondag 
 

(samen met 
 H. Jozef) 
 

Familieviering 
M. Bruijns 
Kinderkoor 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 
 

Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Do 2 april 
Witte 
Donderdag 

 19.30u Viering 
M. Bruijns 
Inloopkoor 

(naar Krommenie)s  

Vr 3 april 
Goede Vrijdag 

15.00u Kruisweg 
DOP 
Marbosko 

15.00u Kruisweg 
19.30u Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 
 

15.00u Kruisweg 
19.00u Viering 
F. Hofstra 
Caeciliakoor 

 
19.00u Viering 
R. Casalod 
Con Brio 

Za 4 april 
Paaswake 

20.00u Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

21.00u Viering 
M. Bruijns  
Gelegenheidskoor 

19.00u Eucharistie 
N. Kerssens 
Koor All Ages 

 

Zo 5 april 
Pasen 
 

 Viering 
Kinderwoorddienst 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
R. Casalod 
Caeciliakoor 

Viering 
M. Bruijns 
Gemengd Koor 

Ma 6 april 
2e Paasdag 

 
 
 

   

Za 11 april 
 

    

Zo 12 april 
2e zo van 
Pasen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 

Eucharistie 1e Com. 
G. Paimpillil,  
M. Bruijns 
Middenkoor 

Viering 
DOP 
Caeciliakoor 
 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 18 april 
 

    

Zo 19 april 
3e zo van 
Pasen 

Viering 
DOP 
Samenzang 

Viering 
DOP 
St. Caecilia 

Viering 
J. v. Steen 
Koor All Ages 

Eucharistie  
Regioviering 
G. Paimpillil 
Gemengd Koor 

Za 25 april 
 

    

Zo 26 april 
4e zo van 
Pasen 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 

Viering 
R. Casalod (50 jr.) 
Rotsvast 

Eucharistie  
G. Paimpillil 
Caeciliakoor 

Viering 
N. Smit 
Con Brio 

Za 2 mei 
 

    

Zo 3 mei 
5e zo van 
Pasen 

Viering 
M. Bruijns 
Samenzang 

Viering 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Viering 
K. Kint 
Koor All Ages 

Viering 
DOP 
Gemengd Koor 
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Vieringen  

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 9 mei 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

 Eucharistie G. Paimpillil  
St. Caeciliakoor 

Zo 10 mei 
6e zo van Pasen 
 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

 

Do 14 mei 
Hemelvaart 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 16 mei 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 17 mei 
7e zo van Pasen 
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
Kinderwoorddienst 
G. Bruggink 
Sint Caeciliakoor 

Viering 
M. Bruijns 
St. Caeciliakoor 

 

Aanvangstijd op zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
 
 
 
 

 
Vieringen 

HH. Martelaren v.G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 2 
Zaandam 

Za 9 mei 
 

    

 
Zo 10 mei 
6e zo van 
Pasen 

 
Viering 
DOP 
Marbosko 

 
Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

 
Viering 
K. DOP 
Caeciliakoor 

 
Viering 
K. Schuurmans 
Gemengd Koor 

Do 14 mei 
Hemelvaart 
 

 Viering 
M. Bruijns 
Inloopkoor 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

 

Za 16 mei 
 

    

Zo 17 mei 
7e zo van 
Pasen 

Viering 
T. Molenaar 
Marbosko 
 

Eucharistie  
G. Paimpillil 
St. Caecilia 

Viering 
R. Casalod 
Koor All Ages 

(naar Kalf)  

 
Aanvangstijd op zondagen is 10.00 uur en op zaterdagen 19.00 uur, tenzij anders aangegeven. 
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Intenties H.H. Martelaren van Gorcum 
 
29 maart 2026 
Rita Beernink-O’Connor 
Wil en Niek Thoma 
Aad Stor 
Henny Smit-Bleeker 
 
4 april (paaswake) 
Jessica Arends 
James Baly 
Overleden leden familie Brugman-Boogaard 
Jan Nederveen 
Libuse Nederveen-Neumann 
Nico Hoogenhoud 
Henny Smit-Bleeker 
 
12 april 2026 
Niek Jonker 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
Ben Stevens 
Henny Smit-Bleeker 
 
19 april 2026 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam Stok-ter Linden 
Dorus Lionarons 
Henny Smit-Bleeker 

26 april 2026 
Rita Beernink-O’Connor 
Wil Bekker-Dieterman 
Gerard de Jong 
Margriet Leo-Rijken 
Henny Smit-Bleeker 
 
3 mei 2026 
Overleden leden familie 
Brugman-Boogaard 
Jan Nederveen 
Libuse Nederveen-Neumann 
Joop van der Pels 
 
10 mei 2026 
Niek Jonker 
James Baly 
Yvonne Ingeline van Driel-van Soest 
 
17 mei 2026 
Willem Brehm 
Ursula Kerkhoven-Bakkum 
Mirjam Stok-ter Linden 
Arnold Markx 

 
 

In memoriam: Henny Smit-Bleeker  † 10 maart 2026 
Op dinsdag 10 maart is Henny Smit-Bleeker 
overleden op 87 jarige leeftijd. Henny Bleeker 
groeide op in Zaandam en na een jaar 
verkering trouwde zij met Henk Smit in mei 
1959.  
Het waren de jaren van de woningnood dus 
zij konden ‘in wonen’ met een eigen keuken 
en één kamer met opklapbed. Na 5 jaren 

kwamen er nieuwbouwflats in Wormerveer 
en toen werd plan Havezathe gerealiseerd en 
kwamen ze te wonen aan de Hofakker.  
In die begintijd van de wijk Westerkoog 
werden er kerkdiensten gehouden in 
buurthuis De Vuister. Iedere week moest 
alles worden klaargezet en omgebouwd en 
weer worden opgeruimd. Het gaf veel 
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saamhorigheidsgevoel. Zij werkten met hart 
en ziel mee met de organisatie daarvan.  
Vanwege zijn gezondheid raakte Henk 
redelijk vroeg uit het arbeidsproces. Samen 
maakten ze vele reizen en genoten van 
cultuur, landschap en het mooie weer. Bij 
hun voordeur hing de geborduurde spreuk: 
‘Beter rijk te leven, dan rijk te sterven’. Dat 
hebben Henk en Henny ook waar gemaakt. 
Ze hielden van muziek, van operette en 
opera en in de vertolking daarvan door André 
Rieu  
Gaandeweg telden de jaren ook op en gaven 
hun beperkingen. Na het overlijden van haar 

Henk in januari 2018 pakte Henny de draad 
van het leven weer op. Genoot van haar 
katten en deed mee met activiteiten in  De 
Vuister. 
Diverse malen heeft zij de 
gemeenschappelijke zalving met de olie van 
de zieken meegemaakt. Onverwacht is zij 
heengegaan.  
 
Er was geen kerkelijk afscheid. We hebben 
een kruisje met haar naam gemaakt voor op 
het gedachtenisbord in onze Pinkzaal. We 
zullen haar naam ook in de voorbede 
noemen.

 

 

Van de Parochieraad 
Uit de gadering van de parochieraad van maart. 
 
Algemeen 
We zien dat onze Pinkzaal nog steeds goed 
bezocht wordt en dat we een fijne, hechte 
groep parochianen hebben. Regelmatig 
moeten er stoelen bijgezet worden, wat 
natuurlijk beter is dan lege stoelen in de zaal. 
 
Sinds enige tijd hebben we enkele 
koffiedames erbij gekregen. Zij willen liever 
met zijn tweeën de koffie en thee verzorgen. 
Het is sindsdien vóór de viering een gezellige 
boel in de keuken. 
 
Samenwerken 
Onlangs hebben wij als parochieraad overleg 
gehad met het team van de Jozefkerk. Hierin 
is naar voren gekomen dat samenwerken 
steeds wenselijker zo niet noodzakelijk 
wordt. Vaak wordt bij het wegvallen van een 
vrijwilliger geen vervanger gevonden en 
nemen daardoor andere vrijwilligers taken 
erbij. De werkdruk op de vrijwilligers neemt 
zo langzaam maar zeker toe. We hebben een 
aantal punten met hen doorgenomen waarin 
we elkaar zouden kunnen versterken en waar 

we meer willen gaan samenwerken om taken 
te verlichten. Het was een prettig gesprek. 
 
In de veertigdagentijd collecteren we met de 
tweede collecte voor de vastenactie. Maar 
ook met de koffie/thee gaat een mandje rond 
voor de vastenactie. Er wordt elke zondag 
door een parochiaan voor extra lekkere 
koeken gezorgd.  
Activiteiten 
We gaan door met het organiseren van leuke 
activiteiten, zoals het maandelijkse 
koffieuurtje op de eerste dinsdag van de 
maand. De vastenmaaltijd op vrijdag 20 
maart is, op het moment dat u dit leest, al 
geweest.  
 
Dinsdag 7 april en op 5 mei koffieuurtje, van 
10 tot 11 weer gezelligheid met koffie en 
thee in de Pinkzaal. 
Vrijdag 10 april Paasbrunch. Altijd zeer goed 
bezocht en uitstekend verzorgd. Meld u 
hiervoor aan bij Anneke tel. 075 616 7418. 
 
Namens de parochieraad, 
Ineke Boon 
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Bij de vieringen 
In de Goede Week zullen er niet op alle 

dagen in alle kerken van de Zaanstreek 

vieringen kunnen zijn. In het overzicht van 

diensten in de regio kunt u zien waar en 

wanneer de diensten plaats vinden. We 

hopen dat U, indien nodig, ook de 

parochiegrens wilt oversteken  

Op Witte 

Donderdagavond is er 

een zogenaamd 

inloopkoor onder 

leiding van Marbosko 

van de Martelaren van Gorcum parochie. U 

bent welkom om 18.45 uur in te zingen.  

Op Witte Donderdag vieren we het laatste 

Avondmaal. Jezus Christus heeft zichzelf 

gegeven in brood en wijn als voedsel voor de 

wereld. In navolging van Hem komen mensen 

tot op de dag van vandaag samen om te doen 

zoals Hij: om te gedenken de daden van God.  

Vanaf het begin hebben christenen bij deze 

maaltijden voedsel van thuis meegenomen. 

In de loop der eeuwen werd die maaltijd 

steeds meer gesymboliseerd tot dat kleine 

platte stukje brood dat gedoopt wordt in de 

beker. De collecte werd tot een inzameling 

van geld bestemd voor het onderhoud van de 

gemeenschap, kerk en goede doelen.  

Op Witte Donderdag houden we een collecte 

inzameling in natura voor de Voedselbank 

Zaanstreek.  

Gevraagd worden lang houdbare 

levensmiddelen zoals: alle soorten pasta, 

saus of kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, 

thee, fruit in blik, groente in pot of blik, jam, 

aardappelpuree, suiker.  U wordt vriendelijk 

gevraagd voor de collecte een of meerdere 

producten mee te nemen.  

Al enkele jaren wordt door de KRO-NCRV op 

deze avond The Passion uitgezonden.  

Kom dichterbij  is het thema van dit jaar uit 

Dwingeloo. Juist in een tijd waarin 

polarisatie, sociale media en 

maatschappelijke spanningen mensen steeds 

vaker tegenover elkaar plaatsen, roept The 

Passion in 2026 op om de kloof te dichten en 

verbinding te zoeken met elkaar.   

Het eeuwenoude paasverhaal laat ook dit 

jaar zien hoe actueel de boodschap is: het 

verhaal gaat over mensen die elkaar 

verliezen en opnieuw vinden, over 

omstandigheden waarin nabijheid ontstaat, 

maar ook afstand en wat er gebeurt als je 

omziet naar elkaar of juist wegkijkt. 

 

De Nederlandstalige liederen brengen het 

passieverhaal tot leven in deze tijd. Net als 

andere jaren kunt u samen in de 

ontmoetingsruimte naar de uitzending kijken 

onder genot van koffie, thee, matses en 

radijsjes. 

 

Goede Vrijdag is er om 15 

uur de Kruisweg. We lezen 

het verhaal van Jezus 

laatste tocht door 

Jeruzalem en staan stil bij 

de 14 staties die er in onze kerken zijn 

aangebracht. Momenten van bezinning bij 

het kruis van onze Heer en het alom 

aanwezige lijden in deze wereld. Tijdens de 

kruisweg brengen we ook een bloemenhulde  

aan het kruis. 

 

De Paaswake begint dit 

jaar om 20 uur.  

We komen samen om 

te waken, stil te zijn, te 

luisteren naar 

bevrijdende verhalen 

uit de bijbel over de Schepping, de Uittocht 

en het verhaal over het lege graf. We spelen 

een heilig spel met de symbolen van vuur, 
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licht, water en delen in het eucharistisch 

brood van de opgestane Heer.  

 

Op Pasen is er in de Pinkzaal geen viering. Wij 

verwijzen naar de andere kerken. Om 10 uur 

is er in de Jozef een feestelijke viering rond 

het licht van de nieuwe Paaskaars en we 

luisteren naar Paasverhalen. Dat zijn 

verrijzenis verhalen die tegen de stroom 

ingaan en het logische denken tarten. We zijn 

geroepen om opstandige mensen te worden 

en de tot leven gewekte doden te volgen.   

 

De veertigdagentijd is een bedrijvige periode in een 

parochiegemeenschap. 

Activiteiten rond de Vastenaktie, 

voorbereidingen op de diensten. Dank aan al 

die mensen op wie we steeds weer mogen 

rekenen die zich inzetten voor de 

gemeenschap en op deze wijze ook van hun 

inspiratie, van hun geloof getuigen. 

U allen een Zalig Pasen toegewenst. 

Matthé Bruijns 

 

Paaskaars 2026 
De Paaskaars is in 

christelijke kerken het 

symbool van de 

opgestane Heer.  

Overal wordt dit licht 

aangestoken, ook in 

oorlogslanden en die 

zijn er steeds meer, en 

op al die plaatsen waar 

het leven moeilijk en zwaar is en de toekomst 

beangstigend. Pasen is het feest van hoop, 

van doorzicht. Het perspectief, het visioen 

moet levend worden gehouden in het 

vertrouwen dat we niet alleen staan.  

 

Op de kaars van dit jaar staat het kruis 

centraal. Teken van lijden, van pijn en dood, 

maar in de christelijke traditie ook teken van 

opstanding, van leven. Op het kruis zijn 5 

wierookkorrels aangebracht. Ze staan voor de 

vijf wonden in Jezus lichaam.  

De letters Alfa en Omega staan boven en 

onder op de kaars. Zij zijn in het Griekse 

alfabet de eerste en de laatste letter: voor 

christenen is Christus het begin en het einde, 

de eerste en de laatste, alomvattend.  

Het kruis wordt doorbroken door de aarde en 

een regenboog. Het symbool van Gods 

verbond met de mensen in het verhaal van 

de Zondvloed.  

God is verbonden met deze gebroken en 

kwetsbare wereld. Hier mag het verhaal van 

hoop klinken dat het lijden en de dood het 

einde niet zijn én dat Gods licht nooit zal 

doven.  

 

Eerste Communie 
We zijn weer begonnen met een project om 

kinderen voor te bereiden op hun Eerste 

Communie. Tot zo’n 40 jaar geleden 

gebeurde dat klassikaal en bijna iedereen 

deed mee. Bij mij in de klas van 1969 deed 1 

jongen niet mee, want hij was blijven zitten. 

Inmiddels merken we in de christelijke kerken 

wat secularisatie doet. Het aantal dopelingen 

is drastisch afgenomen en daarmee ook de 

communicanten en vormelingen.. In de 

Petruskerk komen we samen met 16 kinderen 

uit Assendelft, Krommenie, Wormer, 

Wormerveer en Zaandijk.  

Iedere bijeenkomst lezen we een verhaal uit 

de Bijbel dat we uitwerken. 
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In het verhaal van de Schepping wordt 

duidelijk wie God wil zijn en wat God met de 

mensen voor ogen heeft namelijk dat zij bij 

elkaar horen en dat wij samen de aarde 

mogen beheren. In de verhalen over water 

hoorden we over de vernietigende kracht in 

de zondvloed, maar ook hoe er redding was 

in de Ark van Noach en hoe water ook leven 

gevend kan zijn in de doop. Het gaat over een 

nieuw begin kunnen maken bij Zacheüs die 

vanuit de boom naar Jezus moet kijken, 

omdat er voor hem geen plaats is. We praten 

over elkaar vergeving schenken, over het 

laatste avondmaal en het verhaal van Pasen.  

We horen over hoe Jezus zijn vrienden leert 

bidden met de woorden van het Onze Vader 

en we leren dit gebed. 

We maken een Palmpasenstok en op zondag 

12 april zal de Eerste Communie viering 

plaats vinden in de Petruskerk. 

Hun namen zijn: Mats Andela, Sofie Betjes, 

Peter-Heije Bokhorst, Adrian Bossa, Lis 

Brakenhoff, Vanessa de Graaf, Mirle Folkers, 

Sofia Hana, Fenna Laan, Samuel Meulebeek, 

Luuk Molenaars , Sebastán Obecajcik, Amélie 

den Oudsten Wanders, Elise Sikkes, Jayson 

Straatmeijer, Briella Yamuremye 

 

Witwassen op Witte Donderdag?
 

In de tijd van Jezus liep 
iedereen op blote 
voeten in sandalen. Het 
was altijd warm en 
droog en dus stoffig. Je 

voeten werden verschrikkelijk vies. Kwam je 
bij iemand op bezoek dan werden je voeten 
in opdracht van de gastheer of gastvrouw 
gewassen door een bediende, een slaaf of 
slavin. Alle smerigheid die onderweg aan je 
voeten waren gaan kleven werden 
verwijderd. Je werd weer schoon.  
 
Op Witte Donderdag horen we in de lezing 
uit het evangelie naar Johannes (13, 1 - 15) 
vertellen hoe Jezus voor hij met zijn 
leerlingen aan tafel gaat hen de voeten wast. 
Ze zijn stomverbaasd. Onze meester die 
voeten wast? Jezus voelt zich blijkbaar niet te 
min om slavenwerk te doen. Petrus 
protesteert. Begrijpelijk, maar Hij geeft 
daarmee wel aan dat hij niks van Jezus 
begrijpt. Hij wil blijkbaar niet dat Jezus de 
rollen omdraait. Dat hij alle machts -
verhoudingen in onze wereld op z'n kop zet. 
Jezus geeft zijn leerlingen – dus ook ons – het 
goede voorbeeld: voel je nooit te min voor 
weet ik wat voor werk als je er een ander 
mee kunt helpen. Wees elkaars dienaar. Deel 
met elkaar het leven, om te leven, overleven. 

Jezus, die mens van God, die Godmens, 
maakt niet alleen de voeten van zijn vrienden 
schoon. Hij reinigt hen door deze daad van 
alle fouten die ze hebben gemaakt. Zeg maar 
al hun zonden, die ze tijdens hun weg, tijdens 
hun weg door het leven hebben gedaan. Hij 
vergeeft hen in Gods Naam al hun zonden en 
zegt met het schoonwassen van de voeten: 
mens, je krijgt een nieuwe kans, ga weer op 
weg om te doen wat ik je heb voorgedaan. 
Schenk je ook weg om mens voor mensen te 
zijn. Heus, je kunt het, je bent er niet te klein 
voor!  
 
Er zijn kerken waar op deze avond in 
navolging van Jezus door de voorganger de 
voeten van een aantal kerkgangers worden 
gewassen. Dat werkt soms wat  
vervreemdend. Het is te begrijpen, want onze 
voeten worden niet smerig van het onderweg 
zijn. Wij dragen immers meestal dichte 
schoenen. Toch gaan ook wij in de fout op 
onze weg, op onze levensweg, en maken 
vuile handen. Kijk dus naar je handen. Zijn 
het handen die hebben geslagen in plaats van 
gestreeld, verzorgd? Zijn het handen die tot 
een boze vuist werden gebald in plaats van 
dat er vriendelijk, ontwapenend mee 
gezwaaid werd? Zijn het handen die wie 
dreigde te vallen hebben losgelaten in plaats 
van te hebben opgevangen? Zijn het handen 
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die de knip op de deur hebben gedaan om 
mensen buiten te sluiten in plaats van de 
deur hebben geopend voor wie een thuis 
zoekt? Zijn het handen die de verkeerde brief 
hebben geschreven in plaats van een lieve 
groet te hebben neergepend of gemaild? Zijn 
het handen die de verkeerde handtekening 
hebben gezet onder een slecht contract voor 
het personeel in plaats van een 
menswaardige overeenkomst te hebben 
ondertekend? En noem maar op. Vul maar in.  
 
Daarom worden er in een enkele kerk in de 
viering op Witte Donderdag geen voeten 
gewassen, maar wordt iedereen uitgenodigd 

om naar voren te komen om de handen te 
laten wassen terwijl tot je gezegd wordt: 
Ontvang dit teken van dienstbaarheid om 
Jezus achterna zelf dienstbaar te worden! 
Dan mogen we ook daarna aan de tafel 
aanschuiven om brood en wijn te ontvangen. 
Het is Jezus zelf, die ons daarmee uitnodigt 
om hem na te volgen. Waarin ook alweer? In 
het opkomen voor elkaar. In het willen leven 
niet ten koste maar ten behoeve van elkaar. 
In het wegwassen bij elkaar van alle 
ongerechtigheid die aan ons is gaan kleven.  
Oftewel een legale witwaspraktijk op Witte 
Donderdag? 
Ko Schuurmans, pastor  

 

Vastenactie 2026 
Project Bolivia   
 
Geven jullie ze dan maar te eten 

 
Palmzondag 
De Palmpasenviering op zondag 29 maart 
vieren we samen met de Jozefparochie in de 
Jozefkerk. Na de viering is daar in de 
Bovenzaal actie voor Vastenactie middels het 
verkopen van loten  met prijsjes, “taart bij de 
koffie”, boekenmarkt en een 
PowerPointpresentatie over het werk van 
bisschop Eugenio Coter en zijn vrijwilligers, 
zodat we goed weten waar we het voor 
doen! 
 
We hopen dat we bij elkaar en met elkaar 
een mooi bedrag kunnen gaan overmaken 
naar de rekening van de Vastenactie, want er 

is veel nodig in Bolivia: geld voor 
vakopleidingen in de gevangenis, 
moestuintjes, kinderopvang……  
Laten we de mensen daar helpen! De 
hongerigen voeden, de naakten kleden…dat 
is de opdracht!  
Tot Palmzondag!!! 
 
Kan u niet bij de viering zijn maar wilt u ook 
bijdragen aan het vastenproject stort dan uw 
gift op banknr. NL95 INGB 0000 4239 46 
van onze parochie met vermelding van 
Vastenactie 
Maurien en Marga 
 

 
 
 


