
 
 

Vijfde zondag in de veertigdagentijd; Johannes 11, 1-45    

‘Ik ben de verrijzenis en het leven. ’ 
 

 

             NIEUWS 
 
Palmzondag – een eeuwenoud verhaal met een verrassend actuele vibe 

Palmzondag markeert het begin van de Goede Week, maar het is ook 
een moment dat opvallend goed aansluit bij thema’s die jongeren 
vandaag bezighouden. Het verhaal van Jezus die Jeruzalem binnenkomt 
op een eenvoudige ezel – terwijl mensen enthousiast palmtakken zwaaien 
– draait namelijk om hoop, moed en een andere manier van leiderschap. 
Geen machtsshow, maar een statement van nederigheid en verbinding. In 
veel kerken maken jongeren tegenwoordig hun eigen palmpasenstokken, 
vaak creatief en kleurrijk, bijna als een soort symbolische ‘profile picture’ 
van wat zij belangrijk vinden: vrede, zorg voor elkaar en een frisse start. 
Palmzondag voelt daardoor minder als een traditioneel ritueel en meer als 
een moment om stil te staan bij wat jij zelf de wereld in wilt brengen. Het 
is een uitnodiging om anders te durven zijn in een tijd die om nieuwe 
perspectieven vraagt.   
 

Enquête Actie Kerkbalans voor jongeren. Doe jij mee? 
Met een enquête wil het landelijke campagneteam inzicht krijgen in hoe jij je 
verbonden voelt met je kerk en welke factoren bijdragen aan je  betrokkenheid en 
bereidheid tot financiële steun. Katholieke jongeren worden van harte uitgenodigd om 
mee te doen. Deel je ervaringen, ideeën en verwachtingen door deze enquête in te 
vullen. Jouw bijdrage helpt mee de kerk van de toekomst vorm te geven! Het invullen 
van de enquête duurt ongeveer vijf minuten en is mogelijk tot en met 25 maart 2026. 
Doe mee met de enquête via: deze link 
 
Schilderen vanuit stilte – Meditatieve middag op 24 maart 
 Een vorm van meditatie is meditatief schilderen. Na een ontspanningsoefening en het 

luisteren naar een tekst geef je vanuit de stilte in jezelf en rondom je op een 
schilderdoekje vorm en kleur aan wat er in je leeft. Schilderervaring is niet nodig. 

De middag wordt begeleid door Aria van Buuren en Femmy Veeloo. 
Schildermateriaal wordt beschikbaar gesteld, daarvoor wordt aan de 
deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 
Wanneer 24 maart, van 14.00 tot 17.00 uur.  

Waar: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan   

 

 

 
 

Actueel 
 

Informatie en Vieringen 
 
Week 13; 23 maart t/m 29 maart 2026; Jaargang 4 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOELUzkq9H45RiRhWsLzlJJltvKvjEKmA24cYG48vjc5Xp_w/viewform?usp=header
mailto:georgepallil@ziggo.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl
http://www.katholiekzaanstreek.nl/


 

Bedevaarten in 2026 

In het Bisdomblad SamenKerk staat een mooi overzicht van 

bedevaarten en bedevaartorganisaties. Een mooie aanmoe-

diging om de wens om nog eens een bedevaart te maken 

concreet te maken!  

De complete lijst voor bedevaarten in 2026 is te vinden op 

pagina 30 van het blad Samen Kerk: 

 Bisdom-Haarlem-Amsterdam 
 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 23 maart –  29 maart 2026 
 

Ma.    23  9.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.     24    

 

9.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe. 25 19.00 u Eucharistieviering - Kruisweg St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.   26        09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft   

Vr     27  09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.   28  19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf 

Zo.   29          
 

10.00 u  
 
10.00 u 

 
15.00 u  

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering   * Palmzondag,  
                     tevens kinderwoorddienst 

Eucharistieviering   * Palmzondag 
                     tevens kinderwoorddienst 

Kruisweg bidden                                 

Naar Jozefkerk 

Viering   

Viering  

Viering 

St.-Bonifatius, Zaandam 
 
H. Odulphus, Assendelft  

 
H. Odulphus, Assendelft 

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

 

* Palmzondag 29 maart 

Zondag 29-03-2026 10.00 u. Kinderwoorddienst (Palmzondag) + Palmpaasprocessie in de 

H. Odulphuskerk Assendelft en St.-Bonifatiuskerk Zaandam. Voor iedereen vrij toegankelijk! 

 

AGENDA 

Voorbereiding Palmpasen 28 maart 

• In de Odulphus zijn alle kinderen met hun ouders van harte welkom  
voor het maken van Palmpasenstokken en deze te versieren om op 
Palmzondag 29 maart mee te lopen in de Palmpaasprocessie in de kerk. 
28 maart 2026 13:30 t/m 15:00 uur. Graag vóór 20 maart aanmelden via: 
odulphus@katholiekzaanstreek.nl 
 

• Ook in de Petruskerk, kunnen kinderen op zaterdagmiddag 28 maart 
van 15.00 u tot 16.00 uur Palmpasenstokken maken. Zelf 
Palmpasenkruis (ca 1 meter bij 60-70 cm) en lekkers om er aan te 
hangen meenemen. 

 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/pdf/sk202601.pdf
mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl

