
Zondag 22 februari: 1e zondag in de 40-dagentijd  
 

Met Aswoensdag, is de Vasten- of Veertigdagentijd begonnen, ‘n tijd van 

inkeer en voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. 

In de veertigdagentijd zijn we onderweg naar Pasen én onderweg in het 

leven van vandaag.  

Samen trekken we door de woestijn van het bestaan, op weg naar het 

Licht van Pasen. Op die weg ervaren we van alles: stilte, verandering, 

beproeving en net zo goed: hoop. We blijven nog steeds pelgrims van 

hoop! 

 

Deze weg leert ons, dat hoop niet alleen gaat over wat komt, maar ook 

over vertrouwen in het hier en nu. 

Maar die weg volgt geen rechte lijn. Ze kent hoogtepunten, momenten van 

stilstand of verrassende ontmoetingen.  Dat is voor iedereen verschillend.  

 

Laten we op weg gaan en ontdekken wat het leven ons te bieden heeft en 

hoe ook wij, soms, op de proef gesteld worden en hoe wij  

daar zo nu en dan weerstand aan kunnen bieden. 

 

In de viering van aanstaande zondag horen wij in de lezingen over de 

eerste mensen, die blootgesteld worden aan duivelse voorstellen én over 

Jezus, die in de woestijn ook op de proef gesteld wordt door deze 

‘beproever’. 

 

Ineke en Mieke gaan voor in deze Woord- en Communieviering in de  

Bovenzaal. 

 

De viering wordt muzikaal ondersteund door het koor Con Brio, o.l.v. 

Ruud Luttikhuizen. U bent allen van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• Maandag 9 maart om 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Woensdag 25 maart om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochieblad 

• Zondag 29 maart om 10.00 uur 

Palmzondag viering in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

284e nieuwsbrief februari 2026 

 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de 

website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



 

 

 

 

 

Vastenactie 1e zondag, 22 februari 2026  

Zondag gaan we van start met taart en boeken! De opbrengst is voor de mensen die in Bolivia 

met veel moeite proberen om het een beetje goed te krijgen in het leven.  

We zullen de mensen ondersteunen die de gevangenen bezoeken, hoop geven, een opleiding  

realiseren zodat ze,  als ze vrij komen, een beter vooruitzicht hebben. 

Gezinnen hebben het zwaar in Noord-Oost Bolivia en dat verdient onze aandacht! In het  

parochieblad kunt u meer kunnen lezen over het doel  

De eerste zondag komt eraan. Taart (gebakken door parochianen), en iedere zondag boekenmarkt 

met zeker voor elk wat wils. Een van de komende zondagen start ook de lotenverkoop voor de Paas-

kaars.  

Aanstaande zondag zal er (tijdens de koffie) in de Bovenzaal ook een diavoorstelling 

draaien over het doel van deze Vastenactie. 

Hoe kunt u meedoen? 

1 Taart eten!  

2 En wellicht ook taart bakken… Schrijf uw naam op de lijst en verras ons met uw bakkunst! 

3 Boeken kopen op de boekenmarkt. Er is altijd wel wat van uw gading bij! 

4 Loten kopen voor de Paaskaars 

5 Doneren in de Vastenactiedoosjes die in de Bovenzaal staan! 

Hebt u zelf nog een goed idee om geld te verdienen? Meldt u dat dan bij de 

vrijwilligers! 

Ik hoop dat we weer een goede, gulle en verbindende Veertigdagentijd ingaan!!! 

Maurien 


