
Zondag 15 maart: 4e zondag in de 40-dagentijd  
 

Hoewel het in onze wereld deze dagen vooral gaat over de oorlog en strijd 

in het Midden Oosten en daarmee de uit de pan stijgende prijs van olie en 

benzine zoals ook de prijs van dagelijkse boodschappen waardoor we 

eerder zicht hebben op de bodem van onze portemonnee dan ooit eerder.  

Staren we ons blind op wat we niet kunnen veranderen?  

 

Een treffende zin die de vos zegt tot de kleine prins: 

“Alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen 

onzichtbaar.  

Dat is een waarheid, die de mensen vergeten zijn, maar die moet jij niet 

vergeten”.  

(uit: Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince) 

 

Alleen met het hart kun je goed zien!! 

Deze zondag leert ons kijken met andere ogen naar het wonder van de 

genezen blinde bedelaar. Het gaat in de Bijbelteksten deze zondag over 

mensen die blindgeboren – stilgevallen zijn in het leven. En dan door 

Jezus aanraking en uitnodiging in beweging komen. De man gaat zich 

wassen in het water van Siloam – en daardoor gaan bij deze blindge-

borene de ogen open. Zijn isolement wordt doorbroken. Zijn kleine wereld 

wordt ineens veel groter. Met het licht in zijn ogen krijgt hij ook het leven 

terug. Die om de man heen staan, geloven niet wat zij zien. 

 

Een uitnodiging aan ons allen om te leren zien met nieuwe ogen, zodat wij 

over 20 dagen die ons nog scheiden van Pasen, open staan voor het nieuwe 

Opgestane Licht van Pasen die mens en natuur in sprankelend licht laten 

stralen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• Woensdag 25 maart om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochieblad 

• Zondag 29 maart om 10.00 uur 

Palmzondag viering in de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

287e nieuwsbrief maart 2026 

 

 

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de 

website: 

https://katholiekzaanstreek.nl/  

Jozefparochie 

Nieuwsbrief 



Wees welkom as zondag bij onze viering in de Bovenzaal van de Jozefparochie, samen met het  

Gemengde Koor deze week o.l.v. Inge Reijn. 

 

Na afloop van de viering is er alle ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten en in het kader van de 

Vastenactie mee te genieten van de zelfgebakken “Vastentaart”  bij de koffie/thee en de verkoop van 

uitgestalde boeken! 

 

Voor allen een goede start voor een nieuwe week die voor ons ligt. 

Graag tot zondag 10 uur! 

 

Met hartelijke groet, pastor Ria Casalod 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Het water van Siloam – dit betekent: de Gezondene 

 

 

 

 

 

Even een update over de Vastenactie 

Tot nu toe (8 maart 2026) is er met taart  € 550, 45 verdiend en met de boekenverkoop € 66,00. 

Samen € 616,45. Ook in de kartonnen offerblokjes die boven staan is al wat gedoneerd. De lotenver-

koop voor de Paaskaars gaat heel goed. Daarbij raken we vast wel uitverkocht.  

De lijst voor taartbakken is bijna vol! Dat is echt geweldig! Alleen op Palmzondag kunnen er nog een 

paar bij… 

 



We kregen voor de boekenmarkt weer nieuwe boeken. Dus blijf snuffelen na de dienst of er wat voor 

u bij is. Ze kosten maar 1 euro per stuk dus: 

bij twijfel: kopen!!!  

(Je kan ze tot en met Palmzondag ook weer inleveren!) 

Ik hoop dat we in hetzelfde tempo (of zelfs in de versnelling) door-

gaan, want er is veel nodig in Bolivia: geld voor vakopleidingen in de 

gevangenis, moestuintjes, kinderopvang… Laten we de mensen daar helpen! De hongerigen voeden, 

de naakten kleden… 

 

Maurien 

 

 

Goede Vrijdag viering  3 april 2026 

  

Bij deze viering wordt al jaren een kruisje uitgedeeld bij het leggen van de bloemen bij het Kruis. 

Mocht u nog kruisjes van eerdere jaren thuis hebben liggen dan willen we u vragen deze een van de 

drie komende zondagen mee te nemen en af te geven bij de koster van 

dienst. 

 

 


