Zondag 22 maart: 5e zondag in de 40-dagentijd

Alle aanplakaffiches en borden kunnen weer verwijderd worden. Meer

dan de helft van ons hebben hun plicht gedaan en hebben hun stem uitge-

bracht. We hoorden de oproep om op te staan, naar buiten te gaan en met Belangrijke data:

het rode potlood je stem uit te brengen. e Woensdag 25 maart om 9.00 uur
Nu worden de stemmen geteld, de zetels verdeeld en nieuwe Gemeen- Vergaren en nieten parochieblad
teplannen gesmeed. En vervolgens gaat alles (hopelijk) weer rustig e Zondag 29 maart om 10.00 uur
verder Palmzondag viering in de kerk

a.s. Zondag maken we een sprongetje terug van ong. 2000 jaren.

Johannes neemt ons mee naar Bethanie, een dorp in Judea, waar verdriet

is in het huis van Martha en Maria. De twee zussen rouwen intens om de

dood van hun geliefde broer. Om hen heen staan dierbaren, familie en

vrienden om hen te troosten.

Jezus is onderweg... maar komt veel te laat om hulp te bieden.

Zijn vriend Lazarus is al 4 dagen dood.

En toch gebeurt het onmogelijke wanneer Jezus na Zijn gebed tot de

Vader zegt: “Lazarus, kom naar buiten,”

En wat er zich dan voltrekt... dat horen we in een indringend verhaal zoals

alleen Johannes dit kan schrijven.

Dus:

Wees welkom aanstaande zondag 22 maart 10 uur en kom mee ) )
luisteren, bidden en zingen in de Jozefkerk — Zaandam samen 288¢ nieuvsbrief maart 2026

met het Gemengde Koor o.l.v. Inga Kruma.

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de

Nog eenmaal vieren we deze winter in de ruimte van de Bovenzaal. i

Volgende week zondag Is het Palmzondag en begint de Goede Week naar
Pasen. Dan trekken we met zijn allen met Jezus mee op Zijn laatste tocht

door het leven en vieren we dan weer beneden in de Jozef Kerk.



Na afloop van deze zondagyviering is er alle ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten en in het kader van
de Vastenactie mee te genieten van de zelfgebakken “Vastentaart” bij de koffie/thee en de verkoop

van uitgestalde boeken!

Voor allen een goede start voor een nieuwe week die voor ons ligt.

Graag tot zondag 10 uur!

Met hartelijke groet, pastor Ria Casalod

Opwekking van Lazarus: Kom naar buiten

Meditatief schilderen

Een vorm van meditatie is meditatief schilderen. Na een ontspanningsoefening en het luisteren naar
een tekst geef je vanuit de stilte in jezelf en rondom je op een schilderdoekje vorm en kleur aan wat

er in je leeft. Schilderervaring is niet nodig.

De middag wordt begeleid door Aria van Buuren en Femmy Veeloo. Schildermateriaal wordt

beschikbaar gesteld, daarvoor wordt aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Datum: 24 maart, van 14.00 tot 17.00 uur.
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan

Informatie en aanmelden bij: Aria van Buuren via 075-617 34 85 of ariavanbuuren@xsall.nl



mailto:ariavanbuuren@xs4all.nl

Cantatedienst Kogerkerk

Micha. Een zangstuk

Op zondag 26 april om 15.00 uur is er een cantatedienst in de Kogerkerk. Oecumenisch Projectkoor

Zaanstreek zal in deze dienst Micha. Een zangstuk van Jos Martens en Bart Vijfvinkel uitvoeren.

Vijf jaar na de premiere blijkt ‘Micha. Een zangstuk’ nog actueler dan toen. Alsof de woorden uit het
bijbelboek Micha zijn geschreven voor onze tijd. Met soms ongemeen felle scheldkanonnades,

oordeelsteksten en met scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend onrecht.

Recht is verdwenen uit het land, de geschiedenis lijkt vastgelopen, maar Micha verkondigt de andere
mogelijkheid: "Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan recht te doen en lief te hebben

en zo mens te zijn.’

Micha. Een zangstuk wil stem geven aan dat viceemde Woord, de roep om menselijkheid,

gerechtigheid en vrede

Cantatedienst ‘Micha. Een zangstuk’
Zondag 26 april 2027, 15.00 uur
Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan)

Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek o.l.v. Jos Martens
Elise Keep, Piano

Ike Wolters, Orgel

Liturg: ds. Bart VijfvinkelCantatedienst Kogerkerk




