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Vrijdag 27 maart 20 uur de film Jesus Christ Superstar in de Nicolaaskerk 
 
Zaterdagmiddag om 14 uur repeteert het Paaswakekoor in de kerk 
 
Zaterdagmiddag van 15 – 16 uur is er Palmpasenstokken versieren in de 
ontmoetingsruimte. 
 
Dit weekend gaat de zomertijd in. Vergeet niet de klok een uur vooruit te zetten. 
anders bent u te laat voor de viering, maar op tijd voor de Actiedag. 
 
Zondag hebben we de Actiedag met vele activiteiten. 
U kunt deze dag alleen met consumptiebonnen betalen. 
We vragen voor alle consumpties ook de koffie en de thee een kleine bijdrage. 
Deze consumptiebonnetjes zijn ook al voor de viering te verkrijgen achter in de 
kerk. 
Dat versnelt na afloop het verkrijgen van een kop koffie met wat lekkers 
 
Maandagmorgen om 9 uur is er weer Kerkwerken.  
Iedereen is van harte welkom om een handje mee te helpen 
 
Woensdagmorgen is er om 10 uur koffiedrinken in de ontmoetingsruimte en in de kerk 
aan het Noordeinde 
 
Woensdagavond om 18 uur is de tweede Vastenactiemaaltijd in de Ontmoetingsruimte. 
 
Donderdagvond om 19.30 uur Witte Donderdagviering met aansluitend het gezamenlijk 
kijken van The Passion 
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Goede Vrijdag  15 uur Kruisweg en 19.30 uur Meditatieve viering rond het Kruis van 
Christus.  
 
Veel dank aan allen die zich inzetten voor al deze activiteiten in onze 
gemeenschap. 
 
Palmpasenstokken maken  
Net als andere jaren is er de mogelijkheid om samen onze Palmpasen stok versieren. 
Welkom!  
Wanneer: zaterdagmiddag 28 maart tussen 15 tot 16 uur  in de Petruskerk, 
Zelf meenemen: Palmpasen kruis (ca 1 meter bij 60-70 cm) en lekkers om er aan te 
hangen.  
Wij zorgen voor papier om de stokken te versieren, en voor een palmtakje en een 
broodhaantje. 
Het is een goed gebruik dat je de Palmpasen stok op zondag aan iemand geeft die je 
daar blij mee kunt maken.  
En daarna is er de Actiedag met een speciaal kinderprogramma met Rad van Avontuur 
met prijzen voor kinderen. 
 
Beste parochianen, 
Graag wil ik u bedanken voor de feestelijke dienst bij de viering van mijn 65-jarig 
priesterfeest in de St. Petruskerk. De dienst in mijn thuisomgeving heeft een warme 
plek in mijn hart. 
De mooie woorden die zijn uitgesproken over mijn dienstbaarheid aan de kerk, de 
hartelijke gelukwensen en de schriftelijke felicitaties maakten deze dag tot een fijne 
dag om met veel plezier om terug te zien. 
Vriendelijke groet, Pater G. Noom 
 
Vorige week belde pater Gerard op om te zeggen dat het weer wat beter met hem gaat. 
Met de Goede Week en Pasen is hij op Busch en Dam. 
Op Witte Donderdag en Paasmorgen zal hij de eucharistie met ons vieren. 
 
 
Op Witte Donderdag houden we een collecte inzameling in natura voor de 
Voedselbank Zaanstreek.  
met lang houdbare levensmiddelen  zoals:  
alle soorten pasta, saus of kruidenmix, rijst, pakje of blik soep, thee, fruit in blik,  
 groente in pot of blik, jam, aardappelpuree, suiker.   
U wordt vriendelijk gevraagd voor de collecte een of meerdere producten mee te 
nemen.  
 



Op Goede Vrijdag kunt u bloemen mee nemen om tijdens de kruishulde bij het kruis 
neer te leggen.  
De bloemversieringsgroep vraagt om gele of witte bloemen. 
 
 
Ter Bezinning  
 
Jeruzalem haalde Jezus binnen als een koning. 
Vijf dagen later sloeg datzelfde Jeruzalem Hem aan het kruis. 
Eens beloofde God dat Hij het nieuwe Jeruzalem zou laten neerdalen uit de hemel. 
Laat ons dromen, hopen en bidden, en meebouwen aan die stad van Gods hart. 
 
Stad van Gods hart, 
wanneer doem je op voor onze ogen? 
Wanneer zullen de stratenmakers van de gerechtigheid 
jouw pleinen ongestoord plaveien? 
Wanneer zullen de glazenwassers van de waarheid 
ongehinderd de leugens van jouw ruiten wissen? 
Wanneer zullen de voorrangswegen 
eindelijk bewandeld worden door de minsten der mensen? 
Wanneer zullen de vredesduiven  
zich voor altijd nestelen in jouw poorten? 
 
Stad van Gods hart, 
wanneer doem je op voor onze ogen? 
Stad van Gods hart, 
met de armsten der armen blijf ik hopen. 
Met de verdrukten trek ik op naar jou. 
In jouw centrum vinden slachtoffers en hongerlijders een luisterend oor. 
 
Stad van Gods hart, Stad van vrede en troost, 
Stad voor de mens, Stad van mijn hart, met de armsten der armen 
wil ik meebouwen op de bouwwerf van onze God. 
 

 
 
We sluiten de Violenactie af. 
Tot vanavond / vrijdag 27 maart kunt u nog violen bestellen. 
 
Taartverkoop    € 1010.30 
 
Bridge en Klaverjassen  € 2052.50 
 



Donatiebox achter in de kerk   € 139.15 
 
Soup to go    € 791.00 
 
Vastenmaaltijd   € 110 
 
Boekenverkoop   € 5327.95 
 
Escaperoom    € 135.00 
 
Violenactie    € 1720.00 
 
Spaarvarken koffieochtenden 
woensdag    € 84,15 
 
Overschrijvingen   € 6587  
 
Met nog een vastenmaaltijd, een Actiedag, de spaardoosjes van De Hoeksteen  hopen  we 
weer op € 20.000 kunnen eindigen. 
 
 
 
Een blik op Jezus in de Goede Week van Pieter Bruegel 
 
Er zijn onvoorstelbaar veel afbeeldingen gemaakt van de laatste week van Jezus’leven.  
En het bijzondere is dat veel van deze verbeeldingen van het verhaal geplaatst worden 
in de tijd waarin de kunstenaar leefde. 
Pieter Bruegel de Oude. ( ja er is ook een jongere) plaats de kruisdraging in een 
Vlaams landschap.  
Want dit verhaal is ook altijd ons verhaal, waar en wanneer we ook leven.  
Het is niet alleen historie, maar ook altijd weer actueel in deze tijd. 
Het schilderij is gemaakt in een tijd vol maatschappelijke spanning. 
De Reformatie was begonnen. Over twee jaar zou de beeldenstorm losbreken. 
Schilders stopten ook hun maatschappijkritiek in het schilderij, als satire! 
Het is een flink schilderij van 1,25 bij 1,70 meter.  
Dat moet ook wel met zoveel figuren, er zijn er die er 500 tellen! 
Het is wel een afbeelding die je ook goed als puzzel zou kunnen maken.  
 
De Kruisdraging zit vol symboliek.  
De voorstelling wordt geflankeerd door een bloeiende boom en een welvarende stad 
aan de linkerzijde en aan de rechterzijde een paal met een rad en daar onder een 
schedel. Links het Paradijs, rechts de hel.  
In het midden een onwaarschijnlijke rots met bovenop een molen boven alles uit.  
De molenaar is voor Brueghel een plaatsvervanger van God, omdat deze meester is 
over de tijd en dus beschikt over het lot van de stervelingen.  
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Je moet wel heel goed kijken om Jezus te zien: daar in het centrum, bij een boerenkar. 

 
 
Jezus valt, midden in het gewoel van de wereld.  
Hij moet naar Golgotha rechtsboven, waar hij gekruisigd zal worden.  
 
 
Rechts op de voorgrond is Maria vol van verdriet, samen met de ‘geliefde leerling’  



die volgens het Johannes evangelie als één van de weinigen trouw is gebleven aan 
Jezus. 
Links onder vlucht een man met een zak op zijn schouder: zou het Judas zijn die er 
met zijn verradersbuit vandoor gaat? 
Hoe langer je kijkt des te meer je ziet. 
 

 
 
De kar met de goede en de slechte moordenaar 
 
 
Jezus valt, midden in het gewoel van de wereld.  
Hij moet naar Golgotha rechtsboven, waar hij gekruisigd zal worden.  
 



 


