
 

NIEUWSBRIEF  
 
22 februari 2026 
 

 

 

 

Koffie met Koek voor Vastenactie 
Zondag 21 februari is het actie voor Vastenactie. We gaan extra collecteren en vragen 

een bijdrage voor de koffie voor het Vastenactieproject. Vergeet dus uw portemonnee 

niet! 

 

Wilt u ook een keer iets lekkers meenemen voor de ‘Koffie met Koek’ actie, dat is 

super, geef dit door aan Ria of Marga 

 

Vastenmaaltijd op 4 april 
Op vrijdag 20 maart is de vastenmaaltijd.  

We gaan weer samen eten in de Pinkzaal.  

Aanvang is 18 uur en de inloop vanaf 17.45 uur  

Meld u aan bij Ria Klaver. 

Wilt u voor de vastenmaaltijd een gerecht klaarmaken? Dat 

zouden erg leuk zijn, meldt dit aan bij een van de leden van de MOV-groep. 

 

 
 

 

 

 

 



We zijn de Veertigdagentijd binnen gegaan. 

Hier wat foto’s van het vuur bij de Petrus, de kerk staat er trouwens nog.   

 

 

 

 

 

Dit jaar valt de Vasten dat voor een deel samen met de Ramadan. 

Tijd van inkeer en bezinning van overwegen waar het in het leven om gaat. 

Een periode die ook verbonden is met inzet voor mensen die met veel minder moeten 

toekomen.  

Vasten heeft alles te maken met je zelf willen verbinden met God en met elkaar. 

In de Vastenkalender met een bezinnend woord voor iedere dag staat: 

Geloven in een wereld vol van geweld, van cynisme 

van liefdeloosheid is zijn als een wereldvreemde. 

 

Geloven in een wereld  

die vol is met mooie woorden en grote beloften 

en tegelijk vol van armen en vluchtelingen, 

vereenzaamde en miskende mensen lijkt weinig geloofwaardig. 

 

Het is niet vreemd om niet te kunnen geloven  

in een God die liefde is en die van mensen houdt. 

Het is eenvoudiger om te zeggen dat God niet bestaat. 

 

En toch is er dat eeuwige verlangen van mensen, 

om te geloven dat het anders en beter kan worden. 



Dat verlangen wordt tot een kracht 

in de geloofwaardige inzet van de ene mens voor de ander. 

 

Zo laat God zich zien ..  in mensen 

die handen en voeten geven aan menselijkheid. 

(er liggen nog enkele exemplaren op de boekenplank, daar ligt ook het laatste nummer 

van Samen Kerk) 

 

 

 

Afgelopen zondag vierden we met vele mensen, de 

kerk was tot de laatste plaats bezet, het 65 jarig 

priesterjubileum van pater Gerard Noom. 

De laatste maanden is zijn gezondheid kwetsbaar 

geworden. 

Heel lang was het alsof hij de eeuwige jeugd bezat.  

en zette pater Gerard zich dagelijks onvermoeibaar in 

voor het pastoraat door op vele plaatsen vieringen te 

verzorgen. 

Dankbare woorden zijn tot hem gesproken, bloemen 

om dat te onderstrepen een lied van Ko Schuurmans 

om hem te danken. 

 

De collecte voor de projecten die pater Gerard in Afrika ondersteund brachten € 1188 

op. 

 

Beste Gerard, 

Op 11 februari op het feest van Maria van Lourdes ben jij tot priester gewijd. 

van de sociëteit van Afrikaanse Missiën.  

En 65 jaar werkzaam en actief leven is een enorme periode. 

 

Vele malen zijn wij in de afgelopen jaren samen geweest rond jou om te vieren.  

Hier in Busch en Dam staan je eerste stappen op je 

levenspad  

en hier in deze kerk ben je na je wijding maar ook 

vele malen daarna voorgegaan. 

En in die 65 jaren heb je ontzettend veel zien 

veranderen. 

Je hebt in je priester leven de grote gebeurtenissen in 

de kerk meegemaakt, 

je was nog maar net gewijd in 1961 of in 1962 begon 

het Vaticaans Concilie  

dat ook de missionaire gedachte ingrijpend veranderd 

heeft naar 



de ontwikkeling van plaatselijke gemeenschappen met hun eigen cultuur en taal. 

Je hebt je ingezet bij de opleiding en de vorming van een eigen clerus,  

een beroepskader van Afrikaanse mensen die hun eigen kerk leiden. 

Je hebt de ontwikkelingen van de dekolonisatie meegemaakt, 

en als je hier in Nederland was zag je een kerkgemeenschap die krimpende was. 

 

Toen je in de 90-er jaren terugkwam ben je studentenpastor geweest, 

werkzaam in  het Afrikahuis in Amsterdam. 

En vanuit je woning in de Amsterdamse Bijlmer,  

ben je een vaak en graag geziene voorganger geworden op vele plaatsen,  

Hier en in de Martelaren van Gorcum parochie, 

maar ook in Purmerend, Diemen, Amsterdam-Oost, Zuid en Centrum  

De boerderij aan Busch en Dam, je ouderlijk huis is in al die jaren een thuis voor je 

gebleven door de goede zorgen van je schoonzus Jopie. 

Ook voor haar een groot woord van dank, voor alle gastvrijheid en gezelligheid  

die zij heeft geboden.  

Ook haar gezondheid is kwetsbaar geworden. 

Je bent een man die veel onderweg is, daarmee 

treed je in de voetsporen van je Heer. 

Maar niet alleen onderweg zijn,  

maar ook delen wat je met elkaar meemaakt en 

ervaart. 

Alle feesten hebben we afgesloten met de wens  

dat je dit nog vele jaren zal mogen blijven doen,  

maar nu is duidelijk geworden dat jouw lichaam 

na meer dan 91 jaar trouwe dienst  

zijn grenzen aangeeft. 

Het gaat helaas niet meer, en dat doet pijn, dat is 

heel verdrietig. 

Jouw levenspad gaat een nieuwe fase in, waarin je 

meer verzorgd wordt, 

dan dat jij voor anderen kunt zorgen. 

en dat is ook de moeilijkste ervaring in het leven, die van afhankelijkheid. 

 

Maar vandaag mag de dankbaarheid de boventoon voeren. 

Wat zouden wij jou kunnen geven? 

Je hebt alles al zal je zeggen, en je stelt aan dat alles ook geen hoge eisen. 

Je bent een man van eenvoud en delen. 

Maar nu de tijd komt dat je toch wat meer mag gaan zitten dan onderweg zijn 

willen we jou een gemakkelijke stoel geven 

om van daaruit terug te kunnen kijken op een betekenisvol leven 

en in en vanuit ons geloof de verwachting van een leven bij de Heer. 

Gerard van harte gefeliciteerd. 

en heel, heel veel dank voor alles wat je aan anderen hebt gedaan. 

 



 
 

En Ko Schuurmans heeft al tijden geleden een mooi lied gemaakt 

 

waar we steeds opnieuw een couplet aan toevoegen. 
Wij willen u bedanken ons aller pater Noom! 

Al zoveel jaren priester, het was je jongensdroom. 

Snel ben je na je wijding naar Afrika gegaan 

om mensen in hun leven van God uit bij te staan. 

 

Je werkte er als leraar en pastor in de kerk. 

Je inzet voor de boeren gaf handenvol met werk, 

opdat men daar kon leven van alles wat God geeft. 

Voor mensen recht en vrede: het doel waarnaar je streeft! 

 

Je kwam weer bij ons wonen, heel Mokum werd je huis. 

Aan vele vreemdelingen bood jij een gastvrij thuis. 

Gods kind is in jouw ogen geen licht of donker mens, 

maar regenboog vol kleuren. Dat is je diepste wens! 

 

Je trok ook naar de Zaan toe, je thuisplek van weleer, 

om met ons te gaan vieren, je was er keer op keer! 

Met goed gekozen woorden verklaarde jij de Schrift 

en brak het Brood voor allen, in onze hand gegrift! 

 

Nu gaan de jaren tellen, bedankt voor al je werk, 

je inzet voor veel mensen verzameld in Gods kerk. 

Je mag nu echt gaan rusten, het is zo goed geweest! 

Je bent een echte Herder, getuigend van Zijn Geest! 

 



 

 

 

 
 

Veertig dagen van je leven Laat u verrassen 
Vindt u de vastenperiode vooral een periode van matigheid en minderen?  

Meld u dan aan voor de Vastenactie veertigdagenkalender.  

Dan ervaart u dat vasten ook ‘meer’ is.  

Meer tijd om eens een mooie wandeling te maken.  

Meer ruimte om dankbaar te zijn met wat je is gegeven.  

Meer aandacht voor de mensen om u heen en – voor velen - ook meer aandacht voor 

God.  

Via de digitale kalender ontvangt u dagelijks een klein cadeautje.  

Het kan een inspirerende tekst zijn, maar ook een mooi muziekfragment of ideeën om 

thuis zelf uw eigen vastenuitdaging aan te gaan. 

U kunt zich aanmelden via:  www.vastenactie.nl/vastenkalender-aanmelden  

 

 

Boeken-en Platenmarkt Petrusparochie 

De Boekenmarkt wordt gehouden op zaterdag 7 maart aanstaande. 

Zoals altijd hebben we weer een ruime keus uit boeken, platen, puzzels en DVD’s. 

Iedereen is van harte welkom vanaf 10:00 tot 16:00 uur 

Wij zijn vooral op zoek naar Langspeelplaten, CD’s, DVD,s en Puzzels. 

Deze kunnen jullie ieder donderdagochtend brengen via de zijingang in de kerk of op 

zondag bij de vieringen of bij Kom in de warmte op vrijdagochtend vóór 25 februari. 

http://www.vastenactie.nl/vastenkalender-aanmelden


Ook zoeken we vrijwilligers die kunnen helpen, donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart,  

bij de opbouw. Maar ook bij het afbouwen op zaterdag zijn vele helpende handen 

welkom. 

Opgeven bij Marco.mollee@upcmail.nl 

Voor verdere vragen bel  of app: 

Marco Mollee 06 516 220 06   of   Ton de Kleijn 06 303 545 04 

 

Escape Room 2026 

 

Welkom in het oude Egypte! 

De Farao regeert en de Egyptenaren hebben een goed leven. Maar dat geldt niet voor 

het volk van God. Ze worden ook wel de Israëlieten genoemd en ze moeten hard 

werken als slaven.  

Ze hebben het heel zwaar. God heeft beloofd dat Hij hen zal bevrijden uit Egypte en 

naar een nieuw land zal leiden. Hij heeft Mozes uitgekozen om dat te doen. 

 

Maar… er is een probleem!  

Mozes is zijn staf kwijt geraakt. En niet zomaar kwijt: hij is in stukken gebroken en 

verstopt door heel Egypte! Zonder die staf kan Mozes het volk niet naar het beloofde 

land leiden. 

 

Jullie missie: 

Ga de strijd aan met de plagen, verzamel alle stukken en maak de staf weer compleet! 

Is de staf weer heel? Dan kunnen jullie Mozes helpen zijn staf op te heffen en de zee 

open te splijten! 

 

Maar pas op… het leger van de Farao komt er aan! De tijd dringt! 

Zullen jullie binnen de tijd met droge voeten over de zeebodem lopen en ontsnappen 

uit Egypte? 

Werk samen, wees slim en help Mozes en het volk naar de vrijheid! 

 

Datum: zaterdag 7 maart 2026 

Tijd : 10:00 – 16:00; iedere 45 minuten start een team 

Waar : pastorie St. Petrusparochie te Krommenie 

Wie : kinderen vanaf groep 4. Teams van 6 tot 8 personen.  

Onder begeleiding van volwassenen kunnen jongere kinderen ook deelnemen.  

 

Opgeven voor 1 maart 2026 via activiteiten.petrusparochie@gmail.com.   

Wees er snel bij. vol = vol.  

Bij overweldigende belangstelling zal overwogen worden een extra dag te draaien.  

 

 

 

Overweging bij de eerste zondag van de Veertigdagen. 

 

Dat God van stenen brood zal maken, 

dat Hij ons behoeden zal voor elke ramp 

en tegenslagen uit de weg zal ruimen… 

mailto:Marco.mollee@upcmail.nl
mailto:activiteiten.petrusparochie@gmail.com


Hardnekkig leeft dit godsbeeld voort 

tot in het eerste bidden van ons hart. 

Maar dit is heidendom, ruikt naar bezwering en magie. 

Het leven van zijn beminde Jezus was niet vrijgesteld van leed en pijn. 

Hij heeft het onvermogen aangevoeld van kleine mensen in verdrukking, 

de beklemmende onmacht gekruisigd te zijn in zijn sterkste ledematen. 

En God kwam Hem niet te hulp, 

speelde niet voor reparateur. 

God bleef zwijgend Hem nabij 

zoals een geliefde doet die mee-lijdt 

en woorden overbodig vindt. 

God bleef 

doorheen de pijn en de ontreddering, 

bleef Hem dragen tot in de dood, tot aan de overkant. 

Dat God van stenen brood zal maken… 

dat heeft de duivel uitgevonden. 

Maar dat wij voor elkaar brood zouden breken 

en pijn zouden delen… 

Dat heeft Jezus ons geleerd. 

Manu Verhulst 

 

 

EscapeRoom 2026 

 

Welkom in het oude Egypte! 

De Farao regeert en de Egyptenaren hebben een goed leven. Maar dat geldt niet voor 

het volk van God. Ze worden ook wel de Israëlieten genoemd en ze moeten hard 

werken als slaven.  

Ze hebben het heel zwaar. God heeft beloofd dat Hij hen zal bevrijden uit Egypte en 

naar een nieuw land zal leiden. Hij heeft Mozes uitgekozen om dat te doen. 

 

Maar… er is een probleem!  

Mozes is zijn staf kwijt geraakt. En niet zomaar kwijt: hij is in stukken gebroken en 

verstopt door heel Egypte! Zonder die staf kan Mozes het volk niet naar het beloofde 

land leiden. 

 

Jullie missie: 

Ga de strijd aan met de plagen, verzamel alle stukken en maak de staf weer compleet! 

Is de staf weer heel? Dan kunnen jullie Mozes helpen zijn staf op te heffen en de zee 

open te splijten! 

 

Maar pas op… het leger van de Farao komt er aan! De tijd dringt! 

Zullen jullie binnen de tijd met droge voeten over de zeebodem lopen en ontsnappen 

uit Egypte? 

Werk samen, wees slim en help Mozes en het volk naar de vrijheid! 



 

Datum: zaterdag 7 maart 2026 

Tijd : 10:00 – 16:00; iedere 45 minuten start een team 

Waar : pastorie St. Petrusparochie te Krommenie 

Wie : kinderen vanaf groep 4. Teams van 6 tot 8 personen.  

Onder begeleiding van volwassenen kunnen jongere kinderen ook deelnemen.  

 

Opgeven voor 1 maart 2026 via activiteiten.petrusparochie@gmail.com.   

Wees er snel bij. vol = vol.  

Bij overweldigende belangstelling zal overwogen worden een extra dag te draaien.  
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Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld (richtbedrag € 12,50 per team).  

De opbrengst komt ten goede aan de vastenactie.  
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