
 
 

Paaszondag – Verrijzenis van de Heer; Johannes 20, 1-9    

‘Hij moest uit de doden opstaan. ’ 
 

 

             NIEUWS 
Pasen: van Donker naar Licht.  

Pasen is de kern van het christelijk geloof. Het vertelt ons dat het duister nooit het laatste woord heeft.  
De opstanding van Christus is meer dan een wonder uit het verleden; het is een belofte voor nu. 

• Overwinning: De dood is niet langer een 
eindpunt, maar een doorgang. Angst maakt 
plaats voor hoop. 

• Vernieuwing: Zoals de lente de natuur wekt, 
nodigt Pasen ons uit om opnieuw te 
beginnen en het oude achter ons te laten. 

• Verbinding: De breuk tussen God en mens is 
hersteld. We staan in het licht van 
onvoorwaardelijke vergeving. 

De essentie: Pasen herinnert ons eraan dat het 
leven altijd sterker is dan de dood en liefde 
machtiger dan haat. Het is het ultieme "Ja" tegen 
het leven. 

Het pastoresteam wenst u allen een Zalig Pasen! 

 

Nederlandse paasbloemen voor 40e keer naar Rome: zegening in de Keukenhof 

Op dinsdag 31 maart 2026 zegende mgr. dr. Hans van den 
Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie, in de Keukenhof de 
bloemen die tijdens de Paasmis het Sint-Pietersplein in 
Rome versieren. Deze jaarlijkse inzegening markeert de 
officiële start van de Nederlandse bijdrage aan de 
paasviering in het Vaticaan. Het is in 2026 veertig jaar 
geleden dat Nederland voor het eerst de bloemversiering 
in Rome verzorgde.  
Lees het hele artikel hier: 
Nederlandse paasbloemen voor 40e keer naar Rome 

 

 

 
 

Actueel 
 

Informatie en Vieringen 
 
Week 15; 6 april t t/m 12 april 2026; Jaargang 4 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail: odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website: www.katholiekzaanstreek.nl  

 

https://www.rkkerk.nl/nederlandse-paasbloemen-voor-40e-keer-naar-rome-zegening-in-de-keukenhof/
mailto:georgepallil@ziggo.nl
mailto:ncjkerssens@yahoo.com
mailto:petrusvis@planet.nl
mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl
http://www.katholiekzaanstreek.nl/


St.-Bonifatius Zaandam 

 

Terugblik Palmpasen  

 
 

In onze parochies is ook dit jaar weer met veel enthousiasme gewerkt aan de Palmpasenstokken voor 

de Palmpaasprocessie in de vieringen op Palmzondag. Op de foto’s tonen de kinderen en jongeren hun 

prachtig versierde stokken.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede Regioviering Katholiek Zaanstreek op zondag 19 april 

Na een druk bezochte Regioviering op 1 maart jl. bent u ook nu weer 

van harte uitgenodigd voor de tweede Regioviering op zondag 19 april, 

dit keer in de H. Jozefkerk in Zaandam. Na de eucharistieviering 

nodigen wij u / jou van harte uit om te blijven voor een mooi 

vervolgprogramma met ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te 

leren, samen te eten en te genieten van muzikale omlijsting.  

U / jij bent van harte welkom! 

Wat:  Regioviering met vervolgprogramma /  

Wanneer:  zondag 19 april 10.00 uur  

Waar:  H. Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, Zaandam  

 

 

H. Odulphus Assendelft 

St. Petrus Krommenie 



 

Paasmorgen 
 

 
  Noli me tangere: Maria Magdalena en de verrezen Heer  

                                                                                   door Clara Bruins 
 

Na de kruisiging ging Maria Magdalena op Paasochtend naar het graf om het lichaam van 

Christus te balsemen maar ze treft het graf geopend en leeg aan. De evangelist Johannes (20:1-

18) vertelt hoe zij de eerste getuige werd van Christus’ verrijzenis.  
 

Maria Magdalena stond buiten bij het lege graf te huilen, wanhopig en verdrietig. Opeens wordt ze 

aangesproken door een man die haar vraagt waarom ze huilt en of ze iemand zoekt. Maria denkt dat  

het de tuinman is maar het is de opgestane Heer. Als hij haar naam noemt  herkent ze hem. Rabboeni! 

(meester) roept ze uit waarop Jezus zegt ‘Raak me niet aan (Noli me tangere) want ik ben nog niet 

opgestegen naar de Vader’. Ze mag hem niet 

vasthouden. 
 

een ‘teder’ weerzien  

Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533) 

heeft dit moment liefdevol en uiterst verfijnd 

geschilderd. Maria Magdalena knielt met 

betraand gezicht en gevouwen handen voor de 

verrezen Heer. Zij draagt een kostbaar gewaad 

van goudbrokaat en haar vaste attribuut, de 

zalfpot, staat tussen haar en Christus in. Op de 

zoom van Christus’ blauwe gewaad staat in het 

Latijn de vraag aan Maria hem niet vast te 

houden Maria noli me tangere, nondvm enim 

ascendi ad patrem. Hoewel zij Christus niet mag 

aanraken doet hij dat zelf wel. Met een teder 

gebaar legt hij zijn rechterhand op haar 

voorhoofd. De spade in zijn linkerhand verwijst 

ernaar dat Maria hem aanvankelijk voor de 

tuinman hield. De scène die in de beeldende 

kunst als Noli me tangere wordt aangeduid, is op 

de voorgrond geplaatst in een tuin. Op de 

achtergrond zijn andere scènes van na de 

Opstanding verbeeld. Links is het lege graf te 

zien.   
 

de opdracht van Maria Magdalena 

Maria Magdalena moest haar geliefde leermeester loslaten maar krijgt van Jezus opdracht aan de 

leerlingen zijn Opstanding en komende Hemelvaart te verkondigen. Zo werd Maria Magdalena, vaak 

‘apostel van de apostelen’ genoemd, de eerste boodschapster van Christus’ verrijzenis. Zij vertelde de 

leerlingen alles wat zij gezien en gehoord had en getuigde dat Jezus over de dood heen leefde! 

 
 
 

Bronvermelding: Daantje Meuwissen e.a., Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in 
Amsterdam en Alkmaar, Zwolle 2014, 172-173; gegevens schilderij: Noli me tangere, Jacob Cornelisz van 
Oostsanen, 1507, olieverf op paneel, 54,5 x 39 cm, Kassel, Museumlandschaft Hessen Kassel, Gemäldegalerie 
Alte Meister.  

 

 

 



 

 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 6 april –  12 april  2026 
 

Ma.      6   10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering 2e Paasdag 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Di.       7    

 

9.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe.   8 19.00 u Eucharistieviering  St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.      9        9.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft   

Vr      10  9.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.     11  19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf 

Zo.     12     

 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

Viering    

Eucharistieviering  1e Communie 

Viering  

Viering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. Jozef, Zaandam  

H. M. Magdalena, Wormer 

 

 
 

 

Wat je zelf in handen probeert te houden 

zul je  verliezen, 

maar wat je in Gods handen legt, 

zal Hij voor je bewaren! 

 


