
 
 

Tweede zondag van Pasen – Johannes 20, 19-31   

‘Acht dagen later kwam Jezus. ’ 
 

 

 

            NIEUWS 
Pasen in de Zaanstreek – Hoop op Aarde en in de Ruimte 

Pasen 2026 markeert een bijzonder kantelpunt voor de katholieke 
gemeenschap in de Zaanstreek. Terwijl de wereld naar de sterren kijkt, 
vond er in de lokale kerken een krachtige herbronning plaats die hoop 
geeft voor de toekomst.  
 
Een Overvolle Zaanse Paascyclus 
Het Paastriduüm — de heilige driedaagse van Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en de Paaswake — werd dit jaar uitzonderlijk druk bezocht.  
In de parochies verspreid over de Zaanstreek was de opkomst 
aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. De kerken zaten niet alleen 
vol met de vaste parochianen, maar ook met veel nieuwe gezichten. 
 
Groeiende Interesse onder Jongeren 
Een opvallende trend is de langzame maar zekere groei van interesse 
onder jongeren. Dit fenomeen beperkt zich niet alleen tot de Zaanstreek; 
wereldwijd is er een beweging zichtbaar waarin de jongere generatie op 
zoek gaat naar zingeving, traditie en de onvoorwaardelijke liefde van het 
katholieke geloof. Voor velen die openstaan voor God, fungeert Pasen 
als een baken van hoop in een onzekere wereld. 
 
De Liefde van God tot voorbij de Maan 
Terwijl wij hier op aarde de verrijzenis vierden, vond er in de ruimte een 

historisch moment plaats. De Artemis-missie, met vier astronauten aan boord, bereikte de achterzijde 
van de maan. Op dat eenzame, verre punt brachten de astronauten een krachtige boodschap over: 
o De liefde van God: Zelfs in de diepe leegte van de ruimte is de goddelijke aanwezigheid voelbaar. 
o Naastenliefde:     De verbinding met de mensheid op aarde blijft de kern van ons bestaan. 

 
Waar we ook zijn - in de banken van een Zaanse kerk of aan de achterkant van de maan - de liefde 
bindt ons nu en altijd.  
Pasen 2026 laat zien dat het geloof springlevend is. De combinatie van lokale verbondenheid in de 
Zaanstreek en de spirituele reflectie vanuit de ruimte herinnert ons eraan dat de boodschap van Pasen 
universeel en grenzeloos is. Er is hoop, er is groei, en bovenal is er de liefde die alles verbindt. 
 
 
 

 
 

Actueel 
 

Informatie en Vieringen 
 
Week 16; 13 april t t/m 19 april 2026; Jaargang 4 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail:     odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website:  www.katholiekzaanstreek.nl  

 

Foto: P. Disveld 
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Paaswake op Stille zaterdag in de H. Odulphuskerk  
met vijf dopelingen en één vormeling 
In de Odulphuskerk in Assendelft werden tijdens de Paaswake op 
Stille Zaterdag, onder grote belangstelling van parochianen en 
familieleden, vijf jongvolwassenen gedoopt door pastoor Nico 
Kerssens. Daarnaast ontving één jongvolwassene het sacrament van 
het Vormsel. De viering begon buiten in het donker, waar de 
Paaskaars aan het Paasvuur werd ontstoken. Aan het vuur van de 
Paaskaars werden de kaarsen van de dopelingen en de vormeling 
aangestoken – symbool van de overgang van duisternis naar licht. 
Vervolgens trok de gemeenschap de kerk binnen, waar het licht zich 
verspreidde. 
Het was een mooie en betekenisvolle viering, waarin het licht van 
Pasen zichtbaar werd in het leven van deze jonge mensen en in onze 
parochie. 
 

Eerste Heilige Communie voor zestien meisjes en jongens  
in de St. Petruskerk 

Zondag 12 april zullen zestien meisjes en jongens die zich de 
afgelopen weken hebben voorbereid hun Eerste Communie doen in 
de St. Petruskerk in Krommenie.  
Ze zijn wekelijks bij elkaar gekomen om te luisteren naar Bijbelse 
verhalen. Een verhaal over de Schepping, de ark van Noach, de doop 
van Jezus door Johannes, roeping van de leerlingen, Zacheüs in de 
boom, het verhaal van de broden en de vissen en de overvloed na het 
delen, over bidden, het verhaal van de Goede Week.  
We hebben gebeden gemaakt en de kerk van binnen ontdekt met een 
speurtocht. Na de meivakantie komen we nog een keer bij elkaar voor 
een terugkommiddag. En natuurlijk hopen we dat de Eerste 
Communie niet ook de laatste Communie zal zijn. 

 

Tweede Regioviering Katholiek Zaanstreek op zondag 19 april 
Op zondag 19 april vindt de tweede Regioviering 
binnen Katholiek Zaanstreek plaats.   
Om 10.00 uur komen we samen in de H. Jozefkerk te 
Kogerveld (Zaandam).  
Deze viering staat in het teken van het thema 
‘Herkenning tot Erkenning’.  
We laten ons leiden door twee wezenlijke vragen:  
    - Hoe herken jij Jezus in jouw leven?  
    - En hoe erken je Hem als Heer?  
In de viering verdiepen we dit thema op een 
inspirerende, toegankelijke en verbindende manier. 
Het wordt een moment om stil te staan, te luisteren, te 
delen en samen geloof te beleven. Na afloop is er 
volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
Er worden activiteiten georganiseerd en we sluiten de 
ochtend af met een gezamenlijke, gezellige lunch. U 
bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere 
regioviering mee te vieren en samen de kracht van 
geloof en gemeenschap te ervaren.  
Wij nodigen in het bijzonder ook alle jong katholieken 

uit. U / jij bent van harte welkom! 

 

Wat:  Regioviering met vervolgprogramma 

Wanneer: zondag 19 april 10.00 uur 

Waar: H. Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, Zaandam 

 
 



 
CDA-leider Henri Bontenbal bezocht de paus én de paasmis.  
‘Ik heb hem bedankt voor zijn boodschap van vrede’  
CDA-leider Henri Bontenbal reisde samen met zijn vrouw Hanneke en 
minister Heleen Herbert naar Rome om de paasmis te bezoeken en paus 
Leo XIV te ontmoeten. ‘In deze rationele tijd ervaar ik de behoefte aan een 
kerk waar je gewoon mag knielen. Wat hem vooral aansprak was het 
volgende: ‘Paus Leo XIV herhaalde in zijn preek de boodschap van zijn 
voorganger paus Franciscus over de “globalisering van onverschilligheid” 
en verbond deze aan de verantwoordelijkheid die mensen hebben om 
vrede te stichten in plaats van wapens te grijpen.  
CDA-leider Bontenbal bezocht de paus én de paasmis.  

 
 

 

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 13 april – 19 april 2026 
 

Ma     13  9.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.     14    

 

9.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe. 15 19.00 u Eucharistieviering  St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.   16       09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft   

Vr     17  09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.   18  19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf 

Zo.   19          

 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering géén Kinderwoorddienst 

Eucharistieviering - Regioviering 

Viering   

Viering  

Viering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

H. Jozef, Zaandam  

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. M. Magdalena, Wormer 

 
 
 

Liever een gebed zonder eind, 

dan een eind zonder gebed 
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