
 
 

Derde zondag van Pasen – Lucas 24, 13-35    

‘Zij herkenden Hem aan het breken van het brood.’ 
 

 

          

NIEUWS 

Gebed voor de vrede 

 
Heer Jezus, 

U hebt de dood overwonnen zonder wapens of geweld: 

U hebt zijn macht gebroken door de kracht van de vrede. 

Schenk ons uw vrede, 

zoals U die gaf aan de vrouwen vol twijfel op de paasmorgen, 

zoals U die gaf aan de leerlingen die zich uit angst verborgen hielden. 

 

Zend uw Geest uit, 

de adem die leven geeft en verzoent, 

die tegenstanders en vijanden verandert in broeders en zusters. 

 

Wek in ons het vertrouwen in Maria, uw moeder, 

die met een gebroken hart onder uw kruis stond, 

vast in het geloof dat U zou verrijzen. 

 

Moge de waanzin van de oorlog ophouden 

en de aarde verzorgd en bewerkt worden door hen die nog weten 

hoe zij het leven kunnen voortbrengen, beschermen en liefhebben. 

 

Verhoor ons, Heer van het leven! 

Paus Leo XIV, tijdens de gebedswake voor de vrede 
 

 
 

Actueel 
 

Informatie en Vieringen 
 
Week 17;  20 april t t/m 26 april 2026; Jaargang 4 
   

 
Pastoraal team:  
pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl 
pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com 
pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl 
 
Ziekenzalving of spoed:  
pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38 
pastoor George Paimpillil: 075 616 4807 
pastoraal werker Matthé Bruijns: 075 628 12 08 

 

 

Secretariaat pastoraal team:  

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft 
 

Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen 

van 9.00 - 12.30 uur  

Telefoon: 075 687 12 06 

E-mail:     odulphus@katholiekzaanstreek.nl 

Website:  www.katholiekzaanstreek.nl  
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Zestien communicanten ontvingen de Eerste Heilige Communie  
Zondag 12 april hebben zestien meisjes en jongens de Eerste Heilige Communie ontvangen in de St. 

Petruskerk in Krommenie. 

Ze zijn wekelijks bij elkaar gekomen om te luisteren naar Bijbelse verhalen. Een verhaal over de 

Schepping, de ark van Noach, de doop van Jezus door Johannes, roeping van de leerlingen, Zacheüs in 

de boom, het verhaal van de broden en de vissen en de overvloed na het delen, over bidden, het 

verhaal van de Goede Week. Na de meivakantie komen we nog een keer bij elkaar voor een 

terugkommiddag.  

 

Uitnodiging aan alle parochianen voor bijeenkomst Samen op Weg – de volgende stap 

Het is een tijdje stil geweest rondom het Samen op Weg initiatief, maar achter de 

schermen is er hard gewerkt. Op een bijeenkomst op woensdag 6 mei a.s. wil 

het kerkbestuur van het Parochieverband Katholiek Zaanstreek de stand van 

zaken van het ‘Samen op weg’ initiatief met u delen. Ook zullen we met elkaar 

bespreken welke concrete stappen we het komende jaar zouden kunnen zetten 

op weg naar de kerk van de Toekomst. Wij willen graag efficiënter met elkaar 

samenwerken ook als we in de toekomst op minder vrijwilligers kunnen rekenen. 

Alle uitvoerbare ideeën zijn van harte welkom en daarom hopen wij op een mooie opkomst vanuit alle 

zeven parochies.  

NB: Aanmelding voor de bijeenkomst verloopt via de contactpersoon van uw parochie.  

 

De tradities van het Thomasfeest   
De vraag van Thomas de Apostel: “Hoe kunnen wij de weg weten?” is 

een uitnodiging om zoekend te geloven.  

Rond de Zondag voor de Oosterse Kerken (dit jaar op 3 mei 2026) staan 

we stil bij de rijke tradities van de Oosterse katholieke kerken. In het 

bijzonder kijken we naar de zogeheten Thomaschristenen uit India, een 

eeuwenoude christelijke gemeenschap die volgens de overlevering door 

de apostel Thomas zelf werd gesticht. Een belangrijke 

vertegenwoordiger van deze traditie is de Syro-Malabaarse Kerk, een 

oosterse katholieke kerk die volledig in gemeenschap staat met Rome. 

Wereldwijd telt deze kerk miljoenen gelovigen en ook in Nederland 

groeit de gemeenschap. 

 



 

Viering in Hilversum – 2 mei 2026  

Op 2 mei om 14.00 uur gaat bisschop Stephan Chirappanath, apostolisch visitator voor Europa, voor in 

een Syro-Malabaarse eucharistieviering samen met andere Indiase priesters in Nederland in de St. 

Vituskerk te Hilversum. Na de viering volgt een processie in de kerktuin en wordt de traditionele Indiase 

dans Margamkali uitgevoerd - een dans die de komst van de apostel Thomas naar India verbeeldt -. 

Iedereen is van harte welkom.  

De organisatie kan maximaal 100 gasten ontvangen daarom graag aanmelden via de e-mail:  

 georgepallil@ziggo.nl.  

Met hartelijke groet, pastoor-deken George Paimpillil. 

In het Bisdomblad Samen Kerk op pagina 28. staat een mooi interview met pastoor-deken George 

Paimpillil over de Syro-Malabaarse Kerk.  

U kunt dit interview lezen via deze link: sk202604.pdf 

 
Nieuwe muziekrubriek nu te bezoeken op website Katholiek Zaanstreek 

Eerder berichtten we over de nieuwe 

muziekrubriek waar we als gemeenschap 

muziek bijeen willen brengen die ons geloof 

verdiept, ons hoop geeft en ons met elkaar 

verbindt! Christelijke muziek is enorm divers, 

variërend van traditionele kerkmuziek, 

koorwerk, Taizé-lied, een moderne christelijke 

song en gospel tot hedendaagse pop en rock. 

Het spreekt verschillende culturen en 

generaties aan, allemaal met als doel het 

geloof te uiten en te beleven. Inmiddels hebben 

we een mooi aantal reacties van jullie 

ontvangen en geplaatst op de website. En 

inderdaad, de inzendingen zijn enorm divers! 

Kijk en beluister snel de lijst hier.  

Help mee de lijst verder uit te breiden en zend je favoriete nummer (maximaal 2) naar: 

 parochieblad@katholiekzaanstreek.nl  

 

Processie en viering Bloedwonder Alkmaar 

De St. Dominicusparochie nodigt u uit op zondag 3 mei 2026.  

Verzamelen om 10.30 uur bij de Grote Sint Laurenskerk Alkmaar 

om samen te komen voor de plechtige processie en Eucharistie-

viering. Rond 10.45 uur houden wij daar, op de plek waar het 

Bloedwonder zich voltrok, een woord- en gebedsdienst.  

In stilte en gebed staan we stil bij het mysterie dat zich hier 

eeuwen geleden openbaarde en dat nog altijd spreekt tot het 

hart. Daarna is er een processie door de stad, als zichtbaar teken 

van ons geloof en onze verbondenheid, op weg naar de kerk aan 

het Verdronkenoord. De processie eindigt bij de Sint Laurentius-

kerk, waar om 11.15 uur de Heilige Mis zal worden gevierd.  

U wordt van harte uitgenodigd om mee te lopen, mee te bidden 

en mee te vieren.  

Voor meer informatie kijk op:  

Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws 
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Vieringen in Katholiek Zaanstreek 20 april – 26 april 2026 
 

Ma     20  9.00 u Eucharistieviering  H. Odulphus, Assendelft 

Di.     21    

 

9.00 u  

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

Woe. 22 19.00 u Eucharistieviering  St.-Bonifatius, Zaandam 

Do.   23       09.00 u Eucharistieviering H. Odulphus, Assendelft   

Vr     24  09.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering  

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft 

Za.   25  19.00 u 

19.00 u 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering  

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. M. Magdalena, Zaandam-Kalf 

Zo.   26          

 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u  

10.00 u 

10.00 u 

10.00 u 

Eucharistieviering  

Viering  

Viering  

Viering   

Viering  

Eucharistieviering 

St.-Bonifatius, Zaandam 

H. Odulphus, Assendelft  

H. Jozef, Zaandam  

HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan 

St. Petrus, Krommenie  

H. M. Magdalena, Wormer 

 

AGENDA 
 

Zondag 19 april, Regioviering Katholiek Zaanstreek om 10.00 uur in de H. Jozefkerk. Deze viering 

staat in het teken van het thema ‘herkenning tot erkenning’. 

Wat:    Regioviering met vervolgprogramma, muziek en afsluitende gezamenlijke lunch 

Wanneer:  Zondag 19 april 10.00 uur – 13.00 u 

Waar:   H. Jozefkerk, Veldbloemenweg 2, Zaandam 

 

 

 

‘Waar licht, liefde en vrede beginnen, 

groeit hoop voor iedereen’ 

 


