
Zondag 12 april: 2e zondag na Pasen 
 
 
Wat hebben we genoten van de hele Goede Week en Pasen waarbij ook 

het mooie paasweer met volop zonnestralen ons goed heeft gedaan. Met 

als beloning duizend kleuren in de natuur die ons tegemoet geuren! 

 

Zeven dagen lang hebben we elkaar verteld van de Passie en 

Paasverhalen.  Hoe gaat het nu verder? 

De 2de zondag na Pasen heet in de traditie  ‘Beloken Pasen’. Dit is afgeleid 

van een Middeleeuws woord voor ‘beluiken’, dat ‘afsluiten’ betekent. De 

apostelen zitten bij elkaar gescholen in de Bovenzaal! Maar is dit het 

nou?? 

 

We lezen komende zondag het bekende verhaal van Thomas die eerst wil 

zien en dan pas kan geloven. Daarmee krijgt hij van ons de titel  “de onge-

lovige Thomas”. Maar is hij dat wel? 

Thomas wil eerst de echte littekens in Jezus handen en voeten zien en dan 

pas zal hij vol geloof kunnen zeggen: “Mijn Heer en mijn God”.  

 

Eigenlijk lijkt het er op alsof we onszelf horen spreken: iets ongelofelijks 

willen we eerst zelf zien en dan pas geloven. Het zijn onze onzichtbare lit-

tekens die achterblijven, nadat we iets in ons leven hebben meegemaakt 

dat voor altijd gegrift staat in ons hart. En dan gebeurt er weer zoiets 

ongelofelijks …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• Zaterdag 11 april 9.00 uur 

Grote schoonmaak (kerk) 

• Maandag 13 april om 9.00 uur 

Schoonmaak Bovenzaal 

• Woensdag 13 mei om 9.00 uur 

Vergaren en nieten parochieblad 
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Van harte welkom om met ons mee te vieren in de Jozefkerk as zondag 12 april om 10 uur. Pastor Ria 

Casalod gaat ons voor en het Gemengde koor olv Inga Kruma begeleidt en ondersteunt ons. 

 

En natuurlijk bent u en jullie allen van harte uitgenodigd voor een gezellige ontmoeting na afloop, 

om samen een kopje koffie/thee te gebruiken in de Bovenzaal. 

 

Van harte welkom en graag tot zondag, met een hartelijke groet, 

 

Pastor Ria Casalod  

 

Taizéviering in de Noorderkerk 

 

Zondag 12 april a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. 

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die 

Stilte staat centraal, net als in Taizé. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om 

God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  

Dit is de laatste viering van dit seizoen. Na de zomer hopen we als werkgroep weer met de vieringen 

door te gaan. 

 

Datum:  zondagmiddag 12 april 2026.  

Locatie:  Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.  

Aanvang:  16.30 uur. 

Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com 

 

mailto:bertvalk1953@gmail.com


Regioviering 

Op 19 april a.s. komen we vanaf 10.00 uur samen in de St. Jozefkerk te 

Kogerveld (Zaandam) voor de tweede Regioviering van RK Zaanstreek. 

Deze eucharistieviering staat in het teken van het thema ‘herkenning tot  

erkenning’. 

 

We laten ons leiden door twee wezenlijke vragen: 

Hoe herken jij Jezus in jouw leven? 

En hoe erken je Hem als Heer? 

 

In de viering verdiepen we dit thema op een inspirerende, toegankelijke en 

verbindende manier. Het wordt een moment om stil te staan, te luisteren, te 

delen en samen geloof te beleven. 

 

Na afloop is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Er worden activiteiten georganiseerd en we sluiten de ochtend af met een  

gezamenlijke, gezellige lunch. 

 

U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere regioviering mee te vieren en 

samen de kracht van geloof en gemeenschap te ervaren. 

 

Werkgroep Regioviering & het Pastoresteam  

 
 

 

 

 

 

 



Grote schoonmaak 

Morgen, zaterdag 11 april is de grote schoonmaak in de kerk! 

 

Wij hopen dat wij velen van u morgen mogen verwelkomen om een handje te komen helopen. We 

zorgen dat de koffie klaarstaat met wat lekkers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misintenties 

Wij merken dat het niet altijd goed gaat met het wel/niet voorlezen van de  misintenties. Dit zal 

waarschijnlijk komen omdat de aanvraag voor een intentie niet altijd op de juiste manier gebeurt.  

 

Wanneer u een misintentie wilt aanvragen, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar  

intentiejozefzaandam@gmail.com of een briefje in de brievenbus van de kerk. 

Als u dit doet, dan graag duidelijk de naam en datum erbij zetten. De betaling voor de misintentie 

kan naar bankrekening NL26 INGB 0000 6652 63 tnv RK Kerkbestuur Jozef-parochie ovv 

intenties en voor wie. 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 


